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PROF. DR. ALİ BARDAKOĞLU 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 


ültür, fiziki veya manevi dünyamıza 
Wait bütün değer ve unsurları mezcederek sergilediğimiz bir yaşama, algılama ve hissetme biçimidir. Dolayısıyla 
her bir toplumun farklı bir kültüre sahip 
olması kaçınılmazdır. İslâm'ın yaşanması 
da belli bir kültürel form içinde olmuş, İslâm bir dini bağlılığın ötesinde, kültürümüzün temel bileşenlerinden birini teşkil 
etmiş, ulusal ve kültürel hafızamızın kendisi olmaksızın okunması imkânsız olan şifrelerini taşımıştır. 

İslâm; tarih boyunca farklı coğrafya ve 
milletler arasında pek çok kültürle karşılaşmış, toplumsal kimlikle buluşmuş, dünya- 
nin farklı coğrafyalarında, farklı milletler 
tarafından farklı şekillerde yorumlanmış, 
bu kültürel karşılaşmalar güçlü bir İslâm 
medeniyetinin oluşmasını sağlamıştır. 

İslâm kültürü, sadece kendi içindeki 
inanç ve uygulama farklarını değil kendi 
dışındaki farklı hakikat iddialarını da fiili bir 
gerçeklik olarak görüp onlarla bilgi, anlama ve varsa önyargıları giderme düzeyin- 


de diyalog kurma iradesini her zaman ortaya koymuştur. 

Kimlik, herhangi bir insan topluluğunun kendini tanımlama ve temsil etme yolu ve aracıdır. Bir insanın kimliğini tanımlayan şey onun başkalarıyla aynı olan özellikleri değil, başkalarından farklı olan nitelikleridir. Bunun için de, kimlik tasvirlerin- 
de genellikle “öteki”nden söz edilir. Ancak bu gerçek, bütün ikili ilişkilerin “biz” 
ve “öteki” ekseninde kurulmasını ve buna 
göre bir yol ayrımına girilmesini haklı kılmaz. 

Anadolu, binlerce yildir bağrında barındırdığı farklı kültürel ve dini geleneklerle 
çok kültürlülüğü tarih boyunca tecrübe etmenin ve sorunsuz bir şekilde sürdürme- 
nin en güzel örneğini teşkil eder. Anadolu'nun tarihten bu güne süregeldiği bu 
tecrübeye,sevgi ve hoşgörüye dünyanın 
her bölgesinin ihtiyacı var. 

İslam'ın getirdiği rahmete, hiç kimse- 
den esirgemediği sevgi ve şefkate, iç ve 
dış dünyamızda egemen olmasını istediği 
barış çağrısına, akıl ve tefekkürle duygu ve 
gönlü birleştiren davetine hem bizlerin 
hem de bütün insanlığın ihtiyacı var. 

Barış ve hoşgörü içinde bir arada yaşamak, insana sırf insan olduğu için değer 
verebilmek, farklılıkları zenginlik kaynağı 
ve iyilikte yarışma sebebi olarak görebilmek, gündelik hayatı huzur, dindarlığı öz 
güven üzerine kurmak, insanlık için hayırli ve bereketli açılımlara vesile olacaktır. 
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Din, öncelikli olarak bireyin iç dünyasında doğrudan 
doğruya yaşanan bir tecrübe olarak ortaya çıksa da, insanin tutum ve davranışlarını, insanlar ve toplumlar arası 
ilişkileri, fert ve toplum hayatını derinden etkilemektedir. 
Sağlıklı bir din algısının ve gündelik hayata yön veren bir 
maneviyatın toplumsal hayata katmakta olduğu huzur ve 
sükunet izahtan varestedir. 


Dinin bireylere kazandırdığı hayat felsefesi, giderek 
toplumsal bir kültüre ve kimliğe dönüşür. Kültürel yapının temel bileşenleri arasında yer alan dini motifler de 
sembol davranışlar üreterek bireysel ve toplumsal düzeyde açığa çıkarlar. Çoğu zaman gelenek olarak tanımladığimiz bu yapı, aslında bir dönüşümler silsilesinin eseridir. 
Bu silsilede din ile kültür karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Böylece, başlangıçta kültürün en önemli unsuru olması sebebiyle kültürü etkileyen din, nihayet kültür- 
den ve onun oluşturduğu yerel ve milli kültür unsurlarından etkilenir hale gelir. İslam dünyası tarihte, dinin kültürle, toplumsal kimlikle buluşmasının dikkate değer bir 
örneğini teşkil etmiştir. İslam dininin, tarih boyunca dünyanın farklı havzalarında, farklı şekillerde yorumlanarak 
yaşanması bu üçlü etkileşim sürecinin eseridir. 

Modern dönemde din, kültür ve kimlik arasındaki çok 
taraflı ilişki, özellikle 19. yüzyıldan itibaren yakıcı bir 
problematik olarak gündeme gelmeye başlamıştır. Özellikle içinde yaşadığımız dünyanın daha dünyevi bir şekilde tahayyül edilerek tasarlanması, bütün insanlığın belli 
bir model toplum ve hayat tarzına doğru sürüklenmesi, 
günümüzde maliyeti tasavvur edilemez kimlik arayışlarına ve manevi kayıplara yol açmıştır. Bugün milyonlarca 
Müslüman, din, inanç ve kimlik sorunlarının ortaya çıkardığı gerilimleri hem geleneğe gerekli atıflarda bulunarak, 
hem de modern hayatın tezlerini önemseyerek aşmaya 
çalışmaktadır. 

Biz de dergimizin bu ayki gündemini; “din,kültür ve 
kimlik” olarak planladık. Bunun yanı sıra, din-düşünceyorum, din ve sosyal hayat, kültür sanat vb. başlıklar altında hazırladığımız her köşe, zengin içerikleriyle ilginize 
sunulmaktadır. 


Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle... 


yak Sr 


ündem 


Doç. Dr. Mehmet Görmez 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
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Kimlik ve Müslüman kimlik 

Konuyu kimlik, Müslüman kimlik, kimliğin oluşumunda dinin rolü ve din-kimlik ilişkisi, dini kimliğin 
korunmasi ve idamesi için dini kurumların rolü ile Diyanet İşleri Başkanlığı örneği bağlamında ele almak 
istiyorum. 

Kimlik nedir? Bu soruya önce benliği ve kişiliği tanımlayarak cevap verebiliriz. Benlik, insanoğlunun 
beri neyim, nereden geldim, nereye gidiyorum sorularının cevabını içerir. İnsanoğlunun kozmastaki yerinir ne olduğuna dair inancı cisimleştirir. Varoluşun 
anlamını ortaya çıkarır. 

Kişilik ise huy ve karakterin bir bileşimidir. Huy; 
doğuştarı gelen, genetik ve yapısal etkileri bünyesinde barındırırken karakter; öğrenilmiş psiko-sosyal yaşantıları ifade eder. Kişilik, psikolojide nispeten kalıcı 
olan, sebat eden bir dizi davranışsal, bilişsel özellik, 
vasıf veya eğitim olarak düşünülür. 

Buradan kimliğe geçebiliriz. Kimlik, bütün şartlar- 
da sahip olunan niteliklerin toplamıdır. Bir kişiyi veya 
toplumu kendisi yapan veya diğerlerinden ayıran niteliklerin tamamıdır. Durduğumuz yerde bulunduğumuz yeri ya da bulunduğumuz yerde durduğumuz yeri bize gösteren kimliktir. 

Müslümanı kimlik nedir? Müslümanın kim oldu- 


ğu sorusu, aynı zamanda İslâm'ın ne olduğu sorusuyla birlikte ele alınmalıdır. Burada kelâm ve akaid 
kitaplarındaki dini metinlerden hareketle yapılacak 
tanımlamalar yanıltıcı olabilir. Bu sorunun cevabını 
İslâm”ını insanın varoluşuna kazandırdığı veya getirdiği anlamlar, kişiliği inşa etmek için önerdiği ahlâki 
değer, tasavvur ve semboller; bütür bunları kuşatan 
kültür, gelenek ve medeniyete mensubiyet belirleyecektir. Bu, İslâm'ın ne olduğu ya da Müslümanın kim 
olduğu sorusunun cevabını sadece kelâm ve akaid 
kitaplarında bulamayabiliriz demektir. Yani bu soruyu sadece dini metinlerden hareketle cevaplamak 
eksik olur, Elbette ana kaynaklarımız onlardır. Ancak 
bütün bu kaynakların insanın varoluşuna getirdiği 
anlam, değer ve sembolleri; bütün bunların oluşturduğu kültür, gelenek ve medeniyeti; bu medeniyete 
mensubiyeti birlikte ele almak gerekir. Çünkü İslâm'ın en önemli tezlerinden biri, onun 6. yüzyılda 
ortaya çıkmış bir din olarak değil, yaratılıştan itibaren 
var olan bir fıtrat olarak varlığını sürdürdüğüdür. 
Kur'an-ı Kerim'deki “Fıtratallahilleti fetarannese aley- 
ha.” hükmü ve Rasulullahın “Küllü mevlüdin yüledu 
alel-fıtrati” ifadesi, İslâm'ın doğuştan gelen bir kimlik 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 
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Dir-kimlik ilişkisi 

Din, bütün kimliklerin en derininde yer alan aidiyettir. Zira tarih boyunca benlikle, insanın ve varlığın 
anlamıyla ilgili en tatminkâr cevabi din vermiştir. 
Dinlerin çizdiği anlam haritaları insanlara kılavuzluk 
eder, Dinler, aynı zamanda gündelik hayatırı tamamını kuşatan birer ahlâk düzeni sunduğu için kişiliğin oluşumuna yön verir. Yine din, bazı davranış biçimlerini diğerlerine tercih etmemizi sağlayan kültüre de şekil veren önemli unsurlardan biridir. Dil, irk, 
tarih, kültür, maslahat ve coğrafya gibi kimliği oluşturan ortak aidiyetler vardır. Din bunların içinde en 
önemlisidir. 

Öyleyse kimliği oluşturan aidiyetler içerisinde din 
nerede durur? Önce şunu ifade etmek gerekir; kimlikle başka coğrafyaları vatan yapabilirsiniz, fakat 
kimlik kaybolduğu zaman, kendi vatanınızda, kendi 
coğrafyanızda dahi vatanınızı kaybedersiniz. Din, 
kimliği oluşturan önemli bir aidiyet olduğu gibi, diğer aidiyetlerin değerini de belirler. Dilin, ırkın, tarihin, kültürün değerini belirleyen dini kimliktir. Aynca dini kimlik, herhangi bir aidiyetin öne çıkarak kirnliği istilâ etmesine engel olur. Yani aidiyet unsurları- 
nın gerçek değerini muhafaza ederek bir insanın irkçi ve cinsiyetçi olmasına, coğrafyasını diğer coğrafyalara üstün tutmasına engel olur. Neticede dini 
kimlik, en temel kabulleri, tasavvurları, anlamları, 
sembolleri, değerleri belirleyen çok önemli bir unsurdur. 

Dini kurumlar ve 

Diyanet İşleri Başkanlığı örneği 

İslâm'ın tarihten bugüne dini hayatın idamesi 
için kilise gibi dinle ve hatta bazen Tarırıyla veya 
onun iradesiyle özdeşleşen aracı kurumsal yapıları 
zorunlu görmemesi onun ayrıcalıklı bir vasfıdır. lslâm, kendisini dinle özdeşleştiren hiçbir kurumu kabul etmemiştir. Bu İslâm'ın en önemli özelliğidir. Var 
olan kurumlara da herhangi bir kutsiyet izafe etmemiştir. Ancak Müslümanlar, Hz. Peygamberin vefatından hemen sonra bazı kurumların oluşmasını zarunlu görmüştür. Çünkü (a) sahih bilgiyi temin etmek, (b) ibadet hayatını tanzim etmek ve bir disiplin içinde yürütülmesini sağlamak ve (c) manevi ve 
ahlâki davranışları eğitim yoluyla kazandırmak gerekmektedir. 

Bu bağlamda İslâm'da dinin kaynağı ve otoritesi 
bilgi ve ilimdir. Bilginin kaynakları da bellidir; kitap, 
sünnet ve Müslümanların ortaya koyduğu gelenek 
ve medeniyettir. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanliği, dinle ilgili işleri yürütmekle görevlidir, dinin kaynağı ve otoritesi değildir. 

Diğer taraftan önemli bir hususa daha işaret etmek gerekir. Dini kurumların, tarih boyunca olduğu 
gibi bugün de Müslüman kimliğini oluşturmada, 
kimliğe süreklilik kazandırmada veya zedelenen kimlikleri imar etmede, onları her türlü taarruzdan korumada büyük rolü vardır. Ancak dini kurumlar, sağlam bilgi üreten mekanizmalara sahip değilse, kadroları mesleki yeterlilik ve ahlâki ilkeler bakımından 
donanımsız ise, temsil zaafı varsa yani örnek şahsiyetler yetiştirememişse, maddi kaynakları ve kurumsal yapıları sağlıklı bir zemine oturmamışsa toplum- 
daki dini kimliğe zarar verir. 

Bu sebeple dini kurumlar, dini bilgi üreten mekanizmalara mutlaka sahip olmalı ve bunları sürekli yenilemelidir. Kimliği, yenilenen sahih bilgiyle sürekli 
güçlendirmek gerekir, Günümüzde dini kurumların 
asıl görevi bu olmalıdır. Müslüman kimliğini Hz. Peygamberden günümüze kadar inşa eden temel kaynaklarımız vardır. Ne var ki bunları, yaygın eğitim 
yoluyla insarımızın hizmetine sunmada başanlı değiliz. Temel sorun işte budur. 

Bu çerçevede özellikle Avrasya coğrafyasında suni dini kimlikler oluşturmak maalesef uluslararası siyasetin bir parçası hâline gelmiştir. Dini kurumların 
bilgi ve hikmet ışığında bunlarla mücadele etmesi 
gerekir. Yine alt bir kimliğin bütün kimliği istilâ ederek üst bir kimlik hâline gelmesine müsaade etmemek lâzımdır. Aksi takdirde grupçuluk, fırkacılık, 
mezhepçilik vs. ortaya çıkar. Nasıl ki din, kimliği 
oluşturan diğer aidiyetlerin değerini belirliyorsa, dinin sağlam bilgisi de dindeki bazi küçük aidiyetlerin 
bütün kimliği istilâ etmesine engel olur, Bu ilim, irfan, hikmet ve bilgiyle sağlanabilir, 

Ayrıca dini ve kültürel mirasımızı tevarüs etmemiz, bu kurumların en önemli görevlerinden biridir. 
Bu bağlamda model ve kurucu şahsiyetleri tanıtarak 
kimliğe süreklilik kazandırmak gerekir. Meselâ İmam 
Ebu Hanife, İmam Matüridi, Mevlâna, Hoca Ahmet 
Yesevi, Yunus Emre gibi Müslüman kimliğimizin oluşumuna doğrudan katkısı olan ve milli surları aşarak 
bütün Müslümanların ortak şahsiyet kabul ettiği bu 
insanları genç nesillere tanıtarak Müslümanı kimliğin 
oluşmasına ve güçlenmesine katkıda bulunmalıyız. 

Diğer taraftan kimliği korumak sadece geçmişi 
korumakla mümkün değildir. Geleceğe yönelik ideal, tasavvur ve hedefler genç nesillere anlatılmalıdır. 

Son olarak dini bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığının işlevi ve temel özelliklerine ilişkin şunlar 
söylenebilir; 

a) Diyanet İşleri Başkanlığı, Şeyhülislâmlığın doğrudan devamı olmasa bile din-devlet ilişkisi bakımından tarihe süreklilik kazandırmıştır. 

b) Diyanet İşleri Başkanlığının din, devlet, siyaset, 
toplum arasındaki gerilimi azaltarak dini kimliğin gerilimlerden etkilenmeden idamesini sağlamada 
önemli bir rolü vardır. 

c) Diyanet İşleri Başkanlığının dini gelenekleri, tezahürleri ve sembolleri koruyup devamını sağlamada önemli katkıları olmuştur. 

d) Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımıza yönelik din hizmetleriyle asimilasyonu önlemede etkin bir role sahiptir. 

* Bu tebliğ, 5-9 Eylül 2005 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirileri VI. Avrasya İslâm Şürasında sunulmuştur. 





Balkanlarda 
Osmanlı Mirası 


ve Kimliği 








ürklerin Balkanlar ile ilk temasları Karadeniz'in kuzeyinden 

bölgeye gelen Hunlar, Avarlar, 

Bulgarlar, Peçenek ve Kuman 
Türk boylarıyla başlamasına rağmen, asıl 
kalıcı ilişkiler 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'dan gelen Osmanlı Türkleri ile sağlanmıştır. Bu yüzyılda Balkanlara Türk kültürünü 
ve İslâmiyeti yaymak için başta Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğrencisi Sarı Saltuk olmak 
üzere kolonizatör Türk dervişleri gelmiştir. 
Osmanlıların askeri harekâtı başlatmadan 
önce buraya kolonizatör Türk dervişlerini 
gönderip dergâhlar açması, bölge insanının 


Türk kültürü ve İslâmiyetle tanışmasını sağlamıştır. Nitekim, Türk Tarih Kurumu adına 
Bulgaristan'da yaptığımız Türk Eserleri Envanteri çalışmasında Dobruca'ya bağlı Jeglarci Köyünde 1299 tarihli Derviş Bey Camii'ni tespit ettik. Bu da Osmanlıdan önce 
burada Müslüman bir Türk cemaatının varlığını göstermektedir. Türk dervişlerine 
sempati ile bakan yerli halk, 14. yüzyılda 
Osmanlıların askeri harekâtını kolaylaştırmıştır. 

Orhan Gazi'nin oğlu “Rumeli Fatihi" olarak bilinen Süleyman Paşa'nın 1354 yılında 
Gelibolu'ya çıkmasıyla Osmanlıların Balkan 
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gündem 


Yard. Doç. Dr. Mehmet Z. İbrahimgil 
G-U. Fen-Edebiyot Fakültesi 


Avrasya coğrafyasında Müs- | 


lümanların kendi medeniyet 
eserlerini ihya etmek için yaptıkları çalışmalarda, genel başkanı olduğunuz IRCICA'nın da 
dahil olduğu ortak projeler var 
mu? 

Bu coğrafyada bütün baskılara 


rağmen kendi kimliklerini muha- 


faza edebilen insanlar vardı, ama 
azınlıktaydı. 1990'dan 
bütün Müslümanlar 


Halit Eren 
IRCICA Baskan maalesef 


sonra da 


kendi öz benliklerine dönebilmiş değiller ama bir arayış içinde olduk- | 


ları muhakkak, Kendi köklerine dönüşü ve kendi öz kültürlerini arayışlarıyla ilgili gayretlerini çok iyi biliyorum. Mesela; kendi medeniyet 
eserlerini ihya etmek için kendi kültürlerini temsil eden eserleri toplamak suretiyle müze kurma çabası içindeler, Bunların bir kısmı ile işbirliği içinde projeler hazırlıyoruz. Bu projelerle kardeşlerimizin kültür 
ve medeniyet miraslarının, ortaya çıkmasına katkı sağlıyoruz. 

Dini kurumların, vakıfların reorganizasyonu için bu kurumların, tarihte hangi temele dayandığı ile ilgili çalışmalar yapılmakta 
mı? 

Balkanlardaki Türk ve Müslüman toplumlara ait dini kuruluşların 
teşkilat yapılarının, vakıf yönetimlerinin, eğitim kurumlarının geçmişte nasıl olduğu, hangi esaslara, hangi temele dayandığını ortaya koymak gerekir ki, reorganizasyonlarına, yeniden teşkilatlarnmalarına ışık 
| tutulabilsin, Osmanlı oradan ayrıldıktan sonra, bu kurumlar belli esas- 


lara bağlanmış idi. Müftülerin, baş müftünün nasıl seçileceği, rolünün | 


| ve fonksiyonunun ne olacağı, buradaki idari yapının nasıl olabileceği, 
vakıfların nasıl idare edileceği, Müslüman Türklere ait eğitim kurumlarının, medreselerin nasıl idare edileceği, cemaatlerin encümen heyetlerinin nasıl kurulacağı, teferruatlı bir şekilde bu anlaşmalarda yer almıştı ve bunlar uygulanmaya konmuştu. Fakat son 50 yıldır meydana gelen baskılar neticesinde büyük sarsıntılar geçirilmiştir. O sarsınt döneminde bunların bir çokları değişti ama özü bir yerde duruyor. 
Bazı şeyler kaldı, Bunları yeniden ihya etmek için bir temele dönmek 
gerekiyor, 
Uygulamaya dönük adımlar atmak gerekiyor artık değil mi? 
Elbette. Bu konuda birkaç önerim var: Vakıf mülklerinin geri alın- 


ması için bir çalışma başlatılması, tapu bölgelerinin tespiti ve bunların | 


oraya gönderilmesi. Bu söylediklerim özellikle Balkan ülkeleri için geçerli. Bir de yöneticilerin yetişmesi için seminerlerin düzenlenmesi. Bir 
üçüncü husus da, zaman zaman bu bölgelerde mevcut bazı problemlerin çözümü için bu şüra'nın tespit edeceği bir akil adamlar veya sulh heyeti gibi bir danışma heyetinin kurulması. Böylelikle bü- 


tün bu coğrafyada dini sahada çıkabilecek meseleleri çözüme kavuş- | 


turabilsin. İnşallah bu şüralar daha müesseseleşmiş şekilde devamı 
eder. Bundan sonra bu teşkilatta bir sekreterya kurulursa, iyi olur. Şüra, Avrasya bölgesinde, Bosna'dan Moğolistan'a kadar bütün bu bölgedeki dini liderleri bir araya getiren ve bunların koordineli çalışmasırı sağlayan önemli bir teşkilattır. Zaman içerisinde alt organlarının 
kurulmasını temenni ediyorum. 
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fütuhatı başlamıştır. l. 
Murat, 1367'de Edirne'yi aldıktan sonra, 
Türk ilerleyişini durdurmak üzere teşkil edilen 
Birinci Haçlı ordusunu 
1364 yılında Sırp Sındığı'nda, İkinci Haçlı 
ordusunu 1371 yılında 
Çirmen Oo Savaşı'nda, 
Üçüncü Haçlı ordusunu da 1389 yılında Kosova Savaşı'nda yenmiş 
ve kendisi de orada şehid olmuştur. Osmanlının beylikten devlete 
geçtiği |. Sultan Murat 
Hüdavendigar döneminin bu son savaşı ile 
Makedonya, Kosova, 
Sırbistan, Arnavutluk 
ve Yunanistan'ın büyük bir bölümü Türk 
hakimiyetine girmesi- 
nin yolu açılmıştır. Oğlu Yıldırım Bayezid döneminde Türklerin gücü Tuna nehrini aşmış, 
1391 yılında Eflak olarak adlandırılan Güney 
Romanya Prensliği Osmanlı hakimiyetini tanımış, ertesi yil Selanik 
fethedilmiştir. 1396 yılinda bütün Avrupa ordularının katıldığı bir 
Haçlı ordusu Niğbolu'da ağir bir yenilgiye 
uğratıldı. Il. Murat tarafındarı bir diğer Haçli ordusuna karşı kazanilan 1444 Varna Savaşı, Fetret devrinde sarsılan Osmanlının Balkanlardaki otoritesini 
sağlamlaştırdı. 1448 
yılında Haçlılara karşı 


Mehmet Emin Aga 


Bu şüra Müslümanlar için hayırlı 
bir organizasyon. Dünya kamuoyunda Müslümanlar, fundamantalizm, 
terörizm gibi kavramlarla birlikte 
| düşündürülmeye çalışılıyor. Halbuki 


Müslümanlık, hiçbir zaman bunlara | 


imkan vermez, 11 Eylül olaylarından 
sonra bir Fransız yazar bana geldi ve 
bu hadiseyi nasıl değerlendirdiğimi 
sordu. Ben ona, Peygamberimizin; 
“İnsanların hayırlısı, Insanlara faydalı 
olandır.” hadisini hatırlattım ve süzümün devamında; burada insanlann hayırlısı sadece Müslümanlara 
hayırlı olandır buyrulmuyor, Müslimgayrimüslim ayırt edilmeksizin tüm 
insanlar kastediliyor. Bunu anlayabiliyor musunuz, dedim. 

Müslümanlar için uydurulan bu 
menfi kalıplar ve kavramlar bütünüy- 
| le maksatlıdır. Objektif bakmayı bilenler görecektir ki, Müslümanlar 


kendi haklarına hücum edilmedikçe | 


kimse ile cedelleşmezler. Üstelik haklarını koruma mücadelesi verirken de 
Allah'ın buyruklarının dışina çıkmazlar, Allah'ın sınırlarını gözetirler. 
Bütün bunlara karşın İslâm âle- 


| minde bir dağınıklık söz konusu, | 


İnanıyoruz ki, Allah bizim melceimiz. 
Kuvvet ve kudret kaynağımız O. Bunun için, dünya kamuoyunda mak- 


satlı çıkarları söylemlere karşı birlik | 


tesis etmeliyiz. Keyfilik bize yakışmaz. Türkiye bu anlamda Dünya ka- 
| müuoyuna Müslümanları en iyi taşıyacak ve en iyi temsil ortaya koyacak 


ülkedir. Müslümanlar, Türkiye'den | 


bunu bekliyor. Yek vücud olmamız- 
da da Türkiye'nin üstlendiği rolün 
artarak devam etmesini bekliyoruz. 





Batı Trakya'da Osmanlı 
geleneği korunmaktadır. Bu- 


| nun belki en başta ki sebep- 


lerinden birincisi, Türkiye'ye 
çok yakın oluşumuz, diğeri 
de Balkanlardaki diğer azınlıklardan Bulgaristan'daki, 
Makedonya'daki Müslüman 
Türklerden farklı olarak, Lozan Antlaşması ile garanti altina alınmış olmamızdır. Do- 


| layısıyla Türkiye Yunanistan 


arasındaki yapılan anlaşma 
ile Batı Trakya'da her bölgede 
Türk okulları açılmıştır. Bu 


| okullar da eğitim, ana dilimiz 


olan Türkçeyle ve bir de devlet dili olan Yunancayla yapılmaktadır. Anlaşmalar gereği 


| birçok öğretmenimiz Türki- 


ye'den gelmektedir. Aynı şekilde her yıl Ramazan ayında 
Türkiye'den din görevlileri Batı Trakya'ya gelmekte, onlar 
da gerek dini açıdan, gerekse 
kültürel açıdan biz Batı Trakya 
Müslümanları için hizmet ver- 


mektedirler, 


Dünyanın her yerinde olduğu gibi popüler kültür bizim gençlerimizi de etkile- 


mektedir. Ancak üniversite 


mezunu gençlerimizin sayısırı- 
da bir artış söz konusudur. 
Eğitim seviyesi gittikçe yükseliyor. 1980'li yıllara baktığımızda vaaz edebilecek din 
adamı sayısı 10 kadar iken, 


o bugün 50'ye yakın ilahiyat 


mezunumuz vardır. Onlar da 
kendi imkanları nispetinde, 
bilhassa gençlerin dini hayati- 


| na canlılık getirmek, onlara 


ibadetin neşesini duyurmak 
ve kendi kimliklerinin, öz varlıklarının şuuruna erdirmek 
için hizmet vermektedirler. 
Batı Trakya Bölgesi, Ösmanlı döneminde hele hele 
1905 yılında Selanik İstanbul 
demir yolu geçinceye kadar, 


| medeniyet yolu ve medeniyet 


İbrahim Şerif 


} 
Pipi Hf Er 
TE EVİ ia i H 


çizgisi İstanbul Edirne, Filibe 
Sofya Selanik, oradan öte 
Zagreb şeklinde gidiyordu. 
Biz Ege Denizi'nin Rodop | 
dağlarının kuzey kısmında, 
denizle dağlar arasında bir | 
bölgede yaşıyoruz. Buraya O 
dönemlerde çok büyük tarihi 
eserler yapılmamış ama, mevcut tarihi eserlerin bir kısmı 
oradaki varlığımızın izlerini silmek için zaman içinde yok 
edilmişler, Bir kısmı korunabilmiş, bir kısmı da ihmal edilmiş. Son yıllarda girişimlerimiz neticesinde, onlari tamir 
ve restore etme gayreti içindeyiz. 

Batı Trakya'daki hayat, | 
Türkiye-Yunanistan arasındaki 
siyasi havayla bağlantılı. Türkiye-Yunanistan arasındaki | 
dostane ilişkiler ve suların isinması, gündelik yaşantıyı etkiieyebiliyor. 

Türkiye bizim için dini-kültürel anlamda her zaman üzerine düşeni yapmakta. Yerinden hizmet üretmek elbette 
önemli ama biz üreteceğimiz 
hizmetir bilgisi bağlamında, 
Türkiye'nin Diyanet'in katkılarına müracaat etmeyi, büyük 
gövdeden kopmamak olarak 
görüyor ve önemsiyoruz. Batı | 
Trakya'da 700 yıldan beri var | 
olan 150 bin Müslüman Türk, 
bu kimliğiyle kendi dini, kendi 
diliyle var olmaya devam edecektir. 
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kazanılan İl, Kosova Savaşı, Türklerin Balkanlardan atılma umudunu tamamen söndürdü. 1453 yılında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, 1481 yılında öldüğün- 
de bugünkü Kırım, Romanya, Bulgaristan, 
sırbistan-Karadağ, Makedonya, Kosova, 
Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan 
toprakları Osmanlı İmparatorluğu'na katılmişti. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1526 Mo- 


haç zaferi ile Budapeşte ve Macaristan Osmanlı hakimiyetine geçti. Bu fetihlerden 
sonra Osmanlı Devleti'nin Rumeli sınırını 
kuzeyde belirleyen temel faktör Tuna Nehri olmuştur. Bunu en bariz şekilde Tuna boyunda bir çizgi halinde dizilmiş Silistre, 
Niğbolu, Hırşova, Vidin, Negotin, Kladovo, 
Ram, Semendre (Smederovo), Belgrad, 
Novisad-Petro Vradin, Baçka Palanka, İlok, 










































































Naim Ternmöva 


MİTE OTT WANNI 













ile Türkiye'nin dini - kültürel 
ilişkilerini değerlendirir misimiz? 

Bizim Türk milleti ile ilk ilişkimiz 600 sene öncesine dayanıyor. 500 sene sizinle birlikte Kosöva'da yaşadık, Osmanlı devleti ve Osmanlı ordusu hem Balkanlara hem Kosova'ya İslam 
dinini getirdi. Bizim halkımız ta 
o zaman devletin çeşitli birimlerinde idareci ve memur olarak 
çalışmış olanlar vardı. Bu dönem 
bizim için çok mühimdir. Çünkü 
Osmanlı Devleti sayesinde halkımız, her sahada kendisini yetiştirme imkanını buldu. Osmanlı 
binlerce cami yaptı, Bizlere okul, 
köprü, kervansaray, hamamlar 
gibi büyük tarihi miraslar bırakti. 1912'den 2000 yılına kadar 
şunu diyebiliriz ki, Balkan halklarıyla Türkiye arasında ilişkiler 
tamamen kesilmiş durumdaydı. 
Allah'a şükürler olsun ki birkaç 
yıldır ilişkilerimiz gelişmekte ve 
güzel ilişkiler kurulmakta. Bu tür 
| ilişkilerin en mühimlerinden biri 
| Avrasya Şürası vasıtasıyla kurulan ilişkilerdir. Bu toplantının 

çok büyük bir ehemmiyeti vardır. Müslümanların kendi top- 


Balkan halkları ve Kösova 





lumlarını da güzel organize etmeleri gerekiyor. Diyanet'in 2 
yılda bir yaptığı bu toplantılar 
hepimiz için büyük ehemmiyet 
arz etmektedir. Bu toplantılar 
sayesinde birbirlerimizi dahâ yakından tanıyoruz. Eksikliklerimizi 
görüyoruz. Herkes kendi ülkesinde Müslüman halkı için, dini 
için daha iyi neler yapması gerektiğini birlikte düşünme fırsatı 
yakalıyor. 

Bu toplantının ana teması 
din, kültür ve kimlik, Kosova'da Müslüman kimliğine yönelik ne gibi sorunlar yaşanmaktadır? 

1912” dem 1999'a kadar, 
Kosova halkı Sırp ibtilalini yaşamaktaydı. Sırbistan ve Sırp 
güçler 1912' den buyana Kosova'da % 98'inin Müslüman olduklarını bilmelerine rağmenöldürme, hapsetme, sürgüne 
gönderme gibi eylemlerle buradaki Müslüman halkın kirliğini tamamen ortadan kaldırmaya 
yönelik hareket ettiler, Ellerinden gelen her şeyi kullandılar. 

1998-1999 savaşında, 2 yil- 
da, Sırbistan 218 camiyi tahrip 
ettiler. Bunların çoğunluğu Osmanlı dönemine aitti, Okullarimızda 50 yıldır Türkiye bize düşman ülke olarak okutuldu. Biz 
de aksine çocuklarımıza Türkiye'nin bizim dostumuz olduğunu onların bizi tarih boyu tüm 
zulümlerden kuruyup kurtardıklarını öğretiyoruz. 

Biz Murat Hüdavendigarı, 
Kosovalıların bağrına emanet 
etmişiz. Bundan anlamlı dostluk nişanesi olur mu? 








Biz onu özellikle takdir edi- 


yoruz. 

Efendim bütün bunlar gösteriyor ki Sırplar, İslam kimliğini 
gösteren unsurları tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyorlardı. 
Bu şekilde oradaki Müslümanı 
toplumun dini kimliğini ortadan 
kaldırmak hedeflenmiştir. Hemen hemen 15 bin Müslüman 
öldü, halen 3 bin kayıp, cenazeleri dahi bulunamadı. Bugün de 
Kosova'daki İslami kimliğin ortadan kaldırılması için halen çalışılmaktadır. Hıristiyan misyonerler, dernekler, vakıf kuruluşları Kosova'ya gelerek oradaki İslami kimliğe karşı çalışmalar 
başlattı. 

Buna karşı ne gibi tedbirler 
alıyorsunuz? 

Kosova'da Diyanet İşleri 
Başkanlığı çok iyi bir organizasyonla çalışmaktadır. 650 camide 
faaliyet göstermektedir. 5 tane 
İmam Hatip Lisesi, Priştine'de 
bir İlahiyat Fakültesi mevcuttur. 
Kendi potansiyelimizle onların 
yaptığı çalışmaların önüne set 
koymaya çalışıyoruz. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığımız ne 
mevcut Kosova Devleti'nden ne 
de dışarıdan bir yardım görmüyor. Türkiye'den, Türk Hükümenden, Diyanet İşleri Başkanlıändan, bu üç mühim unsurdan Kosova'daki Osmanlı mirasının korunması İçin gereken 
adımların atılmasını o istiyoruz. 
Camilerin köprülerin kervansarayların hamamların tamiri, kalelerin restorasyonu için gereken 
adımların atılmasını bekliyoruz. 





Zigetvar, Budapeşte ve Estergon'daki kaleler göstermektedir. Balkanlar artık Osmanlının iç memleketi haline gelmiş ve üç asırdan fazla “Pax Otto- 
mana” adı verilen bir hakimiyet sürmüştür. Üsmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlarda toprak kaybı süreci 1699 Karlofça Antlaşması ile başladı; 
1878 Berlin Konferansı, Balkan Savaşları ve l. 
Dünya Savaşı ile Balkanlarda sadece toprak kaybı 
değil bir vatan kaybedildi. 

Balkanlarda beş asırdan fazla süren Osmanlı 
döneminde, fethin ilk yıllarından itibaren sistemli 
bir iskân politikası yürütüldü. Anadolu'nun değişik 
bölgelerinden (özellikle Konya, Ege bölgesinden 
Aydın ve Maraş) aşiretlerin zorunlu iskâna tabi tutulmasıyla bölge kısa zamanda Türk-İslam anlayışının yerleşmesine katkıda bulundular. Bu uzun 
beraberlik sürecinde yoğun Türk nüfus iskanı yanında yerli halktan da geniş kitlelerin İslamiyeti 
kabul etmesiyle yörede ciddi bir Müslüman nüfus 
oluşmuştur. Türklerin dışında İslamiyeti seçen 
toplulukların başında Arnavutlar, Boşnaklar, Pomaklar (Torbeşler) ve Goralılar gelmektedir. 

Osmanlı döneminde Balkanlarda yoğun bir 
imar faaliyetine girişildi. Mevcut şehirler yeni bir 
anlayışla imar ve ihya edilirken yeni şehirler ve 
yerleşim yerleri kuruldu. "Bir cami ve onun etrafinda kümelenen kültürel, sosyal ve iktisadi kuruluşların oluşturduğu" külliyeler mahalleleri, mahalleler şehirleri meydana getirdi. Külliye denilen 
ve toplumun her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikteki bu kompleksler, padişah, vali, mutasarrıf gibi devlet erkanı kimselerin yanında varlıklı insanların kurdukları vakıflarla hayatiyetlerini 
sürdürebildiler. Devlet gücüne, zenginliğe ve bu 
zenginliğin hayrata dönüşmesine dayalı bu yeni 
kültür modeli, Müslüman olan olmayan bütün 
İmparatorluk tebaasını kuşattı . 

Şehir merkezlerinde, cami-mescit, tekke-zaviye 
ve türbe gibi dini; han, bedesten, kervansaray, 
arasta ve çarşı gibi ticari; imaret, hamam, köprü, 
su kemeri, çeşme ve saat kulesi gibi sosyal; mektep, medrese ve kütüphane gibi eğitim; kale, kule-ocak, burç ve tabyalar gibi askeri yapılar inşa 
etmek suretiyle, Osmanlı-Türk şehir dokusu anlayışı bölgeye hakim kılındı. 

Bu suretle bölgeye yeni bir yaşama tarzı, hayat ve medeniyet getirildi. Balkanlarda, Bulgaris- 

























































Hacı Rıfat Fejziç 





Karadağ küçük bir cumhuriyet. Sırbistan'la, Kosova, Hırvatistan, Bosna- 
Hersek ve Adriyatik deniziyle İtalya ile 
sınırdır. Karadağ'ın nüfusu 750 bin ciyarında ve Müslümanların sayısı % 25 
ile 9630 dur. Müslümanların 3/2 si Boşnak ,3/1 de Arnavut'tur. 
| Biz, Türkiye'yi çok seviyoruz. Türki- 
| ye'ye karşı duyuları bu sevgi ve sempa- 
| tiyi, birilerinin yok etmesine fırsat verecek boşluklar bırakmamak gerektiğini 
düşünüyoruz. Biz buna fırsat vermemek için gayret ediyoruz ama, Türkiye'nin Balkanlarda, Boşnakların ve Arnavutların yaşadığı yerlerde daha aktif 
olması gerekiyor. 

Türkiye'nin desteğini beklediği- | 
niz projeleriniz var mı? 
| Bu topraklarda kimliğimizin ve geçmişimizin tapusu olan tarihi eserlerimiz 
| var. Bunlar hem bizim için hem de Türkiye için çak önemli. Bu eserler biziz. Bu 
eserler Osmanlı. Bu eserler bizim geleceğimiz. Maalesef o Osmanlının çekilmesiyle, Sırplar ve Hıristiyanlar tarafindan birçok eser yikildi, yok edildi. En 
azından kalanları koruyabiliriz. Yani Osmanlı, Balkanları çok severdi. Balkanlar 
için çak düşünürdü. Mesela, Balkanlarda bulunan pek çok eser Türkiye'de 
yok. Drina köprüsü, Mostar köprüsü, | 
bir çok eski camiler sayabiliriz ki, bu | 
eserlerin Türkiye'de eşini bulamayız. 
Bunları niçin söylüyorum; Osmanlı'nın 
| Balkanlara verdiği önemin devam et- | 
mesini arzu ettiğimiz için. Avrupa Birliğine girmek isteyen bir Türkiye, Avrupa'da tarihi eserlerini buluyor. Bunlara | 
sahip çıkması hepimiz için gerekli. 

Türkiye büyük ve güçlü bir devlet, 
Tüm dünyada Müslümanların elini tutabilecek, onlara kol kanat gerebilecek 
bir ülke olarak görüyoruz Türkiye'yi. 
Özellikle Balkanlarda azınlıkta kalan biz 
| Müslümanlar, Osmanlı torunları için | 

Türkiye büyük önem taşımaktadır. Bu- | 

rada varoluşumuz Türkiye'nin güçlü 
oluşuna bağlı. Türkiye son zamanlarda 
Avrupa ile ilişkilerine ağırlık verdi. Bizim 
oralarda varlığımız da Türkiye için 
önemli. Onun için tekrar söylüyorum; 
Türkiye'nin Balkanlar'da daha aktif olması gerekmektedir. 
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Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar olarak, din hizmetlerini, 
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İleri Başkanılığı ve TDV ile işbirliği içinde 
sürdürmeye çalışıyoruz. Dedelerimiz böyle yapmışlar biz de aynı şekilde problemlerimizi Türkiye'nin desteği ve katkılarıyla çözmeye çaışıyoruz, 

Özellikle gençlerimiz dünyayı saran popüler kültür dalgasından 
etkileniyorlar tabii ki. Onları koruyabilmek, kimliğimizi, kültürümüzü 
yaşatabilmek için dini idare olarak elimizden geleni yapıyoruz. Şöyle 
| ki; Bulgaristan'da 3 İHL ve 1 Yüksek İslam Enstitüsü var, Yaz Kur'an 
kursları düzenliyoruz. Türkiye'mize öğrenci göndermeye çalışıyoruz. 
Bu gençler gerek dil açısından ve gerekse kültürel açıdan Türkiye'de | 
kazandıklarını Bulgaristan'a döndüklerinde hizmete dönüştürüyorlar 
çok şükür, 

Dedelerimizden kalan tarihi eserlerin çoğu yok edilmiştir. Bu ko- 
| nu dile getirildiğinde benim gerçekten içim ağlıyor. Mevcut eserlerimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz, Bu konuda Türkiye'nin yardımlarına 
ihtiyacımız var. Muradiye Hüdavendigar Camisi'nin durumu çok kötüdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla inşallah bu camimiz onarılacak. Buna benzer çok harap veya mülkiyeti devlete geçirilmiş bazı vakıf eserlerimiz var ki, bunları geri almak üzere çalışıyoruz. 

Sofya'da Mahmut Paşa Büyük Camii var. Bu cami 1893 yılında 
| devletleştirilmiş. Camiye ait bütün belgeler yok edildiğinden bu bina- 
nın cami olduğunu herkes bildiği halde geri alırıması çok zor. İnanıyorum ki bu sorun ileride halledilecek, 

Asırlardan beri ecdadımız gayrimüslimlerle birlikte yaşamıştır. Osmanlı döneminde Müslüman'ın hoşgörüsü diğer din mensupları tarafından görülmüştür. Osmanlıdan sonra da biz insani ilişkilerimizde, 
komşuluğumuzda hep bu müsamaha ile davrandık. Bu bizim hayat 
düsturumuz. Bizim tarafımızdan birlikte yaşamayı güçleştirecek hiçbir 
davranış olmamıştır bundan sonra da olamaz. Bizim gayri müslimlerle İyi geçiniyor olmamız kimliğimizi kaybetme anlamına gelmez, kültürümüz de var bu. 

Bizim maskelediğimiz bir başka yüzümüz yok. İslam'ı ve Müslümanları terörle ilişkilendirenler de bunu biliyorlar. Bazı çevrelerin terör ile İslam'ı birlikte anmaları bizde savunma refleksi meydana getiriyor. Yine birileri bu refleksi bir suçluluk hali olarak görüyorlar. Çok | 
verimli devam eden şürada, bu konuda da derin, kapsamlı görüşler 
ortaya çıkıyor. Ama şurada alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını belirleyen bir kontrol teşkilatının kurulmasını elzem görüyorum, 
i Mesela; Ankara'da yapılan şürada dini bayramlarını ayni tarihte başla- 
> ması için alınan karar gerçekleşti diyebilirim. Bu birleştirici bir unsurdur. Bunun gibi müşahhas adımların atılmasını umut ediyorum. 
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tan'da Sofya ve Filibe 
(Plovdiv'de; Makedonya'da Üsküp, Manastır ve 
Ohri'de, Arnavutluk'ta 
Berat ve Korça'da, Macaristan'da Budin O ve 
Peç'de, Romanya'da Babadag ve İshakça'da, 
Bosna-Hersek'te, Saraybosna, Mastar, Travnik, 
ve Poçitel'te, Yunanistan'da Selanik ve Gümülcine'de, Kosova'da Prizren ve İpek (Peç) gibi şehirlerde Türk şehir dokusunun kismen de olsa 
günümüze kadar gelebildiğini görmek mümkündür. Balkan şehirlerindeki 
Osmanlı yapıları, Anadolu'da; Bursa, Edirne, 
Amasya, İznik ve Manisa 
gibi şehirlerdeki anıtsal 
yapılarla boy ölçüşebilecek bir düzeydedir. 
Osmanlının Balkanlardaki hoşgörü örneği şehir mimarisinde en iyi şekilde görülmektedir. Balkanlarda Osmanlı dönemine ait şehir imar planları incelendiğinde, şehir 
merkezlerinde cami ile 
birlikte Hıristiyanların her 
iki mezhebine âit kiliseleri ve Yahudilere ait Sinagogları çok yakın mesafelerle bir arada görmek 
mümkündür. Osmanlının Balkanlarda her çeşit 
etnik yapıya, dini inanca 
ve kültüre sahip olanlara 
hoşgörü ile yaklaştığını 
ve hatta bunlara ait dini 
yapıların inşaatında da 
maddi katkıda bulunduğunu tarihi vesikalardan 


Bu katıldığım dördüncü şüradır. Her bir şüranın bir öncekinden daha etkili olduğunu görüyorum. Diğer şüralara göre büyük gelişmeler 
olduğunu fark ediyorum. “Görmek, bin defa 
duymaktan daha hayırlıdır” derler. Hakikaten 
çeşitli ülkelerden gelen dini liderlerle istişareler- 
de bulunmak, işleri hakkında bilgi almak, bizim 
için çok farklı bir tecrübe. 

İslâmofobianın yaygınlaştırıldığı olan biten 
kötü şeylerin bir şekilde İslâm'la bağlantı kurul- 
| duğu bu günlerde, böyle bir toplantının tertip 
Osman İshakov edilmiş olması çok önemli, İslâmofobianını orta- 
NM ları kaldırılması için, bu toplantıların forksiyonel olması gerektiğini düşünüyorum. 
Barış ve adalet dini olan İslâm'ın özünde, bir şekilde şuyu bulan şiddet yoktur. Ama biz Müslümanlar olarak, İslâm'ın bu gerçeğini görmeyenlere göstermek durumundayız. Bu görev bize düşüyor. 
Halkın tamamının Müslüman olduğu ülkelerde, İslâm'ı yaşamak daha kolaydır. Ama bizim gibi ħalkinin 9650'sinin Müslüman olmadığı topraklarda yaşayanların, diğer dinlerle ve diğer kültürlerle münasebetlere çok dikkat etmesi gerekmektedir. O yüzden İslâm'ı iyi yaşamak ve iyi temsil ortaya koymak zorundayız. Aksi takdirde bizim hayat tarzımız İslâam'la özdeşleştirilmekte ve hatalarımızın faturasi İslâm 
dinine çıkarılmaktadır ki, hiçbir insanın kendi dinine bunu yapma hakkı yoktur, yanlış anlamalara meydan vermemek lazım. Son teknolojilerden çok iyi faydalanmalıyız. Masamızda Kur'an ve bilgisayar birlikte bulunmalı. 
Geçen yıl Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Bardakoğlu'nun Tataristan'a yapmış olduğu ziyaretinde 
okullarımızı, camilerimizi gördükten sonra iki ülke arasında dini ilişkiler, hatta dini olmayan alana da yansiyan ilişkiler çok gelişti ve geçmişe göre çok daha farklı bir noktaya geldi. 


Türkiye'de yayınlanan ve ilmi çalışmaların ürünü olan kaliteli dini kitapların, Tatarca'ya çevrilmesine 
ve ülkemizde basılmasına ihtiyacımız var. Tataristan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Tataristan'a veya diğer 
Balkan, Kafkas ülkeleri ile Avrasya coğrafyasında, Müslümanların birbirine geliş-gidişlerini manevi bir yar- 

| dım olarak önemsemekteyim. Bu geliş-gidişler, biz bilincini korumak, iri ve diri olmak demektir. 


Pek çok yerden dini liderlerin bir araya geldiği çok 
yönlü ve nitelikli konuların ortaya konulduğu şüraya ilk 
kez katılıyorum. Şüranın ana temasının Balkanlar, Asya 
ve Anadolu olmak üzere, üç ana bölümde tasnifi de 
çok dikkat çekici ve önemli. Bizim, Balkanlardaki Müslümanların hallerinden pek haberimiz olduğu söylenemez. Ortodokslarla birlikte yaşamamız açısından düşündüğümüzde, aslında Balkanlarla bazı benzerliklerimiz var. 

Balkanlardaki dostlarımızla ortak hizmet görme ve 
bazı işleri birlikte yürütme noktasında birtakım görüş- Veliyyulah Yakup 
meler yapma imkanımız oldu. Tataristarı Müslümanları l 

Özellikle dünyanın son gelişmeleri hakkında İs- | 
lam'ın terörle birlikte anılması gibi olaylarda nasıl hareket etmemiz gerektiğine dair oldukça önemli fikirler, stratejiler ortaya konuldu. 

Biz aslında burada ana oturumların dışında küçük toplantıların olmasını, özel masa çalışmaları yapıl- | 
masını arzu etmekteyiz. Bizim bölgemizde birtakım İslâmi topluluklar var. Onların arasında bir birliktelik oluşturup Türkiye ile güçlü bir şekilde karşılıklı yardımlaşma oluşturmamız gerekiyor. 

Bizde henüz hâlâ ilahiyat bilginleri yok denecek kadar az. Böyle bir toplantıda ilahiyat bilginlerinin | 
çok olması bizim için faydalı olmuştur. | 

Din, kültür ve kimlik konusu bizim için sıcak bir mesele. Sovyetler döneminde kimliğimiz ortadan kaldırılmaya çalışılıyordu. Her ne kadar şu anda Tataristan'da binden fazla mescit yapılmış olsa da halkın | 
Müslüman kimliğini tekrar kazanması biraz daha yavaş olmaktadır. Halkımızın bu kimliğini güçlendirmek, sağlamlaştırmak ve bunu hem amel noktasında, hem de kalplere sindirmek esas hedefimizdir. 

Türkiye bizim için Avrupa değerlerini de taşıdığından çok önemli, İslam'ın çağdaş şartlara ne kadar 
uygun bir din olduğunu burada daha rahat görmekteyiz. 
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Şüranın Oo zamanlaması 
çok önemli. Dini anlamda 
bu istişareye çok ihtiyacımız 
vardı. Kimlik ve kültürün teşekkülünde ve yaşatılmasın- 
da dinin rolü konusunda konuşulanlardan çok yararlandık. Dini hayatımızı son 11 
yıldan beri yeniden imar et- 
ZN | meye çalışıyoruz. İnsarımızı 
Me. kendi kimliğinden ayırmak 
için yoğun bir Hıristiyanlık 
faaliyeti ile karşı karşıyayız. 
Bunun için kendi insanımızın 
medreselerimizde ve camilerimizde- eğitimine önem veriyoruz. 
Gençlerin ilgisini bu mekanlara çekmek için çalışıyoruz. Kimliğimizi 
| ve dinimizi korumak için gayret gösteriyoruz. 

Bu şürada konuşulan örf ve adetlerimizin korunması ve kimlik 
meselesi, hepimizin meselesi, Sayın Ahmet Davutoğlu konuşmasın- 
da; bu şüradan sonra evlerinize döndüğünüzde hepiniz uykusuz kalacaksınız, dedi. Bu çok doğru bir tespit. Kendi kimliğimizi olumsuz 
etkileyecek, tahrip edecek her şeye karşı zaten uykusuzduk, ama anladık ki daha çok uykusuz kalmamız gerekiyor. 















Azathar Muhanoğlu 
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Biliyorsunuz ki Müslümanlar, bu âlemde parça parça ve aralarında birlikleri çok az. Her bir yerden, her bir taraftan İslâm âlemine yönelen tehlikelere karşı dini ve kültürel birliktelik kurabilsek, faaliyetler 
| yürütebilsek çok iyi olacaktır. 

Biz bir önceki toplantıya da iştirak etmiştik. Âlimlerin, dini liderlerin bir araya geldiği bu toplantılar, birbirinin durumunu bilme ve İslâmi yaşantısını müdarese imkanı vermektedir. Ben, kardeşlerimin 
durumunu, kardeşlerim benim durumumu yakından bilme imkanı 
buldu. Kalplerimiz bir olsun, aramızda birlik olsun, birlikte düşünelim, birlikte faaliyetler ortaya koyabilelim. 

İstiyorum ki, bu şürada alınan kararları birlikte hayata geçirebilelim. Herkesin gözü Türkiye'dedir. İsteriz ki Türkiye; Şam'a, Ürdün'e, 
Suriye'ye de baksın. Bu şüraya oradan da âlimleri davet etsin, dini liderler gelsin, beraber konuşulsun. 

Bu şüranın vazifelerinden biri de buradan İslâm'ın o güzel fikrini, 
hakiki özünü bütün âleme göstermektir. İslâm beraberlik dinidir. Bang ve medeniyet dinidir. İlim ve bilim dinidir. Beraber ve bir arada 
yaşamayı kolaylaştıran tesanüd dinidir. Bütün alem bunu böyle bilmeli. 
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öğreniyoruz. Örneğin, 
Saraybosna'da "Başçarşı" olarak anılan meydanda, Boşnakların Gazi 
Hüsrev Bey Camii, Katoliklerin Sv, Josip (St Josephj Katedrali, Ortodoksların Sv. Petra ve 
Pavla (St. Peter and 
St.Paul) Kilisesi ile Yahudilerin Sinagogu bulunması; Sofyada'da "Georgi Dimitrov Meydanı"'nda Arkeoloji Müzesi 
olarak faaliyet gösteren 
Mahmut Paşa Camii'nin 
Sv. Sofija (St. Sofia) kilisesi ve Yahudi Sinagogu 
bulunması; Selanik'te 
Imaret Camii (Alaca camiij'nin, Sinagog ve Rotondo Anıtının birbirine 
çok yakın mesafelerle 
bir arada inşa edilmesi 
tesadüfi bir olay değildir. Dört ayrı din ve kültüre ait dini yapıların 
birbirinden 500 m. 
uzaklıklarla aynı meydanı paylaşması, kültürler 
arası kardeşlik ve hoşgörü örneğinin şehir mimarisinde sergilenmiş 
en güzel halidir. Şehir 
merkezinde dört farklı 
etnik gruba, din ve kültüre ait bu dini amaçlı 
yapıların hepsi Osmanlı 
döneminde inşa edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi ve Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi kayıtlarına göre, Balkanlarda 
Osmanlı hakimiyeti dö- 


neminde 15.787 mimari yapının inşa edildiği 
tespit edilmiştir. Kaybolmuş veya hala incelenmemiş vakıf kayıt defterleri olduğunu göz 
önünde bulunduracak olursak bu sayının daha 
da artacağı tabiidir. 

Söz konusu eserlerin bir bölümü daha Osmanlı hakimiyetinde iken depremler, yangınlar 
ve isyanlar sonucunda ortadan kalktı. Eserlerin 
asıl diğer büyük bölümü ise, Balkanlar Türk hakimiyetinden çıktıktan sonra yıkılıp ortadan kaldirildi. Günümüzde ayakta kalabilmiş eserlerin 
bir kısmı da birkaç duvar parçası veya harabe 
halinde, çok az bir kısmı da eski orijinal haliyle 
veya tamiratlarda değişerek günümüze ulaşabildi. Balkan ülkelerinde günümüze kadar kısmen veya tamamen ayakta kalabilen eserlerimizin sayısı oran itibarıyla sadece 9010.5'dir. Bu 
oran ülkelere göre değişiklik arzetmektedir. 

Balkanlarda Türk eserlerinin durumuna genel olarak bakıldığında, Makedonya, Bosna- 
Hersek ve Kosova'daki yapıların, diğer Balkan 
ülkelerine nispetle daha iyi korunmuş oldukları 
söylenebilir. Türklerin veya Müslümanların 
azınlıkta kaldığı Bulgaristan, Romanya veya tamamen terk ettikleri Sırbistan, Macaristan, Karadağ ve Hırvatistan gibi ülkelerde bulunan 
Türk eserlerindeki tahribat ise daha büyük boyutlardadır. Bu ülkelerdeki Türk eserleri ya bakımsız ya da kendi hallerine terkedilmiş durumdadırlar. 

Ortak kimlik 

Balkan ülkelerindeki bu yapıları sadece bir 
cami, medrese, han, hamam ve köprü gibi görmemek gerekir. Bu eserler bir kültürü, bir medeniyeti, sanatı ve tarihi yansıtmaktadır. Bu 
geçmişten gelen tarihi miras, hepimizin ortak 
kültür mirasıdır. Bu ortak kültür mirasımız da 
Türklerin olduğu kadar Boşnakları, Arnavutlarin, Pomakların ve diğer Müslüman topluluklarin ortak kimliğidir. Bizlerin ortak kimliğini oluşturan unsurların başında, tarihi geçmişimiz ve 
ortaya koyduğumuz bu mimari eserlerdir. Bu 
ortak kimliğimizin temelinde aidiyet esası vardır. Osmanlı döneminde olduğu gibi günümüz 
Türkiye Cumhuriyetinde de Balkanlarda farklı 
etnik yapıya sahip Müslüman toplulukları biz ve 
öteki olarak hiçbir zaman görülmemiştir. Os- 
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Hırvatistan'da Müslümanların din 
eğitimiyle ilgili bilgi verir misiniz? 

Müslümanlar Hırvatistan'da çok eski 
zamandan beri sağlam bir yapı içinde | 
mevcudiyetlerini devam ettirmekteler. 
İslam Meşihatı harika çalışıyor. Dinin 
öğütlerini hayatlarımıza tatbik etmek 
için gayret ediyoruz. Hırvatistan'daki 
Müslümanlar, hem dini hem de diğer 
alanlarda zamanlarının büyük kısmını 
okumaya ayıran bir millettir. İslam Birliği, Hırvatistan hükümeti ile bir anlaşma 
yaptı. Bu anlaşma ile Müslüman çocuklara ilk, orta, liselerde din eğitimi veriliyor. 
Bununla birlikte biz şüra'nın her bakım: 
dan ufuk açıcı olduğunu ve gelişmemize 
katkı sağladığını düşünüyoruz. 

Şüra'nın İstanbul'da yapılması sizin için özel bir anlam ifade ediyor 
mu? 

Gerçekten Türkiye harika bir ülke, 
ama İstanbul bambaşka bir şehir. Şüra'nın, tarihi derinlikleri olan bu şehirde 
yapılması çok önemli. Osmanlı bizim için 
dün ne ise Türkiye'de bugün o olmalı. | 
Yapılanlar devam etmeli. Türkiye'ye çok 
ihtiyacımız var. Türkiye'den daha aktil 
katkı ümit ediyoruz. 

Avrupa'da Müslüman imajı için ne 
söylemek istersiniz? 

Dünya kamuoyunda Müslümanların 
olumsuz imaj, İslam'ın terörle birlikte 
anılması bizi çok rahatsız ediyor. Bunun 
acısını bütün İslam ülkeleri çekiyor. Biz 
bu imajın değiştirilmesinde Diyanet'in 
çizdiği resmin önemli olduğunu biliyoruz. Ancak ortak adımlar atmalıyız. Bu 
adımlarla güçleniriz. 
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Tarihi hadiseler ve dünyanın 
yeni koşulları, kimlik sorunlarını 
daha karmaşık hale getirdi. Bu s0- 
runlarla baş etmek için neler yapıyorsunuz? 

Karaçay Çerkez Cumhuriyeti'nde 14 civarında millet yaşıyor. 9ö 
80'i Müslüman ama, bir de Sovyet | 
Rusya yıkıldıktan sonra Müslümanlığımızı yaşamaya başladık. Bu nedenle cami ve namaz, henüz hayatımızda olması gereken yerde değil. İyi 
bir dini eğitim almış, dini iyi anlayan, | 
İyi anlatan genç imamlarımız yok. 
Dolayısıyla din hizmetlerinde etkin 
olamıyoruz. Sağlıklı bir din algısı hayata hakim olamayınca o sualinizde 
ifade ettiğiniz sorunları yaşıyoruz. 
Türkiye'de ve diğer ülkelerde tahsil 
yapan çocuklarımız var. Eğitim yurdu 
olarak Başkentimizde bir İslam Enstitüsü var. Bu sene 82 öğrencisi var. 
Hayatlarını idame ettirecek ekonomik desteği sağlayamadığımız için 
görev almakta istekli değiller. | 

O halde gençler açısından din, 
kültür ve kimlik konularında kayıplar yaşanması ihtimali yüksek? 

Televizyonlarda her Cuma günü 
dini konularda da yaptığım konuşmayı gençlerle bağlıyorum. 

Bu konuşmalarla boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. İşsizlik sorunu 
gençlerimizi her bakımdan etkiliyor. 
Cuma namazına gelemiyor pek çoğu, Gençlerimizi Hıristiyan yapmak, | 
başka bir dine çekme gibi faaliyetler- 
de bulunanlar var ama Allah'ın yardımıyla pek etkili olamıyorlar. 

| İkinci o olarak; gençlerimize, 
“bunlar bizimdir, bizim kimliğimiz, | 
kültürümüzdür” diye armağan etmek için tarihi mirasımızı tekrar kazanmak durumunda olduğumuzu biliyoruz. Bize bağlı çok eski bir camimiz vardı. Devlet o camiyi alıp müze | 
gibi bir şey yapmış, onu geri alamıyoruz. Girişimlerimiz oldu, çok ağır | 
fiyat istemişler o fiyatı vermemiz 
mümkün görünmüyor, Şu an, ihtiyaç 
olduğu halde mescid bulunmayan 
| şehirlerimiz var. Bu konuda Türkiye'nin desteğini ümit ediyoruz. 
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manlı idaresinde üst düzey yöneticisi olarak birçok 
Arnavut ve Boşnak vezire ve sadrazama rastlamak 
mümkündür. Nitekim son dönemdeki, Bosna-Hersek ve Kosova savaşlarında orada yaşanan sıkıntı ve 
acıları Türkiye'nin her ücra köşesine kadar hep birlikte hissettik. Zamanı geldiğinde hep birlikte ağladık 
ve topyekün hep birlikte sevindik. Bu da bizlerin ortak bir üst kimlikte birleştiğimizi gösteren açık bir 
ifadedir. 

Balkanlarda tarih boyunca sahip olduğumuz bu 
ortak kültür mirasımızın tahrip edilmesi veya ortadan kalkması, ortak kimliğimizin bölgeden silinmesi 
anlamına gelmektedir. Çünkü her mimari eser bir 
tapu olma özelliğinini taşımaktadır. Buna en güzel 
örnek, Bosna-Hersek'in 17 km. Adriyatik denizine 
sahip olması, Ploça ile Naum arasında Neretva Nehrinin denize açıldığı noktada Osmanlı Kalesi'nin varlığı gösterilerek, yeni siyasi sınırlar çizilmiştir. 

Son dönemde gerek Bosna-Hersek ve gerekse 
Kosova savaşlarında hasar gören eserlerin restorasyonu ehil olmayan kurum, kuruluş ve kişiler tarafından yapılarak, telafisi olmayanı ikinci bir tahribata sebep olmaktadırlar. Ortak kültür mirasımız olan bu 
eserlerin mimari özelliklerini göz önünde bulundurmadan yapılan onarımlar, hem eserin ortadan kalkmasına, hem de ortak Osmanlı-Türk kimliğimizin 
kaybolmasına yol açmaktadır. Özellikle bazı İslam 
ülkelerinin bilinçli veya bilinçsiz olarak Bosna-Hersek'te, Kosova'da ve Arnavutluk'taki Türk eserlerinin 
onarımlarında bu tahribatı yaptıkları görülmektedir.Balkanlarda Osmanlı eserleri, Türklerin, Boşnakların, Arnavutların haklı olarak iftihar kaynağı olmanın yanı sıra, aynı zamanda bölgede yaşayan insanların ve insanlığın ortak mirası ve zenginliğidir. 

Bu itibarla söz konusu eserlerin korunması, aslına uygun bir şekilde restore edilmesi ve kullanılması için öncelikle Türkiye ve Balkan ülkelerinin ilgili 
kurumlarının işbirliği içerisinde bulunmaları gerekmektedir. Başlangıçta Balkanlardaki Türk eserlerinin 
bir envanterinin hazırlanmasına ihtiyaç vardır. Başlatlacak ortak onarım projelerine uluslararası kuruluşlardan da maddi destek istenebilir. İnsanlığın ortak 
mirası olan bu eserlerimizin onarımına, her ülke ve 
kuruluştan destek bulunabileceğini umuyoruz. 





Yard. Doç. Dr. Necdet Subaşı 


Batılı Bir Siyaset Terkibi Olarak 


vrupa İslâmı 





vrupa'da yaşayan Müslümanların bireysel ve toplumsal deneyimlerinden, Batılı politik strateji 

ve argümanlar içinde şekillenen kurgulara kadar pek 

çok anlamla ilişkilendirilebilecek Avrupa İslamı (Euro-Islam), gerçekte farklı bir siyasal konseptin ürünüdür. 

Avrupa'da Müslümanların varlığını Batılı değerlerin 


geleceği açısından birer 
tehdit olarak algılayanların 
nüfuz alanları giderek genişlemeye başlamıştır. Özellikle son yıllarda küresel düzeyde artan terör ve tedhiş 
olaylarını İslam'la ilişkilendirme konusundaki uluslararası kampanya etkili olmaktadır. Buna karşılık Bätida yaşayan Müslümanların kimlik taleplerinin ortaya 
çıkardığı kapsamlı arayışlar 


da, bir siyaset terkibi olarak 
Avrupa İslamı'nı fonksiyonel 
kılmıştır. 

“Avrupa İslâmı”, Avrupa 
kimliği ekseninde tasarlanan bir projedir. Birlik üyesi 
ülkelere göç ya da başka 
yollarla gelen Müslüman 
toplulukların, referans ve aidiyet düzeyindeki önceliklerinin gözden geçirilmesine 
vurgu yapan, bu çerçevede- 
ki arayışlarla özdeşleşen ol- 
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Azınlık Müslümanlar içinde bulundukları durum 
sebebiyle bazen dini kültürü ve günlük hayatı arasında problem yaşamaktadırlar. Bir kısmı da adetlerin- 
| den, göreneklerinden uzaklaşmaktadırlar. Kültürel 
popülizmin özellikle gençler üzerinde etkisi var elbette. 

Biz; din, kültür, kimlik konusunun bunun için de 
tartışılmasından, konuşulmasındarı yanayız. Bir vakıadır ki Avrupa'da bugün insanların çok azı kiliseye gitmelerine rağmen daha çok Müslüman, mescitlere 
gitmekte ve Avrupalı yöneticiler, kilise bunu görmek- | 
tedir. Biz kendi dilimizi ve kültürümüzü korumaya 
çalışmaktayız. Bunun için de dini ve kültürel toplantılar tertip etmekteyiz. 

İnsanlar bugün hayatlarını televizyonlarla, intermetle sesli ve görüntülü yayınlarla tanzim etmediler. 
Meselâ; yaşanan bazı olaylardan hareketle İslam terörle ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde bir 
eşleştirme bir ithamdan ibarettir. | 
| İslam âleminde herhangi bir yerde, bir olay mey- 
| dana geldiğinde, medya bunu “Müslümanlar şöyle 
yaptı” diye haberleştiriyor. Halbuki o saatte o bölgede Müslümanlar kendi ibadethanelerinde, kendi ha- 






























gi biradam menfur bir cinayet işliyor veya birilerine 
şiddet uyguluyor “falanca şöyle yaptı * diye haberleştiriliyor. Bu maksatlı değildir de nedir? Bu menfur ha- 
i diseler kim tarafindan yapılırsa yapılsın Müslümanlara 
çok ağır gelen hadiseler... 

Polonya'da, Hıristiyanlar ve Müslümanlar müşterek olarak, yazarlarla bir toplantı tertip ettik ve çok 
olumlu neticeler aldık. Bu konuda maksatlı haber yapan hangi gazete veya televizyon kanali olursa olsun 
bunların ibadethanelere sokulmaması, din adamlarının bunlarla konuşmaması yönünde karar aldık. Zira 
biz bu konuda açıklamalardan yorulduk. 

Herhangi bir Müslüman'ın yaptığı çirkinlikler 
onun mensubu olduğu dinle yazılır ve konuşulurken, | 
bir gayrimüslimin yaptığı kabahatler, çirkin hadiseler 
şahıs adına yazılıyor, çiziliyor. 

İslam dini akıl dini, barış dini, ahlak dini. Vicdan 
sahibi samimi Müslümanlar bunları nefretle karşılıyorlar. Pasif bir kınama ve nefret duygusu yeterli değil elbette. Şüphe yok ki bunları ilanlarla duyurmak gerekir. Müslüman liderler bu tür hadiselere refleks göstermekle kalmamalı sahih kaynaklardan İslam'ın mesajlarını dünyaya iletmeli. 

İslam'ı adres gösterilerek terörizmle eleştirmenin 
medyanın gücünü yanlı ve maksatlı bir şekilde kullanarak kamuoyu oluşturma çabası olduğunu sağduyu 
sahibi olanlar görmezlikten gelemezler, Bize düşen, 
medyanın yerleştirmeye çalıştığı bu imaja yine med- 
, ya yoluyla karşı durabilmek. İnananların vicdanını yaralayan bu eşleştirmelere karşı Müslümanı liderler bu- | 

rada birlikte bir yol haritası belirlemek zorundalar. 
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dukça çeşitlenmiş farklı eğilim ve 
stratejileri içerir. Müslümanların Batılı 
bir evren tasavvuru içinde nasıl bir biçim almaları gerektiği konusundaki 
entelektüel, akademik ve politik tartışmaları simgeleyen ve Batılı bir öz- 
den kaynaklanan “Avrupa İslamı” 
kavramı, “Alman”, “Fransız” ya da 
“İngiliz İslamı” vs. projelerinin de 
toplu bir ifadesidir. Ağırlıklı olarak 
kavramla asıl vurgulanmak istenen, 
Avrupa özelindeki İslam temelli oluşumların, Batı merkezli ve Batılı tarzda şekillen(dirillmesidir. 

“Avrupa İslamı", Müslümanların, 
merkezinde özne olarak yer aldıkları 
bir tanınma siyasetinden ya da Batı'da geliştirdikleri yeni bir dinsel 
perspektiften çok, bizzat Müslüman 
göçmenlerin varlığını ve yönelimlerini esastan bir problem üreteci olarak 
gören, topyekün “Avrupa ruhunun 
korunma reflekslerini, endişeli arayışlarını ve uygulanabilirliği tartışmalı olsa da ciddi bir teknik siyaseti içerir. 

“Avrupa İslamı”, toplumsal uyum, 
güvenlik ve çokkültürcülük/çokkül- 
türlülük tartışmaları ekseninde gündeme gelmiştir. Kimi yaklaşımlarda 
“Avrupa İslamı” bir asimilasyon projesi olarak değerlendirilse de gerçekte 
bu projeyi, entegrasyon politikasının 
sistematik bir aracı olarak düşünmek 
daha uygundur. Müslümanları genel 
kültürel toplam içinde eritme fikri 
(asimilasyon) uygulamada her zaman 
beklenilen sonucu vermemiştir. Çatışma ve sınır koyma çabaları, kültürel 
kimliğin yeni yaratımlarına yol açmıştır. Sömürgeci ve koloniyal bir geçmişin bakiyesi olarak Batı ve İslam toplumları arasındaki ilişkiler, çoğu zaman sorunlu bir düzeyde gelişmiştir. 


Gerçi gerilimi en aza indirmeyi 
amaçlayan adımlardan da söz 
edilebilir ancak yaygın olan, farklılıkları bir çatışma zemini ve dolayısıyla da bir uygarlık sorunu olarak algılamakta ısrarlı olan yaklaşımlardır. 

Batı'da mevcut olar sayılarına 
paralel bir şekilde sorunları da her 
geçen gün çoğalan Müslümanların yeni bir kimlik strüktürü içinde 
kendilerini nasıl tanımlayacakları, 
sürekli bir endişe kaynağıdır. İslam'ın Batı koşullarındaki varlığın- 
dan söz edildiği her seferinde, Avrupa'da, değişik niyet ve gerekçelerle yaşayan Müslümanların kültürel ve coğrafi orijinleri hatırlanmaktadır. Çelişki ya da kamplaşmaları Doğu-Batı ilişkileri üzerinden yorumlayan yaklaşımların kolaylıkla kabul görebildiği bir ortamda İslam, sıklıkla “yabancı” bir 
fenomen olarak algılanmakta, bu 
gerilim ortamında Müslümanlar 
da, kendilerini birer “garip” olarak hissetmektedirler. Müslümanlara göre ayrıştırıcı tasniflerin yarattığı bir ötekileştirme sorunu, 
kaygı verici boyutlarda seyretme- 
ye devam etmektedir. 

Aslında ötekileştirme bir karşılıklılık ilişkisi içinde gerçekleştirilmektedir. Batılılar için İslam'a olduğu kadar, Müslümanlar için de 
Batı'ya ilişkin olarak, her zaman iflah olmaz önyargılardan beslenen 
suçlayıcı tanımlamalara rastlamak 
mümkündür. Bu tanımlamalar 
çoklukla değer yüklüdür ve sonuçta bütün bunlar, ağır tarihsel 
miras ve zihinlere kazınmış kimi 
acı deneyimler üzerine inşa edil- 


Ahmet Yönlücr 


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 24 yıldan sonra ilk 
kez bir Din İşleri Başkanı atandı. Biliyorsunuz 1983 yilin- 


| da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Bu tarihten 


önce Kıbrıs Müftüsü vardı. O da 1981 yılında istila etmişti, 1981'den itibaren bu hizmet vekaleten yürütülüyordu. 
3 ay önce Sayın Cumhurbaşkanımızırı atamasıyla ben Din 
İşleri Başkanlığına getirildim. Her hususta olduğu gibi din 
hizmetleri konusunda da Anavatan Türkiye ile her türlü 
birlikteliğe, beraberliğe hazırız. 

Din, kültür ve kimlik konularının konuşulduğu bu şürayı, İslami kimliğin tanımlanması ve bunun doğru anlatılması noktasında gerekli bir çaba olarak görmekteyim. 
Şura bu anlamda tam yerinde ve önemliydi. Malumunuz 


| son zamanlarda terör gibi bir kavram dinle yarı yana anil- 


maya başlandı. Bu durum Müslüman hissiyatını yaralamaktadır. 

Sayın Başbakanın, sayını bakanların ve sayın Diyanet 
İşleri Başkanı'nın da konuşmalarında hep bu konuya vurgu yapıldı. Bizim üzerimize düşen burada teorik olarak 
oraya konulanları pratize edebilmektir. İslam'ı doğru anlatabilmek için pratikte onu doğru yaşamak lazım. Bu da 
İslam'ı öz kaynağından, her türlü taassuptan uzak bir şekilde öğrenmek ve yaşamakla olur. 

Merhum Akif'in “Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp 
ilkamı/ Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı” misralarını 
hatırdan uzak tutmamak lazım. Sahih bilgiye dayalı İslâ- | 
mi hayatta aşırılıklara yer yoktur. 

Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın da dikkat çektiği popüler kültür cereyanları imanlı ve vatanperver gençlerimizi kendi değerlerine karşı alâkasız bırakmakta, maalesef. | 


| 200 bin kişilik bir toplumda bu boşluk daha kolay fark 


edilmektedir. Böyle bir boşluk olduğunu artık kabul ediyoruz.Kendi değerlerimize ne kadar sıkı tutunursak o kādar kuvvetli olacağımız muhakkaktır. 

Biz elimizde zeytin dalı ile soframızı hep açık tuttuk. 
En fazla dini kesimlerden barışa katkı koymalarını istiyoruz. Rum kilisesine buradan çağrıda bulunuyorum. Önce 
din adamları olarak biz el ele verelim, örnek olalım. Bizim 
barış elimiz, barışa hep açıktır. 
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Ramazan Krinickis 


miştir. Aslında sorunlar çok 
yönlü ve çok katmanılıdır. 
Bu durum hem Müslümanların hem de Avrupa yurttaşlarının kimlik güvenliğini 
tehdit etmektedir. Toplumsal yeterlilik, entelektüel donanim ve ötekini tanıma siyasetindeki insani öz bile, 
artık kültürel bagaja dahil 
olmuş yargı dolu bakış açılarının soğukkanlı bir şekilde 
gözden geçirilip sorgulanmasına izin vermemektedir. 
Öyle ki, konu Batı ve İslam 
olduğu her seferinde, süre- 
gelen bir husumetten, içinden çıkılmaz bir ikilemden 
ya da karmaşık bir ilişkiler 
ağından bahsetmek neredeyse adet olmuştur. Bu tema, hoşgörü, diyalog, çok 
kültürcülük, laiklik gibi kavramların gündelik hayatta 
işlevsel bir karşılık ve derinlik kazandığı anlık durumlarda bile, hızla açığa çıkacak toplumsal ve kültürel 
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mişler. 


bir zemine sahip olmaktadır. Nihayet Batı'da, özellikle Avrupalı halklar arasında 
sürekli güncellenen bir “İslam korkusu” da, gündelik 
hayatın ritim ve akışını etki- 
İsyecek şekilde bir gerçeklik 
alanı yaratmaktadır. “Avrupa İslamı”, söz konusu kazarımların ürettiği tedirginliklerle kendini haklılaştıran bir 
toplumsal kültürel yapının, 
mevcut sorunları, sınırlarını 
koruyarak aşmaya çalışmak 
için işlerlik kazandırdığı bir 
stratejidir. 

Avrupa kimliği tartışmaları etrafında İslam ve Müsliman toplumun geleceği, 
her zaman, içine tam anlamıyla nüfuz edilemeyen girift bir fenomenolojik alan 
olarak ele alınmaktadır. Bu 
tartışmalar sadece, Batı'yla 
İslam toplumları arasındaki 
karşılıklı korkuları değil, aynı 
zamanda Avrupa bağlamında paylaşılan ve gündelik 


Tabii ki herkes gibi biz de problemlerimiz tartışmak, çözmek için buraya geldik. Tatarların, Müslümanların durumunu anlatmaya çalışıyoruz. 

Sayımız çok azdir yaklaşık 5 bin kadar, bütün Litvanya nüfusunun 0.08% oluşturuyor. Litvanya topraklarında bizim ecdatlarımız 600 sene önce yerleş- 


Daha 16.yy'in 2. yarısında Tatarlar kendi dili 
kaybetmiş ve şu ana kadar Litvanca ve Rusça konus- . 
maya çalışıyorlar. Çok şükür dini kaybetmemişler. | 
Biz İslam'a bağlıyız, yani Müslümanız. 

Vatanımız Katolik Hıristiyan memleketi olduğu 
için birçok problemle karşılaşıyoruz. Tüm zorluklara | 
rağmen biz Yüce Allah'ın yardımlarına inanıyor ve güveniyoruz. 

Litvanya'da İslamı yükseltmek için bu şekilde programları hayata geçirmek için yeterli maddi im- 
| kanımız yok. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yardımlarıyla biz yeniden öz kimliğimize kavuşarak yolumuzda ilerleyeceğiz. Maddi ve manevi yardım ve desteğinize ihtiyacımız var. 


























hayata dahil olan kurumsallaşmış argümanları da açığa 
çıkarmaktadır  (Frégosi, 
2004). Müslümanların kendi kültürel ve coğrafi bağlamlarından kopuk bir şekilde, Batı'da yaşadıkları dinsel 
her bir deneyimin ortaya çıkardığı-çıkaracağı sonuçlar 
ve mevcut karşılıklı kaygılarla süreklilik kazanan korkuları, o“yabancı”lıklarından 
hareketle kendi dinsel kimlik beyanlarının nasıl oluşturulacağı konusunda, düşük 
yoğunluklu da olsa, bir teyakkuz halinin doğmasına, 
hatta bu halin sistematikleşmesine yol açmıştır. Bu çerçevedeki duyarlılıkların kamuoyundaki yansımaları 
ise, “Avrupa İslamı” projesi- 
nin, kültürel ve politik gerilimlerin, tartışmaların merkezine taşındığını göstermektedir. 





Prof. Dr. Sabri Hizmetli 
4 Yabancı Diller ve Meslek Kariyer 
Universitesi Rektörü / Almat- Kazakisteri 


Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde 
Kültür Değişimleri Sürecinde 


Kimlik Arayışları 








rta Asya (Ulu 
Türkistan), Türk, 
'Fars, Çin, Arap, 


“* Rus, Hind ve 
Moğol uygarlıklarının buluştuğu, İslam, Hıristiyan, Yahudi, Budist ve Taoist kültürlerin 
birlikte yaşadığı, Türklerin en 
eski yerleşim yeridir. Türkler, 
öncelikle burada yaşamışlar, 
millet olmuşlar, kültürler ve 
uygarlıklar oluşturmuşlar ve 
devletler kurmuşlardır. Bölgenin en eski sakinlerinden olmalari sebebiyle geniş bir si- 


yasi tecrübeye, tarih ve kültür 
geçmişine sahip olmuşlardır. 

Orta Asya Türk halkları yaşadıkları coğrafyada önemli 
politik, sosyal ve kültürel oluşumlara tanık olmuştur. Karşılaşılan yeni akımlar, yaklaamlar, kültürler, sistemler ve 
ideolojilere göre yaşamak ve 
kimlik sahibi olmak durumunda kalmıştır. 

Öyle ki sosyal ve politik 
gelişmeler, küreselleşme, 
ulusculuk gibi akımlar, bilgisayar ve internet gibi tekno- 


lojik buluşlar, politik bloklaşmalar, ilim ve düşünce alanlarındaki yeni perspektifler bir 
bakıma bu coğrafya toplumlarında kültür ve kimlik değişimini zorunlu kılmıştır. Artık 
onlar için, Demirperde Bloku 
içinde uzun yıllar yaşadıktan 
sonra, özgür ve demokratik 
dünyaya açılmak gerekmiştir. Yani Orta Asya Bağımsız 
Türk Cumhuriyetleri küreselleşme prosesine uygun olarak 
kendisilerine yeni dünyada 
yer aramıştır. 
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Allahşükür Paşazade 


Kolkas Müslümanlar Bini idari Baskan 





Avrasya Şürası, bir muahat köprüsü müdür? 
Her bir devrin, bir hükmü vardır. O hükme göre işler görülür. 
20. asırda baş veren hadiseler, bizden başka şeyler talep etmektedir. Bugün 21. asırda dünyada baş gösteren hadiselerse, Müslümanlara karşı münasebetlere, 55CB yıkıldıktan sonra bağımsızlığını 
kazanan ülkelere ve Avrasya'da cereyan eden hadiselere bakarak, 
Müslümanlar kendi öz işlerinde bir birlik ortaya koymak zorunda- 
| dırlar. Yaşanan hadiseler bizi buna mecbur etmektedir. Bu günlerde Avrupa Birliği kapısında olan Büyük Türkiye Devleti, özü- sözü, 
dini- dili bir olan kardeşleriyle alakaları daha da güzelleştirmeli, onların dertlerini bilmeli, münasebetler pekiştirilmelidir. 

Avrasya şürası, bütün Avrasya halkları arasında bir köprü, bir 
bağlantı olmalıdır. Bu bağlantı dini yönden mi, kitap, gazete ile 
mi, gidiş gelişlerle mi, televizyonla mı, konferanslarla mı kurulup 
devam ettirilecek, bunları oturup konuşmalıyız, bunlar üzerinde fikirleşmeliyiz. Maksadımız; kardeşlik, dostluk, beraberliktir. Bu birli- 
| ği temin etmek için bizim bir yayın evimiz olmalı. Burada her milletin okuyabileceği şekilde yüksek nitelikli kitaplar yayınlanmalı. 
Bütün devletler dini, manevi eğitim ihtiyaçları için burada yayınlanan eserlerden istifade edebilmelidir. Avrasya Şüra'sının bir televizyonu olmalı. Biliyorsunuz televizyon çok etkili bir iletişim aracı. Avrasya halklarının âlimleri, dini ve manevi cihetten, Müslümanlara 
karşı, girişilen endişe verici faaliyetlere karşı biz buradan yapacağımız tebligatlarla, İslâm'ın özünü yansıtan yayınlarla karşılık verebi- | 
liriz. 

İslâm ve Müslümanlara karşı tutumlarda Müslümanların neye ihtiyacı var sizce? 

Bazı Avrupalılar, İslâm'ı bilmeden, Kur'an'ı bilmeden, İslâm'ı ve 
Müslümanlığı terörle birlikte anmaktalar. Biz Müslümanlar, Allah'ın 
yarattıklarını yaşatmayı bir vecibe biliriz ve onlara hiçbir şekilde za- 
Tar vermeyiz. Biz ne halka, ne toprağa ne de Allah'ın yarattığı diğer mahlukata şiddet cihetinde davranırız. Avrupa'da bize karşı yapılan büyük olumsuz tebligatla adeta öğütülüyoruz. Buna karşi 
ikinci bir kuvvet olmalıdır. Birilerinin kendilerini çok kültürlü gürüp, bizleri çok farklı insanlar gibi görmeleri üzücüdür. Biz dünya | 
kamuoyuna bunları yeniden düşündürmeliyiz. Bunlar bilmeli ki, 
gök kubbe altında birlikte nefes alıyoruz. İnsanları bir Allah yaratmaktadır. Biz bu inancımızla yaratılanı O'nun sevgisiyle kucaklarız. 
Aslında varlığımızı ve özümüzdeki güzelilkleri yeterince yansıtamıyoruz, Avrasya Şürası bu konular için çok önem arz etmektedir. Ancak burada konuşulanların hayata geçirilmesi gerekir. 
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Orta Asya coğrafyasında 
yaşayan her ulus, kendi ulusal 
kültürünü yaşamaya çalışırken, doğal olarak çevresindeki 
kültürlerle de ilişki içinde olmuştur. Yani belirtilen bölge 
insanları tamamen salt uluscul 
kimliğe sahip olamamıştır. 
Kültürler arası etkileşim olayı 
onların da kimliklerine damgasını vurmuştur. 

İslam öncesi dönemdeki 
kültür ve kimliğinden Müslüman olarak sıyrılan bu insanlar, XX. Yüzyılın son onuncu 
yılındaki bağımsızlık olayı ile 
de ateist-komünist kimlikten 
kurtulup geleneksel Müslüman Türk kimliğine yönelmişlerdir. Bağımsızlık erkine kavuştuktan sonra kendilerini 
özellikle milli ve manevi bakımdan zayıf gören ya da boşlukta hisseden Orta Asya Türkleri, birden kendilerini kuşatan 
ya da bekleyen siyasi, ideolojik, dini, sosyal ve kültürel 
akımlarla karşılaşmışlardır. İşte 
bu noktada uzun süre yaşayamadıkları ve kendisinden uzak 
kaldıkları İslam'la, kendi örfadetleriyle o buluşmuşlardır. 
Ancak bu milli ve manevi deerlere istedikleri şekilde ulaşmaları hiç de kolay olmamıştır. 

1990 sonrasında, Sovyet 
Rus İmparatorluğu'nun dağılmasıyla birlikte Orta Asya'da 
bağımsız Türk Cumhuriyetleri 
kurulurken, siyasi, sosyal, kültürel ve dini alanlarda yeni yapılanmaların olması kaçınılmaz olmuştur. Bir asra yakın 
ateist ve dinsiz bir toplum olarak yaşamaya zorlanan bağımsız Türk halkları, elbette 
kendilerine ruh ve bedenleri 
kadar gerekli olan milli ve ma- 


nevi değerlerini arayıp bulmak zorunda 
kalmıştır. Ancak, SSCB içindeki sömürgecilik döneminde bütün olup bitenlere, isyanlara, kışkırtmalara, halkların 
kütleler halindeki hareketlerine, yok 
edilmelerine, nüfusça eksiltilmelerine 
rağmen, Türk halkları varlığını bağımsızlığa ulaşıncaya kadar sürdürmeyi başarmıştır. 

SSCB döneminde milli ve manevi 
değerlerinde özgür olamayan, başka 
bir ırk ve rejim boyunduruğunda yaşayan Orta Asya Türk halkları şüphesiz 
bağımsızlığa, milliyetine, milletine, vatanına ve devletine bağlı bir kimlikte ve 
kişilikte olmayı kendileri için uygun 
görmüşlerdir. Bağımsız ülkesinde ana 
diline kavuşma ve onu konuşup yazma, 
ulusal tarih ve edebiyatına sahip olma, 
kendi topraklarında özgürce yaşama 
onların bu kimliği seçmelerine etki etmiştir. Zaten onlar sürekli dini veya İslam inancını ulusal kültürlerinin temel 
unsurlarından saymışlardır. 

Bağımsızlık sonrası takip edilen ana 
dili öğrenme ve kullanma, ulusal tarih 
ve edebiyata önem verme, eğitim-öğretim kurumlarının programlarını” ulusal-devlet program"ı olarak düzenleme, ulusal kalkınma programları geliştirme, toplumda ulusculuk kimliğinin 
oluşup yerleşmesine etki eden temel 
faktörler olmuştur. Bunlara ek olarak, 
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri devletlerinin mevcut başkanları, Sovyet döneminde yaşamış, sosyalist- komünist 
ideoloji ortamında yetişmiş olmalarına 
rağmen, “milli devlet politikasını benimsemişler ve uygulamışlardır. 

Ulusculuk, uluscu-devlet ne demektir? Türk Cumhuriyetlerinde bu kavram 
nasıl anlaşılmaktadır? sorularına cevap 
olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur- 
sultan Abişulı Nazarbayev'in “Söylev ve 
Demeçleri”ndeki şu sözleri aktarmak 
yeterli olacaktır: 

“Biz, Müslümanız, Kazağız ve Türküz”. Bu söylemde ulusculuğun temel 
unsurları ve bunların sıralaması da gö- 


Na 


Prof. Dr. Vasim Mehmet Aliyev 
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Küreselleşme karşısında kimlik nasıl bir sorun? 

6. Avrasya İslâm Şürası'nın ana teması; din, kültür ve 
kimlik konusu, İslâm âlemi için çok önemli bir mevzudur. Dinimizin özü, insanların milli varlığını inkar etmemektedir Yani İslâm'ı kabul etmiş halklarını kimliği benliği, itiraf edilmektedir. “Ey İnsanlar, biz sizi bir erkek ve 
bir dişiden yarattık. Sizi muhtelif milletler ve kabileler 
olarak yarattık ki, birbirinizle tanış olasınız” buyurulmaktadır. Yani Kur'an-ı Kerim'in özünde de İslâm dinini kabul etmiş muhtelif halklarını, kimliği, benliği tanınır, itiraf 
edilir. Bu nokta-i nazardan Avrasya İslâm Şürası çok mühim bir konuya tam zamanında hasrolunmuştur. 

Küreselleşme, muasır dünyanın kaçınılmaz tesislerin- 
den birisidir. Avrupa ülkeleri dünyanın pek çok ülkesin- 
den, maddi refah ve teknolojik gelişmeler bakımından i- 


| leridir. Bu bakımdan biz de onlardan istifade etmeliyiz. 


Bu istifade ediş öyle olmalı ki, milli benliğimiz, milli kimliğimiz erimesin, yok olmasın, Bunu nasıl sağlayacağız? 
Herhalde kimliğimize, kültürümüze sahip çıkarak. Bizler 


| başka milletlere mensup olsak da İslam, bizi din olarak 


birleştirir. bizim aynı zamanda müşterek bir İslâm medeniyetimiz, İslâm kültürümüz var. Ona göre biz bu lslâm kültürüne daha da muhkem mensup olmalıyız. Ve 
bu birliğimizi diğer halklara hissettirmeliyiz. Ananeleri- 


| mizi, örflerimizi korumalı ve İslâm'ın ışığında bunları da- 


ha da inkişaf ettirmeliyiz. Biz bu inkişafı sağlayabilsek 
bugünkü dünyayı saran globalleşme de öz milli varlığımızı, kültürümüzü koruyabiliriz. Çünkü bütün bunlara 
şekil veren güç bizim dinimizdir. 

Milli kültürü yaşatmak gençlerle mümkün. Bu 
noktada ne gibi tedbirler alıyorsunuz? 

İslâm öz kaynaklarına dayanılarak tebliğ edilirse, iyiliğe meyilli yaratılan gençler gönüllerini çevirmezler, Biz 
üniversitemizde ilahiyat fakültesinde gençleri yetiştiriyoruz. Burada hem dinini hem de milli kültürünü bilen 
gençler yetiştirmeye çabalıyoruz. Bu eğitim halkası dalga dalga büyüyecektir. Biz biliyoruz ki, din ve onun rayihasını taşayan kültürümüz, bizi ayakta tutan birinci faktördür. Onunla birliğimiz kökleşir, gelişir. 
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ündem 


rülmektedir. Zaten Orta Asya Türkleri bireysel 
olarak kendilerini “Ben, Müslümanım, Kazağım veya Kırgızım ve Türküm” diye tanıtmaktadır. Bu durum da, bir yanda ulusculuğun 
temel öğeleriyle birlikte Türk halkları tarafından benimsendiğini ifade ederken, öte yanda 
bağımsızlık döneminde Türk halklarının benimsediği kimliğin temel taşlarını göstermektedir. 

Orta Asya Türk toplumlarında siyasi istikrarın ve ulusculuk kimliğinin güçlenip yerleşme- 
si bölge ve dünya barışı için çok önemlidir. 
Yabancılaşmanın, radikal din anlayışı ve söylemlerin, tutuculuk ve aşırılığın, köktendinciliğin, bölücü ve sömürücü dini-felsefi, kültürel 
ve politik akımların karşısında; milli ve manevi değerlerin, din ve vicdan özgürlüğünün, 





İlk kez katıldığım bu teşkilat anladım ki, tüm Avrupa ve Asya'yı 
| kapsayan ciddi ve mühim bir teşkilattır. Burada ele alınan mevzular, 
günümüzle örtüşen mevzulardır. 

Türkiye, Müslüman topluluklar- 
da baş gösteren olaylara dikkatle 
yaklaştığı gibi, bu toplulukların dini 
hayatlarının imar ve ihyasında kendini mesul hissediyor. Bu itibarla 
şüranın ana teması olari din, kültür 
ve kimlik konusu, hepimiz için bilimsel anlamda yol açıcı olmaktadır, Birbirimizle tanış olmak, birbirimizin dertleriyle 
hemdert olmaktan öte adımlar atılmakta artık. Bi- 
| limsel anlamda da Türkiye'nin kömekliğini (yardımim) arzuluyoruz öteden beri, Her topluluğun 
Türkiye'den arzuladıkları kadar kendi iç dinamiklerini harekete geçirmek sorumluluğu da var elbette. 

SSCB'nin dağılmasından sonra müstakilleşen 
devletlerin temsilcileri de bu şüraya iştirak ediyorlar, Bizde bir gelenek yaşanır; kendimize hak kazandırmak gibi. Bu bağlamda deriz ki; dinin yaşanması yasak edilmişti. Onun için biz bu durumdayız. 
Vakia bu olsa da SSCB dağılalı 15 yıl olmuştur. Bu 
| kadar zamandır biz müstakillik yolundayız. Onun 
için diyorum ki; yeter artık, kendimize hak kazandırmaktan vazgeçelim. Ne yapalım, ne edelim deyip durmak, hem düşünüş hem de davranış bakımindan bizi tembelliğe sevk etmekten başka bir işe 
yaramaz. © günleri yaşatanlara ah vah etmekten 
öte mevcut zemini en iyi şekilde ekmemiz gerektiğini düşünüp, bunun için çaba göstermeliyiz. 

Bu zeminin misyonerler tarafından ekilmesine 

izin vermemeliyiz. Tabiat boşluğu sevmiyor. Bizi ve 
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örf ve adetlerin, ata mirası kültürün yanında 
olan ulusculuk, ulusal güvenliğin de teminatıdır. 

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını ilk tanıyan kardeş ve dost ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin anılan coğrafyada “ulusculuk-ulus devlet anlayışı"nın egemen olmasına katkıda bulunması büyük önem taşımaktadır. Devlet organları ve özel kuruluşları, 
ekonomik ve ticari kurumları, şirketleri ve 
odaları, eğitim-öğretim ve kültürel kuruluşlari kanalıyla maddi ve manevi yönden soydaş 
ve dindaşlarımızın huzur ve refahına, ülkelerinin gelişip kalkınmasına, ulusal güvenliğinin 
istikrarına katkıda bulunmak hem Türkiye'nin 
hem de bütün Türk dünyasının yararına olacaktır. 















İdris Abbasov 
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çocuklarımızı dinimizden, maneviyatımızdan koparmaya çalışanlar, bu boşluğu kendileri için fırsat 
olarak görmekteler. Buna meydan vermek bir faciadır, trajedidir. 

Müslümanların adının terörle birlikte anıldığı 
zor günler yaşıyoruz. Aslında Avrupalısı da Asyalısı da, ABD'lisi de biliyor ki, İslâm barış dinidir. lslâm, herkesin hayrınadır. Bütün beşeriyetin hayrınadır. Müslümanlar aleyhine oluşturulmaya çalışilan bu sözlü kampanyaların siyasi bir yönü olduğunu, bunu söyleyenler de biliyor. 

Müslümanların bu anlamda kuşatılmışlığına 
rağmen, kendi iç dinamiklerimizi harekete geçirebildiğimizi ve onlardan yararlanabildiğimizi söyleyemeyeceğim. Özellikle dini müesseseleşme ve dini ilimler bakımından Türkiye'den öğreneceğimiz 
çok şey var. Bu şüranın duygusal bir kardeşlik plattormu olmaktan öte, fikir platformuna dönüştürülmesi ve burada İslâm dünyasına istikamet verici fikirlerin serdedilmesi, adımlarımızı sağlam atmami- | 
zı sağlayaktır. Bunun için çok sağ olun. | 

























söyleşi 


Ayfer Balaban 


E E Prof. Dr. Ahmet Davudoğlu 

Nerede ve kim olursa olsun, bir insa- 
nin kendi kültür havzasına aidiyet hissinin 
tahribi, insanlık onuruna saldırıdır. R z 











» slâm dünyasının travmaları nelerdir? Sizce bu 
A) travmaların sebepleri nedir ve bunlarla nasıl | öğ Š 
baş edilebilir? d WA 
Birincisi, özellikle soğuk savaş sonrasında son 15 yıla | peA 4 
baktığınızda İslâm dünyası ile uluslar arası sistem ara- ` F) Y 
sinda şu anlamda bir uyum problemi yaşanmakta. So- 2/ 
ğuk savaşın çöküşü ile birlikte çok geniş bir alanda, gittiği jeopolitik ve jeo ekonomik, jeokültürel kırılma hatları 7 
çıktı. Bunlara baktığımızda çoğu da İslâm dünyasından ya- 45 
ni Müslüman toplulukların yaşadığı yerlerden. Bunlar, Bosna, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Batı Trakya, Karabağ, Keşmir, Afganistan. Özellikle Bosna'da ve Orta 
Asya'da ve bütün bu coğrafyalarda yaşananlar, İslâm dünyasında uluslar 
arası sisteme karşı bir güvensizlik oluşturmuştur. Uluslar 
arası sistem İslâm dünyası 
ile olan ilişkilerini sağlıklı 
tanzim edemedi. İslâm 
dünyası da uluslar arası 
sisteme gerektiği ölçüde 
nüfuz edemedi. Bunun 
getirdiği bir problem 














|! 
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alanı var. İkincisi de İslâm 
dünyasının sömürge döneminden hatta daha öncesinden beri süre gelen, ciddi birikmiş iç problemleri vardır. 
Bunun için de kültürel alanda, ilmi kurumlarda yaşanan 
sıkıntılar, ekonomik alanlarda geri kalmışlık, yoksulluk, 
siyasal alanda temsil problemi, siyasal katılım problemleri olmak üzere, bütün burlar içerde bir birikime yol açtı ve Müslümanların öz güveni ciddi bir şekilde sarsıldı. 
Kur'an-ı Kerim'i okuyan 
bir Müslüman, Müslümarın izzetli, vakur, kararli olmasi gerektiğini 
düşünür. Bütün 
Kur'an-ı Kerim, genelde insana, özelde 
de Müslümanlara 
böyle bir karakter, 
böyle bir psikoloji 
kazandırıyor. Ama realiteye bakıldığında bu 
durumdan uzak bir tablo ile karşı karşıya kalnıwor, Bunun getirdiği bir 
psikolojik, kurumsal, siyasal 
problemler yumağı var. Bizim bu problemleri bilmemiz şu açıdan önemli: Dünyada zaten tarih problemlerle şekillenir ve hatta büyük 
açılımlar, büyük problemlerin yaşandığı yerlerden çikar. 
Yeter ki biz problemlerle 
yüzleşmeye, bu problemlerle 
hesaplaşmaya, gerek kendi 
içimizde ve gerekse uluslar 
arası sistemle yaşanan sıkıntılarda öz güven içinde, ama 
muhasebeye hazır bir psiko- 
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Her alanda eğitim olmaksızın, bu 
Müslüman toplulukların ayakta kalabilmeleri, varlıklarını 
sürdürebilmeleri 
mümkün değil. İslâm dünyasının en 
temel problemlerin- 
den biridir eğitim. 








hazır 


lojide 
olalım. Bunu yaparsak, bu 
travmayı aşacak potansiyeli 
de hareket geçirmiş oluruz. 


yaklaşmaya 


“Mastar bir kimliktir. 
Dolayısıyla Mostar'ın yıkılışı, sıradan bir köprünün yıkılışı gibi değildir” dediniz. 
Din, kültür ve kimlik arasında nasıl bir ilişki vardır? 

İnsanın en saygı duyulması gereken hususiyetlerin- 
den birisi, karar verme irade- 


J yalan 


sine sahip olması ve kendi 
kimliğini tayin edebilme kapasitesine sahip olmasıdır. 
Ama aidiyet sahibi olmak, 
ancak insanoğlunun sahip 
olduğu bir melekedir. Aidiyet sahibi olmak, kültürel bir 
çevrenin parçası olmayı da 
beraberinde getirir. Balkanlar ve Kafkaslardaki duruma 
baktığınızda, buradaki Müslüman toplulukların çok köklü bir tarihi geçmişin ortaya 
çıkardığı, aidiyet hissine sahip oldukları görülür. Fakat 
yaşanan siyasi realite bu aidiyet hissinin dağılmasını, çözülmesini İstiyor. 
Bu aidiyet hissi de tarih ve mekanın kesiştiği yerde ortaya çıkar. Hem tarihin derinliğine gideceksin, 
hem de mekanda 
bunun yansımaları 
olacaktır. Mostar köp- 
P rüsü bu yansımalardan 
F biri idi. Sultan Ahmet 
Camii, Kosova'da Sultan 
Murat Camii, Yahya Paşa Camil, Bosna'daki Çarşı Bey, 
Gazi Hüsrev Bey Medresesi 
vb. bunların hepsi, bu mekanlarda insanların aidiyet 
hissini besleyici unsurlar. Birileri bu aidiyet unsurundan 
rahatsız olduklarında, bu 
mekanlara saldırıyorlar. O âidiyet hissini besleyen dokuları yok etmeye çalışıyorlar. 
Halbuki, nerede ve kim olursa olsun, bir insanın kendi 
kültür havzasına aidiyet hissinin tahribi, insanlık onuruna saldırıdır. 








Balkanlarda Müslüman 
toplulukların bulunduğu öyle yerler var ki, minare var 
cami yok, caminin duvarları 
var, yakılmış, minaresi yak. 
Bu şehirlerin hemen hemen 
tümü geçmişte Osmanlılar 
tarafından (o şehirleştirilmiş. 
Özellikle Balkanlarda, Osmanlı öncesi çok köklü yerleşik şehirler yoktu. Müslüman 
toplulukların tabii tepkisi, 
bunun mevcudiyetidir. Bugün Batum 60 sene öncesi, 
100 sene öncesi kültür kimliğini kaybetmek riskiyle karşı 
karşıyadır. Bizim Batum'a 
karşı sorumluluğumuz var. 
Bu şehrin kültürel hususiyetlerini muhafaza etmesi hususunda sadece bizim değil, insanlık âleminin sorumluluğu 


var, O kültürün yok olmama- 


si için bütün potansiyeli harekete geçirmek ve Müslümanların bu kültürel mirasla 
birlikte genişledikleri, besledikleri aidiyetleri güçlendirmek gerekir, 

Modern dünyanın kültürel ve entelektüel talepleri karşısında, Avrasya İslâm Şürası'nın anlamı nedir 
sizce? 

Avrasya İslâm Şürası öncelikle böylesine kritik bir 
bölgenin temsilcilerini bir 
araya getiriyor. Bu kritik bölgelerdeki en sıkıntılı problemlerden birisi, temsil problemi. Bu toplulukların adına 
kim konuşabilir. Kimle rnuhatap olunabilir ki, onlarla 
hem küresel barış hem de 
bölgesel istikrar için bazı mekanizmalar harekete geçirile- 


bilsin. Şüra'nın böyle bir küresel rolü var ve bu rolü kazanması lazım. Dünyada, Avrasya ölçeğinde problemleri 
tartışmak isteyenler, burada 
bir şüra var, bu şüra ile bu 
problemleri tartışabiliriz demeliler. Onun ötesinde kendi içinde de demin bahsettiğiniz kültür mirasını korumak, yeni nesle bu mirasın 
aktarılmasını sağlamak ve bu 
yeni nesli daha güçlü şekilde 
ayakta tutabilmek için, kendi 
içinde yapılması gereken faaliyetler, alınması gereken 
tedbirlerin de konuşulması gereken 
en uygun platform bu. Ulu- 












Sultan Ahmet Camii, Kosova'da Sul- 





varlıklarını sürdürebilmeleri 
mümkün değil. İslâm dünyasnin en temel problemlerin- 
den biridir eğitim. Avrasya 
için daha da öncelikli bir 
problem. Şüra'da böyle bir 
karar alınması ve bunun karar olarak kalmaması, hayata 
geçirilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Şüra, Saray Bosna'da 
yapıldı, bunun özel bir anlamı vardı. Kıbrıs'ta yapıldı 
aynı şekilde özel bir anlamı 
vardı. Şimdi ise ikinci kez 
İstanbul'da yapılıyor? 
İstanbul, o dersaadettir. İslâm 
dünyası bu arayışa cevaptır 











ik tan Murat Camii, Yah- 7 7 
çeğinde dë a 5 ampul, 5- 
her bir dev- ” çizi me Sami , Mo lam medeletin -Make. MB Ma'daki Çarşı Bey, Gazi f niyettin en 
donya'da, W Hüsrev Bey Medresesi vb. f güzide nu- 
Bosna'da , bunların hepsi, bu me- munesi, en 
Azerbay- kanlarda insanların önemli ve en 
can'da veya W aidiyet hissini besle. f son merkezi- 
Kazakistan'da- dir. İstan- 





problemlerini tartışıp, ortak çözüm 
yollarının bulunabileceği 
bir platform oluşturuyor. Bütün bunları yapabilecek çok 
verimli platform, ancak törensel özelliklerden çıkıp, 
operasyonel faaliyet özelliklerine kavuşturulması lazım. 

Karşı karşıya olduğumuz fiili durum düşünülünce, sahih bilgiye dayalı topyekün bir eğitim seferberliği elzem değil mi? 

Her alanda eğitim olmaksızın, bu Müslüman toplulukların ayakta kalabilmeleri, 


yici unsurlar. 





i bul'dan daha iyi 
bir yer İslâm şürası 
için düşünülemezdi. Bütün şehirlerimiz mukaddestir 
ama, İstanbul herkes için 
özel bir anlam ifade ediyor. 
Küresel anlamda İstanbul, 
bir çok zirveye merkez oldu, 
ev sahipliği yaptı. İstanbul 
uluslar arası ve iki kıtayı temsil eden bir şehir. Bu bakımdan İstanbul'dan daha tabi 
bir merkez yoktur. Aslında İstanbul'un ruhunu keşfettiğinizde, Avrasya'nın ve İslâm 
medeniyetinin de ruhunu 
keşfetmiş olursunuz. 
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Prof. Dr. Mim Kemal Öke 


i É Gerek Çarlık ve gerekse SSCB 
döneminde Orta Asya Türklüğü 
milli kimliğini kaybetmemişse, 
dinleri sayesindedir. 3 y 





sayın Hocam, modern dünyada kimlik sorunu denilince ne anlamamız gerekiyor? 

Kimlik sorunu sadece bizim din kardeşlerimize yönelik sorun değil. Fakat post modern evre dediğimiz soğuk savaş sonrası dünyanın, küreselleşme karşısında hem gösterdiği refleksler hem de 

küreselleşmenin ürettiği birtakım meydan okumalar olarak ortaya koymak mümkün, Bugün insanoğlu, bir yandan dünya küçülürken sik ve yoğun birtakım 
a» Etkileşim ve iletişim içerisine girerken, bir yandan da kendi üstün değerlerini muhafaza etmek istiyor. Kendi özgün değerlerini muhafaza etme konusunda ise, İslâm âleminde ciddi sıkıntılar var. Çünkü yoksulluk, yolsuzluk, demokrasi ve insan haklari yoksunluğu, bu tür 
kültürel ifade edişlerin şiddete yönelik olarak pekişmesini ortaya 
çıkarıyor. 

Bu küçük bir azınlıkla olmakla birlikte, İslâm âlemine ciddi bir 
temsil sorunu da beraberinde getiriyor. Dışardan bakanlar İsläm, Müslümanları bu zannediyorlar. Dolayısıyla doğru İslâm'ın verilebilmesi, yaşanabilmesi ve tebliğ edilebilmesi için, 
Müslüman dünyanın kendi içerisinde çağa uygun olarak kendisini yeniden tanımlaması gerekiyor. Kendini yeniden tanımlaması gerekiyor derken, İslâmın yeniden tanımlanmasından 
bahsetmiyoruz! Burada ifade ettiğimiz kavrama ve İslâm'ı kavrama, İslâm'ı anlama konusunda yeni bir 
cehde duyulan ihtiyaçtan söz ediyoruz. Dolayısıyla 
burada kimlik sorunsalı derken; önümüzde bir çatalağızı duruyor. Bu çatal ağzında acaba İslâm âleminin önüne dikilen bir Usamecililik mi söz konusu olacaktır, yoksa burada altı çizilmeye çalışılan 
bir medeniyetler barışı projesine mi inkılap edecektir. 

Türkiye'nin medeniyetler barışını sağlamadaki rolü ne olabilir? 

Böyle bir uygarlıklar barışı ve uygarlıklar ittifakı gerçekleşecekse, biz bunu potansiyel 
olarak yapmaya muktedir olan yegâne İslâm 
ülkesinin Türkiye olduğunu düşünmekteyiz. 


































Zaten Dünya da bunu böyle 
kabul etmekte ki, bu konuda Birleşmiş Milletlerden 
Türkiye'ye müracaatlar vardır. Türkiye'nin ilişkide bulunduğu bütün toplumlarda, Türkiye'nin bu ve benzeri konulardaki rolünü ve konumunu pekiştirecek talepler zaten vardır. Türkiye bunu yapmaya muktedirdir ve 
Türkiye'nin başta Diyanet 
olmak üzere bunu yapacak 
müesseseleri vardır. 

Bu Avrasya Şürası'nın; 
kendi içimizdeki sorunları 
tartışmak, Türkiye'nin tecrübelerini aktarmak, Türkiye'nin demokrasi, insan 
hakları konusundaki tasarımlarını paylaşmak ve ortak 
projelerle dünyaya açılabil. | 
mek için; hem temsil hem 
de tebliğ makamında ortak 
bir platform olması, çalışır 
bir platform olması fevkala- 
de önemlidir. Avrasya İslâm 
Şüra'sının buna hizmet edebileceğini düşünmekteyim. 

Son zamanlarda dünyanın gündemini terör ve şiddetin yarattığı sorunlar meşgul etmektedir. Ne yazık ki farklı kaynaklardan beslenen terör ve şiddetin maliyeti yüce dinimize ve Müslümanlara çıkarılmakta ve Müslümanlar bir tehdit 
unsuru olarak ilan edilmektedir. Kaygı verici 
bu sorunla nasıl baş edilebilir? 

Avrasyalıya baktığımızda, Avrasya ciddi bir 
doğma sonrası nekahet dönemini yaşıyor diyebiliriz. Çünkü hepimizin de bildiği gibi, Türkiye'nin dışında pek çok Avrasya ülkesinde -soğuk 
savaş öncesi dönemi kastederek söylüyorumciddi bir dinsizlik ve dinsizlik propagandası, ajitasyonu ve dinin ilerlemeye engel olduğu, çağa 
karşıt bir yaklaşım, ilkel bir tutum olduğu, uygarlaşmak için mutlaka bu kimliği atmak, bunlardan kurtulmak lazım geldiği tarzında bir dönemden geçtiler. 

Dün Kazakistan'dan gelen temsilci de aynı şeyleri dile getirerek; din, atılması gereken 
ve asla bizim hayatımızda olmaması gereken 
bir unsur olarak bize anlatıldı dedi. 


Aslında bugün post 
modern tüketim toplumunun kendisine özgün bir 


misyonerliği zaten var. 
Arabalar, giysiler, gösteriş maddeleri öyle bir yer 
edinmiş ki, kendi misyonunu icra ediyor. 







söyleşi 





Soğuk savaş sonrasında 
tüketim toplumunda ahlaki 
değerlerin yitirildiği ve insanoğlunun ortak ihtiyacının 
etik olduğu ortaya çıktı. Irsanların mutsuzlukları arttı. 
Yoksulluğun yanı sira yolsuzluk ve yozlaşma gibi ciddi problemler de baş gösterdi. Dolaysıyla din ihtiyacı; sadece bir kültür ve kimlik ihtiyacı değil, fakat aynı 
zamanda da hem yaşamsal, 
insanların talebi olan, can 
ve mal güvenliğini ilgilendiren, barış içinde yaşamanın 
ilkelerini vurgulayan, hayatiyeti olan bir tamamlayıcı 
malzeme olarak görülür. 
Böyle bir durumda, bu eksiklik, din budur diye dini silahla tanımlamaya çalışan 
bazı akımlar tarafındarı istismar edilmektedir. Dolayısıyla eğer onların karşısına 
çıkamazsanız, onları sindirmeyi kültürel özgürlükleri 
kısıtlayarak yapmaya çalışırsanız geri tepecektir. Ama orların karşısına, Türkiye'nin yap- 
> mış olduğu gibi gerçek din bu- 
© dur, gerçek İslâmiyet budur, kaynaklarına baktığınız vakit burada salahın, sabrın, edebin yükseldiği, insanhäm erdem ihtiyacını tamamlayan bir unsur 
olarak koyduğunuz vakit, o zaman sadece Avrasya kuşağında değil, bütün dünyadaki Müslümanların sorunlarını halledecek, çağa uyumlarını sağlayacaksınız demektir. Aynı zamanda da 
bütün dünya insanının -Müslüman olsun olmasın- ihtiyacı olan etik ve ahlâki yükselişinin, ahlaklaşmanın, erdemleşmenin felsefi arka planını 
da ortaya koyacaksınız demektir. 

Orta Asya coğrafyasında kimliğin muhafazasında, dinin rolü ne olmuştur? 

Gerek Çarlık ve gerekse SSCB döneminde 
Orta Asya Türklüğü milli kimliğini kaybetmemişse, dinleri sayesindedir. Sadece Müslüman olduğunu düşünmekle, onun idrakine varmakla, 
onun bilincini yaşamakla-gereklerini demiyorum- kimliklerini muhafaza etmişlerdir. Süfi, Komiseri yenmiştir. Bu çok doğaldır. İnsanın tabiatı böyledir. Eğer bütün ulusları, ümmetleri de 
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bir organik bütünlük içerisinde teşbihle ele aldığıimız vakit sizin varlığınızı, benliğinizi, kimliğinizi ortaya koyan bir canınız vardır, bir teniniz 
vardır, bir nefsiniz vardır, bir ruhunuz vardır. İşte can ve mal güvenliği, güvenlik ihtiyacıdır 
ama içinizdeki ruhun beklentisi - insanı insan 
yapan da budur- Yüce Allah'ına kavuşmak, Allah'la birlikte olmak, O'nunla bu dünyada yaşamak... Bu da dindir zaten. Bu dini içselleştirmek; 
bu dini kavramak, hücrelerinize kadar var ve bir 
olanın idrakinde olabilmektir. İnsanlardan bunu 
esirgersen insan olmaz. 

Misyonerler Avrasya coğrafyasını kendi 
faaliyetleri için son derece mümbit topraklar 
olarak görmeye başladılar. Misyonerlerin bu 
coğrafyadaki faaliyetleri sadece din değiştirmeye yönelik bir faaliyet midir? Bir kimliksizleştirme, bir inkültürasyon mudur aynı zamanda? 

Misyonerlerin bu topraklarda bir gayret içerisinde olduklarını biliyoruz. Bütün raporlar bunu yansıtıyor. Başarılı olup olmayacakları konusunda ise tereddütleri var, Sarf edilen meblağa 
rağmen eğer geçmişe baksalar görecekler ki; 
bunu Çarlık da denedi, Sovyetler de denedi, ba- 










tutan 


bütün etnik farklılıklarına rağmen, gerek Balkanlarda gerek 
Türk Dünyası'nda, Anadolu'da 
bütün bu toplulukları bir arada 





şarılı olamadı. Başarılı olmaları da pek mümkün 
gözükmüyor, Bunu sadece bir dinin tebliği olarak görmek de mümkün değildir. Ama bu aynı 
zamanda bir diplomasinin uzantısı. Belirttiğiniz 
gibi daha ziyade kafa karışıklığı oluşturmak, insanları başka bir kanala doğru bunalıma sokmak. Aslında bugün post modern tüketim toplumunun kendisine özgün bir misyonerliği zaten var, Arabalar, giysiler, gösteriş maddeleri 
öyle bir yer edinmiş ki, kendi misyonunu İcra 
ediyor. Misyonerlerin çekilmesi ile bunların tesiri bitmez. Bunların büyük ölçüde sadece o coğrafyada yoksulluğu istismar ederek, siyasi bazı 
hedefler gütmeye kalkıştıklarını düşünmek ve o 
toplumları tüketim kültürüne tabi tutmak için 
yapılan bir gayret olduğunu söyleyebilirim. 
Ümidimiz; yoksulluk, yoksunluk ve yolsuzluğa 
karşı kolektif bir refleksin doğuşu ve ortak aklın 
bulunuşu. Türkiye önemli bir noktada, Çünkü 
Türkiye'nin farkı bunları yaşamış, bunların üzerinde daha fazla düşünmüş olması ve bunları 
paylaşmak istemesidir. Bu bir sorumluluk aynı 
zamanda ve biz bu sorumluluğu paylaşalım istiyoruz. 





Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar 
Ankara Univ, İlahiyat Fak, 


Avrasya İslâm Şürasının 


harcın İslâm olduğunun 


altı çizilmiştir. 4 3 





Din, kültür ve kimlik 
konularının sorun alanları 
nelerdir? Bu konuda Şüra'da dile getirilen görüşlerin bir değerlendirmesini yapar mısınız? 

6. Avrasya Şürası'nın üst 


başlığı; modern çağda 
Müslüman kimliği şeklindedir. Burada kimlik, diri, kültür konuları öne çıkarılmıştır. Modern çağın en ayırıcı 
nitelikleri; (o küreselleşme, 
toplumların birbirine karışması, dünyanın küçülmesi 
ve insanların sahip oldukları 
geleneksel milli ve manevi 
değerlerin, bir anlamda 
sorguya ve yeni meydan 
okumalara açık hâle gelmesidir. İslâm dünyası da 
özellikle Avrasya topluluklarında kendi özgür şartlarında bu kabil kimlik, kültür 
tehditleriyle ve dini- milli 
anlamlarda çeşitli meydan 
okumalarla karşı karşıyadır. 
sūra, bunu tartışma gündemi olarak belirlemiştir. İki 
gündür devam eden toplantılarda konu çeşitli boyutları ile ele 
alınmaktadır. Açılış seramonisi Dolmabahçe Sarayı'nda yapılmıştır. Orada 
Sayın Başbakan, Sayın Devlet Bakanları, Sayın Diyanet İşleri Başkanımız, konuya dair görüşlerini ortaya koymuşlardır. Bugünkü yapılan 
oturumlarda da önce Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve modern zamanlara, Anadolu özelinde 
kimlik konusu tartışılmıştır. Bu tartışmalarda 
Sayın İlber Ortaylı Bey'in, Sayın Mim Kemal 
Öke Bey'in ve Sayın Ahmet Davudoğlu Bey'in 
sunumları olmuştur. Bu sunumlarda konu büyük bir vukufiyetle ortaya konulmuş, yaşanan 
süreç içerisindeki kimlik kırılmalarının, kültürel 
transformasyonun, dönüşümün altı çizilmiştir. 
Bu modern dönemdeki kültür şokları karşısında 
Türk toplumunun buna özgün cevaplar verdiği 
ve gerek İslâm dünyasında, gerekse Müslüman 
kardeş akraba topluluklarına model olabilecek 
bir yapılanmayla ortaya çıktığının altı çizilmiştir. 


Din, hakikaten büyük 
güç ve burada bunun altı 
bir kez daha çizildi. Bu dini inanışın tarih içerisinde 
kültüre dönüştüğü, bu 
kültürün sanatta, mimaride ve çeşitli mekan tasarımında ortaya çıktığı 
vurgulanmıştır. 









söyleşi 





Öğleden sonraki oturumda ise, Balkanlarda 
kimlik tartışması yapılmıştır. Şimdi modern zamanlarda liberal düşünce, düsünce özgürlüğü, din özgürlüğü, kültürel özgürlük 
gibi kavramlar, malumunuz çok revaçtadır. Bu kavramlar eğer şuursuz biçimde kullanılırsa, toplumları 
birleştirmeden uzaklaşabilir, bilakis bölebilir. Ayrimcılığa yol açabilir. Bu bakimdan da Avrasya İslâm 
Şürasının bütün etnik farkliliklarına rağmen, gerek 
Balkanlarda gerek Türk 
Dünyası'nda, Anadolu'da 
bütün bu toplulukları bir 
arada tutan harcın İslâm 
olduğunun altı çizilmiştir. 

Buradaki atmosfer, 
dinin, bizim birlik harcımızın birincil ehemmiye- 
te haiz unsuru olduğunu 
hissettiriyor zaten. 

Din, hakikaten büyük güç 
ve burada bunun altı bir kez 
daha çizildi. Bu dini inanışın tarih içerisinde kültüre dönüştüğü, 
bu kültürün sanatta, mimaride ve 
çeşitli mekan tasarımında ortaya çıktığı vurgulanmıştır. 

Yine zaman içinde bilhassa dindar insanların, özgür yaşantılarının tehdit altına alinması- 
nın, aynı zamanda onların bu kültürel mirası- 
nin da tehdit altına alınmasıyla birlikte olduğu 
gözlenmiştir. Bilhassa öğleden sonraki oturum- 
da Sayın Mehmet İbrahimgil'in yapmış olduğu 
sunum son derece manidardır, Osmanlıdan bu 
güne, Balkanlarda mevcut olan kültürel mirasın 
şiddete ve fahribe maruz bırakıldığını 9610, 
10.5 kültürel miras kaldığını belirtmiştir ki, bu 
son derece çarpıcıdır. Bunların reorganizasyonu, yeniden inşası yönünde çalışmaların yapılması gerektiğinin altı çizilmiştir. 

Kanatimce Şüra istenilen düzeyde gitmektedir. Oturumcular kendi sorunlarını Şüra gündemine taşımaktadırlar. Ufuk açıcı sonuçların 
çıkacağını ümit ediyorum. 
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din-düşünce-yorum 


Prof. Dr. M. Zeki Duman 
Erciyes Universitesi 
İlâhiyat Fakültesi 





Kur'an-ı Kerim, ilk muhataplarından itibaren tüm insanlar; özellikle de Allah'a karşı gelmekten titizlikle sakınan 

gerçek müminler/muttakiler için indirilmiş evrensel bir yol 
gösterici, ilâhi bir rehberdir. 


iz insanlar kavramlarla anlaşır ve düşünürüz. Dolayısıyla kavramlar, iletişim ve 
düşünce hayatımızın vazgeçilmez yapı taşlarıdır. Sağlıklı bir 
iletişim ve düşünce de ancak 
içerikleri doğru ve tam olarak 
doldurulmuş sağlıklı kavramlarla mümkündür. “Tefsir ve 
Te'vil'de Temel İlkeler”den söz 
edebilmek için öncelikle, tefsir 
ve te'vil'den maksadimız nedir 
ve bu iki kavramdan biz neyi 
anlamaktayız; onları açıklığa kavuşturmamız gerekmektedir. 
Çünkü bilhassa günümüzde, 
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“Kur'an'ın yorumu” veya 
“Kur'an'ın falana göre yorumu” 
ya da “Kur'an'daki namaz emri- 
nin alevi kültüründeki yorumu” 
şeklinde içeriği farklı kesimlerce 
ve farklı olarak doldurulan bir 
yorum kavramı bazen tefsir bazen de te'vil yerine sıkça kullanılmakta, fakat yapılan yorumlar çoğu zaman tefsir'i de te'vil'i 
de dolayısıyla ayetteki manayı 
da yansıtmamaktadırlar. O nedenle biz, önce tefsir, te'vil ve 
aralarındaki fark hakkındaki görüşümüzü özet hâlinde belirtmek, sonra da asıl konuya geçmek istiyoruz. 


A. Tefsir, te'vil ve aralarındaki farklar 

1. Tefsir 

“Tefsir”, lügatte açmak, açığa çıkarmak, açıklamak, şerh etmek ve yorumlamak gibi manalara gelir, Istılâhi/terimsel anlamda tefsir, Kur'an'ın lafzını 
şerh/tahlil edip murat edilen 
manayı beyan etmektir. Tefsir 
geleneğine göre, metinde murat edilen mana, ya lügavi ya 
şeri ya da örfi olabilir; lügavi 
mana ise, ya hakiki ya mecazi 
ya da temsilidir. 


2, Te'vil 

Te'vil , mutlaka tam ve kusursuz bir tefsir/lafzi tahlil faaliyetinden sonra gelen ve devam 
eden anlama sürecidir; uygulanan eksiksiz ve hatasız bir tefsir- 
den sonra ortaya çıkan lafızdaki 
mananın ayette murat edilen 
mana olmadığı akli ya da nakli 
karinelerle sabit görülmüşse, lazdan elde edilen manayı - usül 
bilgilerine uygun, güçlü ve sağlıklı karinelerle desteklenmiş olmak şartıyla — ayetin lafzından 
muhtemel olan diğer manalar- 
dan en uygununa döndürmektir. 

Tefsir ve te'vil, ayette murat 
edilen manayı tespit için kullanilan biri diğerine bağlı iki anlama yöntemidir. Tefsir'de müfessir, hem lafız hem mana üzerinde yoğunlaşırken, te'vil'de 
gerçekleştirilen tam ve kusursuz 
bir tefsir/tahlil sonucunda ortaya çikan mana üzerinde zihinsel 
faaliyetini sürdürür... 

Te'vil tefsir'den sonra gelen 
ve onun üzerine bina edilen anlama sürecidir. Son tahlilde her 
ikisinde de elde edilen mana, 
ayetin lafzından ve o lafzın delalet ettiği manadan çıkarılmalıdır... Zarf-mazruf ilişkisi içerisinde ayetin lafzıyla geçerli bir ilişki içerisinde elde edilmeyen 
mana, o ayetin tefsiri de olamaz, te'vili de olamaz... Ancak 
ayetin lafzıyla ya da manasıyla 
doğrudan irtibat kurulmasa bile, dolaylı olarak ayetle herhangi bir biçimde sağlıklı olarak kurulabileri irtibatlar ve anlayışlar 
ya “çağrışım”"dır ya “sufi/işari 
delâlet” ya da “ilmi/işari delalet” olabilir. Şunu da belirtmeliyiz ki, ayetin manasındanı çikariları çağrışım ve işari delalet'lerin 
hiçbirisi ne hüküm yönünden 
bağlayıcılığa sahiptir ne de mana yönünden kesinlik ifade 
eder; her üçü ile de elde edinilen mana için: Ayet bunu ifade 
ediyor veya etmiyor denilemez; 
bunlar, ancak kişisel ve sübjektif 


değerlendirmeler olarak kabul 
edilebilirler. Meselâ; “Hayır... 
Biz onların parmak uçlarını dahi 
yerli yerince düzenlemeye kadiriz." ayetindeki “benan” kelimesinin parmak izlerine, Nasr 
suresinin nüzulünün Hz. Peygamber'in ecelinin yettiğine ve 
ölümünün yaklaştığına, “Firavun'a git; muhakkak ki o haddi 
aşmıştır.” ayetinin de, “Ey Musa 
ve Harun! Kalbinize yönelin, 
çünkü o haddi aşmıştır.” manalarına delaletleri gibi... 

3. Tefsir ve 
te'vil arasında- 














Levh-i Mahfuz'dan inzal edilen her pasaj, evrensel niteliğiyle birlikte 





din-düşünce-yorum 


de derinleşmiş/rasih olan" ve 
sırf kelâmullahı, ondaki gerçek 
ve hakiketleri anlamak amacıyla 
ona yaklaşan ilim adamlarını 
maksut manaya ulaştırabilir. 
Tefsir bilincine/nosyonuna sahip olmayan ya da maksadı kelâmullahı ve ondaki gerçek ve 
hakikatleri anlamak değil de 
kalbindeki haktan sapma ve 
saptırma eğilimi ile birlikte sırf 
fitne çıkarmak ve/veya sahip 

i olduğu ön kabulü 
Kur'an'a tasdik ettirmek yahut da gerçeğe ve hakikate 
erişme bilincini 














ki gi” E indirildiği zaman, mekån çe amli i 
m SOĞ veşartların arz ettiği ihti- ya add di 
a vi nir yaca verilmiş ilâhi bir ce- sö TA s rl 
iğ ii vaptır; on üç yılı Mekke'de, samimi çi 
er li k on yılı da Medine'de olmak È jar í eri- 
önemli Ne > üzere, iki ayrı zaman ve ze- ra de pi 
tan soz edhe- minde, iki farklı inanç ve i 
bilir: 1. Imam hayat tarzını yaşamakta al lg E 
Mâtüridi'nin pi i valla 








de belirttiği gibi, tefsirde kesinlik, yani “Bu lafızdan murat edilen 
mana budur.” şeklinde Allah'ı o manaya şâhit 
kılma gibi bir durum vardır. 
Te'vil ise, kesin değildir; tefsir 
edilen metnin bütününden 
zann-ı gâlib ile elde edilen lafza 
ve bağlamına en uygun manayı 
tespitten ibarettir. 2. Tefsir hem 
lafız hem mana üzerinde yürütülen bir anlama yöntemi iken, 
te'vil, mutlaka ayetin dilbilim 
yönünden lafzi tahlili yapıldıktan sonra gelen ve metnin iç ve 
dış bağlamları da göz önünde 
bulundurularak, diğer manaları 
üzerinde yürütülen ikinci bir anlama yöntemidir. 

Önemle belirtmeliyiz ki, tefsir ve te'vil yöntemleri, ancak 
“hak,” yani kendi özgün gerçekliğine uygun bir Kur'an tasavvuru oluşturabilecek tefsir 
bilgi ve bilincine/nosyonuna sahip; Kur'an'daki ifadesiyle “İlim- 


olan muhataplarının 
güncel ve en öncelikli 
ihtiyaçlarına cevap 

olmak üzere indirilmiştir. 









liş amacına uygun olarak tefsir 
ve te'vil ettiklerini 
iddia edemezler... 
Biz, bizzat Kur'arı'dan 
tespit edip çıkardığımız 
ve “Tefsir ve Te'vil'de Temel llkeler” adını verdiğimiz bu bilinci şöyle açıklamaktayız: 
B. Tefsir ve te'vil'de temel 
ilkeler 
1. Tam bir Kur'an tasavvuru 
geliştirip, sadece ona inanma- 
dan, Kur'an'ı amacına uygun 
olarak anlamak ve çağlar ötesine taşımak bizce mümkün gözükmemektedir; çünkü 
Kur'an'a dayalı, sağlıklı, her bakımdan etkili ve geçerli dini, ahlâki, siyasi ve sosyal tasavvurlar, 
ancak asli hüviyetini korumakta 
olan sağlıklı bir Kur'an tasavvuru ile gerçekleştirilebilir. Kanaatimizce, bugün İslâm dünyasında farklı İslâmlardan söz ediliyor olmasının, Kur'an-ı Kerim'de yer almamasına rağmen, 
'Kur'an diye bir kısım ahad ħa- 
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din-düşünce-yorum 


berlere dayalı hükümlerin yürürlükte bulundurulmasının ve 
Müslümanlar arasında İslâmi bir 
inanç, düşünce birliğinin dolayısıyla ideal bir hedefin bulunmamasının en önemli nedenlerinden birisi; belki de en önemlisi, asli/“Hakk” hüviyetini koruyan ve tüm Müslümanlarca benimsenen bir Kur'an tasavvurunun henüz inşa edilememiş olmasıdır. Özet hâlinde belirtmek 
gerekirse Müslümanlar, şu özelliklere sahip bir Kur'an üzerinde 
ittifak etmelidirler: 

Kur'an-ı Kerim, ilk muhataplarından itibaren tüm insanlar; 
özellikle de Allah'a karşı gelmekten titizlikle sakınan gerçek 
müminler/muttakiler için indirilmiş evrensel bir yol gösterici, 
ilâhi bir rehberdir. O da tüm yaratılmışlar ve kıyamete kadar 
daha nice yaratılacaklar gibi somut evrenin bir projesi niteliğindeki soyut evrenin; 
Kur'an'daki adıyla “Ümmülkitab”"ın; İslâmi literatürdeki adıyla da “Levh-i Mahfuz”'un 
“...Hakk olarak (asli hüviyetini 
koruyarak) inmiş.” (isra, 105) bir 
parçasıdır. Daha önceki sahifeler ve ilahi kitaplar gibi, Kur'an 
da yüce Mevlâ'nın Arş'tan Arz'a 
uzattığı sağlam bir ipidir/“Hab- 
limetin”. O, tutunan hiçbir eli 
asla boşta birakmayan kopması 
imkânsız en sağlam bir kulptur/“Urvetülvüska”, Önceki ilâhi kitaplardan farklı olarak 
Kur'an-ı Kerim, indirilmeye başladığı andan itibaren kıyamete 
dek, Allah'ın muhafazası altında 
olup özgün varlığını korumakta; dolayısıyla kismen de olsa 
unutulma, değiştirilme, bozulma, metnine ilâve ve eksiltmeler yapma gibi tahrifatın her çeşidine karşı bizzat Allah'ın muhafazası altında bulundurulmaktadır... O, Allah tarafından, 
Cebrail vasıtasıyla, yaklaşık yirmi üç yılda, bölüm bölüm, tertemiz ve çok değerli yazıcı elçiler eliyle, korunup yüceltilmiş, 
kıymetli sahifelere yazılarak 
Levh-i Mahfuz'dan nakledilmiş, 
Hz. Muhammed'in kalbine, pasajlar hâlinde, Arap dili ile lafız, 
mana, beyârı ve “Hakk” olarak 
indirilmiş ve “...ve hakk olarak 
inmiş” ilâhi bir kitaptır. (Isra, 
105) Hz. Peygamber'in vefatından hemen sonra cem edilmiş, 
bize gelinceye dek kuşaktan kuşağa tevatür yoluyla nakledilmiştir... Nüzulüne başlandığı 
andan günümüze gelinceye kadar, ona ne bir beşer sözü katılmiş ne de ondan bir ayet düşürülmüştür. 

“Arapça bir Kur'an (okunan 
bir metin) olarak” indirildiği için 
Kur'an-ı Kerim, Arapça olan lafzı, o lisan ile okunan mu'ciz 
nazmı, o nazmın ihtiva ettiği 
manası ile “Kelâmullah”tır. Elmalılı"nın da dediği gibi, “Kıraat/tilâvet olunan onun manası 


» değil, manasını en beliğ surette 


ifade eden nazmıdır.” Arapça 
ise, Kelâmullah'ın manasına göre nazmının mu'ciz bir şekilde 
telif edildiği lafzını teşkil etmektedir. Ö nedenle Kur'an-ı Kerim, mana, nazım, Arapça ve lafz ile birlikte insanlar için inzal 
edilmiş ilahi bir Kitaptır. Bu dört 
unsurdan birinin olmadığı söz, 
ilâhi vasfını koruyamadığı için 
“Kur'an” olamaz! Çünkü onun 
ilâhilik vasfı diğer dört unsurun 
hepsine nüfuz etmiş temel bir 
niteliktir. Mesela; her ikisi de 
hikmet'i içermesine rağmen, 
“Hadis” ile “Kur'an” arasındaki 
en belirgin fark, bizce buradadır. Onun yazıya geçirilmesi ve 
kitaplaşması da yine biri olma- 
dan diğerinin olması imkânsız; 
öncekilerin tabiriyle birbirinin 
lazım-ı gayr-ı müfarıki olan nazim ve mana ilişkisinin bir sonucudur... Elbette Allah'ın ezeli 
kelamının manası herhangi bir 
lafza ve yazıya tahsis edilemez. 
Zaten Allah'ın, her peygambere 
kendi kavminin dili ile vahiy 


göndermiş olması da bunun 
delilidir. Ancak ezeli ve gayr-ı 
mahlük vasfı ile tanzim edilmiş 
olan lafzı manasının, manası da 
lafzının aynası durumunda olan 
Nazm-i Celil, indirilen lafızdan 
başka bir lisan ile tam olarak ne 
ifade edilebilir ne de başka bir 
dile tercemesi mümkündür. 
Kur'an'ın, ancak tafsili açıklaması yapılabilir ve caizdir. İşte 
bu yüzden, insanlar ve cinler bir 
araya gelseler bile Kur'an'ın bir 
mislini, hatta bir pasajının mislini dahi vücuda getiremezler. 
Çünkü Kur'an, mu'ciz vasıfına 
sahip ilâhi bir kelâmdir... 

2. Kuran-ı Kerim, indiriliş 
yöntemi, okunuş biçimi ve yönlendirici etkisiyle, köklü bir tarihi ve kültürel geçmişi olan ve 
tanıtıcı vasfı cehalet olarak bilinen çok tanrılı müşrik bir toplumdan, Tek Allah'a inanan ve 
bu inanca uygun bir ahlâki, hukuki, siyasi ve sosyal düşünce ve 
yaşayış tarzı geliştirerek her 
yönden değişmiş gerçek mümin kimlik ve kişiliğine sahip 
fertlerden oluşmuş eğitim ve 
öğretim düzeyi yüksek bir toplumu, İslâm toplumunu vücuda 
getirmiş etkileyici ve değiştirici 
bir kitaptır. Hem de bütün baskılara, engellemelere, toplum- 
dan dışlayıcı tavırlara ve çeşit 
çeşit işkencelere rağmen, Ålemlerin Rabbi yüce Allah tarafındarı çağlar ötesine örnek gösterilen; aşırılıkları olmayan, adâlet 
vasfına sahip/vesat, yeryüzünün 
en medeni ve en hayırlı toplumunu vücuda getiren bir kitap... Ona bugün, tanrı anlayışı 
başka, vahiy anlayışı başka, kutsal metin anlayışı başka olan 
Ehl-i Kitab'ın, ellerindeki muharref Tevrat ve İncillere yaklaştiklan gibi tamamen nesnel bir 
yaklaşımla yaklaşılamaz! 

3. Levh-i Mahfuz'dan inzal 
edilen her pasaj, evrensel niteliğiyle birlikte indirildiği zaman, 
mekân ve şartların arz ettiği ih- 


tiyaca verilmiş ilâhi bir cevaptır; 
on üç yılı Mekke'de, on yılı da 
Medine'de olmak üzere, iki ayrı 
zamanı ve zeminde, iki farklı 
inanç ve hayat tarzını yaşamakta olan muhataplarının güncel 
ve en öncelikli ihtiyaçlarına cevap olmak üzere indirilmiştir. O 
nedenle bütün hâlinde her ayet 
ya da pasaj indirildiği zamanı, 
zemin ve şartlar çerçevesinde 
anlaşılmaya çalışılmalı; Mekke'de indirilen ayetlere Mekke'deki, Medine'de indirilenlere 
de Medine'deki tarihi bağlam 
göz önünde bulundurularak 
mana verilmelidir. Sözgelimi; 
Mekke'de indirilen Ankebut suresindeki cihat kavramı ile Nisa 
suresindeki cihat kavramı aynı 
anlamları içermemektedir; din 
kavramı da öyle, daha başka 
kavramlarda... 

4, Her kelimenin, ancak 
bağlamında anlam kazandığı; 
ayetlerinse ya kendi bütünlükleri ya siyak ve sibak bütünlükleri 
ya da pasaj bütünlüğü içerisinde murat edilen manayı ifade 
ettikleri bilinmektedir. © halde 
ayetler, - tarihi bağlamları da 
dahil zarf-mazruf ilişkisi içerisinde - önce ayet bütünlüğü, değilse siyak sibak bütünlüğü, değilse pasaj bütünlüğü, olmadı 
Kur'an bütünlüğü ve dini telâk- 
ki/Sünnet göz önünde bulundurularak anlaşılmaya çalışılmalidir. Zira pek çok ayetin, siyak 
ve sibakıyla birlikte tamamı görülmeden; hatta pasaj bütünlüğü, gerekirse tarihi arka plânı ve 
Sünnet de dahil Kur'an bütünlüğü göz önüne alınmadan, 
maksadına uygun olarak anlaşıldığı söylenemez. Yani bir ayet 
müstakil olarak veya bölünerek 
yahut da içinden bir kısmı göz 
ardı edilerek ya da metin dışı 
bağlamı dikkate alınmadan parçacı bir yaklaşımla okunması 
hâlinde, maksadı aşan, hatta İslâm'ın ilkelerine aykırı manaların ortaya çıkacağı bilinmelidir! 


Öyleyse metin içi bağlam 
ve/veya tarihi/kültürel bağlam 
göz önünde bulundurulduğu 
takdirde o lafızdan elde edilemeyecek, diğer bir ifade ile o 
zarftan çıkmayacak ya da o zarfa konulamayacak bir mana verilmemeye azami derecede 
özen gösterilmelidir. 

5. İcabında ayetlere, numaralarına göre müstakil birer ayet olarak değil, bütün hâlinde belli bir 
mana, belli bir maksat ya da belli 
bir hükmü ifade eden ve en az bir 
veya birden fazla ayet ya da ayetlerden oluşturulmuş tematik paragraflar hâlinde; mümkün olduğu ölçüde Resülüllah'a 
(5.a.5.) bir vahiy Oo hâlin- 













Hz. 
Peygamber'in vefatından hemen sonra 
cem edilmiş, bize gelinceye dek kuşaktan 





di?" diyalektiği içerisinde makama uygun sorular sorularak, özgün mana anlaşılmaya çalışılmalıdır. Zira bilinir ki, ayetin nüzul sebebi ya da tarihi arka plân 
lafzındaki mana ile örtüşürse, 
ayetteki maksat ya da hüküm 
daha net olarak anlaşılabilir. Kanaatimizce, indiriliş ve okunuş 
yöntemine uygun olarak kronolojik ve diyalojik bir okuyuş, Allah'ın da lütfu ile (ilm-i mevhibej/ilhâm) tefsir bilincine sahip 
ve zihni bütün bir okuyucuya 
murad-ı ilahi'yi kavrama imkânini verecektir. 

7. Hz. Peygamberin, söz, İş ve 
davranışlarındarı müteşekkil Sünnetini 
vahiy olarak 











de/celsede e değil, ama 
bilen pa- kuşağa tevatür yoluyla V : hyin 
saj bütünlü- nakledilmiştir... Nüzulü-M kontrolü alğü de göz M ne başlandığı andan tında vücut 
önünde bu- günümüze gelinceye bulmuş hiklundurularak kadar, ona ne bir be- met olarak 
mana verilme- şer sözü katılmış ne f değerlendir. 
ww” de ondan bir ayet f meS" | 
e ça düşürülmüş- fi 
pasajlar hâlinde $ m J zamanda 






bölüm bölüm indirilmiş ve üzerinde dura 

dura okunup özümsenerek yasanmış birtakım yasalar, ilkeler 
ve öğütleri de içermektedir. O 
nedenle Kur'an, sahih ve sağlıkli tarihi bilgiler eşliğinde kronolojik olarak okunurken hem peş 
peşe gelen (terimsel anlamda) 
sureler arası hem de (terimsel 
anlamda) sure içerisindeki satir 
araları titizlikle okunmalı ve sēzgi gücüyle, o pasajı Arş'tan arza 
çeken tarihi ve kültürel arka 
plân ya da varsa özel bir nüzul 
sebebi azami ölçüde metinden 
tespit edilmeye çalışılmalıdır. 
Bu yöntemle, Allah ile direkt olmasa bile ayetin cevap teşkil ettiği ihtiyaçlar ve ihtiyaç sahipleri ile “Ne dediler?” veya “Ne 
yaptılar ki, Allah da böyle söyle- 


tür. 







Kur'an'ın hayata intikal ettirilmiş mükemmel bir pratiğidir; yaşanan 
Kur'an'dır; İslâmi hayatın ta 
kendisidir... Peygamber'e itaat, 
Allah'a itaat olunca, Sünnete tabi olmanın da Kur'an'a ittiba 
olacağı muhakkaktır. Çünkü 
Kur'an, Hz. Peygamber'in eğitici rehberliğinde hayata uygulanmış bir kitap, sahabe de 
onun örnek kişiliği ve numune-i 
imtisal olan yol göstericiliği/hi- 
dayeti ile cehâletin ve şirkin kirlerinden arınıp, bireysel ve sosyal hayatlarında adâlet vasfını 
kazanmış en seçkin müminlerdir. Bu durumda hiçbir müfessir, Kur'an'ı tefsir ederken Resülğllah'ın Sünnetine ve sahabenin görüşlerine karşı müstağni 
davranamaz. Nitekim Ebu Hani- 
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din-düşünce-yorum 





fe'nin de doğru olarak tespit ettiği gibi, Kur'an'ı anlama konusunda, Kur'an'dan sonra, itiraz 
edilemeyecek en önemli kaynak, hiç şüphe yok ki, Hz. Peygamber'dir, yani Sünnet ve sahih hadistir. Sahabe ondan sonra gelir ve gerekirse görüşü 
Kur'an'a arz edilebilir. Arcak, 
Hz. Peygamber'den günümüze 
intikal eden hadislerde, genel 
anlamda bir sıhhat problemi- 
nin; sahabenin görüşünde ise 
kısmen de olsa, sözü doğru anlama ve ayniyle nakletme meselesinin olduğu da inkâr edilemez bir gerçektir... O nedenle 
Kur'an'ı tefsir bağlamında rivayet edilen hadis veya sahabe 
görüşü, eğer ayetin kendi bütünlüğü veya pasaj bütünlüğü 
veya siyak-sibak bütünlüğü ve 
Kur'an bütünlüğü içerisinde anlaşılan manasına aykırı ise mutlaka titizlikle tahkik edilmeli, senet ve metin tenkidi yapıldıktan 
sonra değerlendirilmelidir. Aksi 
halde, ayetten anlaşılabilen makul mana ahad haberlere feda 
edilmiş olabilir. Bu konuda pek 
çok örnek göstermek mümkündür. Meselâ; Bakara süresinin 
284. ayeti hakkında anlatıları rivayet, Nisa süresinin 15 ve 16. 
ayetlerine verilen manalar ve bu 
manalara bağlı olarak Nur Süresinin ikinci ve üçüncü ayetleri 
arasında kurulan zorlama bir 
ilişki sebebiyle, bu ayetlerin değerlendirilmeleri hep, böylesi 
ahad haberlerin, ayetin lafzına 
tercih edilmelerinin bizce talihsiz bir sonucudur. 

8. Kur'an'daki bilimsel gerçek ve İlâhi hakikatlere ulaşabilmek için “usül ve yöntem”, diğer adıyla “Ulümü'l-Kur'an ve 
Metod” bilgisi şarttır. Kur'an'ı 
anlamada bir başarısızlık varsa, 
bilinmelidir ki bu başarısızlık, temel bilgilerin ya yokluğundan 
ya eksikliğinden ya da yanlışlığından kaynaklanıyor olabilir; 
zira tefsir şuurunu oluşturacak 
olan doğru bilgiye sahip olunmadan ve bilgiyi doğru kullanma yöntemini bilmeden hakikate ulaşmak mümkün değildir. 
Usül bilgilerinin başında bütün 
yönleriyle dilbilimi gelir ki, bunur Arapça'daki karşılığı Lügat 
İlmi, Sarf İlmi, Nahiv İlmi, Bedii, 
Beyân, Meâni, yani Belağat İlmidir; çünkü Kur'an, sünnetullah gereği, “Apaçık Arap dili" ile 
indirilmiş ilâhi bir kitaptır. 
Kur'an Tarihi, Kur'an İlimleri, 
Tefsir Usülü ve Tefsir Tarihi de 
Kur'arı"i anlama konusunda, dil- 
den sonra gelen en önemli yardimei usül ve yöntem bilgileri 
ve müfessirde altyapıyı oluşturacak olan; bilinç/nosyon sahibi 
kıları temel enstrümanlardır. 

9. Tefsirde amaç, teker teker 
kelimelerin sözlük manalarını 
bilmek değildir; asıl amaç, lslâm'ı doğru yaşayabilmek için 
“Kelâmullah”ı, onda kastedilen 
manayı anlamak; mümkün 
mertebe ayetin ruhunu, hedefini keştedip beşeri takat ölçüsünce murad İlâhi'yi kavramaya 
çalışmak; Hak ve hakikat bilincine erişmektir. Kalpteki apaçık 
fitne arzusu, zihinsel ve toplumsal tutkular, şartlanmışlık derecesindeki bâtıl inanç ve saplantı 
haline gelmiş önyargılar... 
Kur'an'ı amacına uygun olarak 
anlamaya mani olumsuz yaklaşımlardır. Hakikati görmeye engel teşkil eden mezhep taassu- 
bu veya sadece savunulan fikir 
perspektifinden bakıp, ayete 
başka açılardan da bakılabileceğinin düşünülmemesi de tefsirde amaca ulaşmaya mani yaklaam bozukluklarındandır. Bilinmelidir ki, “Şahsi görüşlerini, 
Kur'an'ın getirdiklerini anlamada ölçü kabul eden ve lafızda 
açık olan manayı terk edip, 
Kur'an'ı kendi görüşüne uygun 
düşecek şekilde açıklayan.” 
kimseler de Kur'an'daki hakikate erişemezler; çünkü, İmam 
Mâtüridi'nin ifadesiyle, “Dil kurallarını, ayetin siyak ve sibakını, 
sosyal ve tarihi gerçekleri hesa- 


ba katmamak, manayı istenilen 
tarafa çekme ve maksadını aşacak şekilde tevil etme yanlışlığındarı başka bir şey olamaz.” 
Yani, Allah'ın Kelâmı'nı tefsirde 
hiçbir ilke tanımayan, siyasi, hukuki, sosyal ve bireysel inanç ve 
menfaati sebebiyle ön kabullerini tavizsiz bir biçimde esas alan 
ve Kur'an'a öyle yaklaşanlar 
için, sorumluluk adına söylenecek hiçbir söz yoktur. Onlar, Hz. 
Peygamber'in de işaret buyurduğu gibi, “Kalplerinde sapkınlığa meyli olan o kimselerdendir.” sözünün muhatabı ve o 
sözün işaret ettiği kimselerdir. 
10. İmam Gazali'nin de söylediği gibi, Kur'an, öncelikle dil, 
metin ve tarihsel bütünlükleri 
içerisinde anlaşılmaya çalışılmalıdır. Bu yapılmadan, salt rivayetlere ya da müfessirlerin kendilerine özgü kanaatlerine dayah olarak anlaşılan şey, Kur'an 
değil, o müfessirin anlayışı ve 
kültürüdür. Böyle bir yaklaşım 
ise, müfessire doğrudan doğruya Kur'an'dan ilham alarak, 
onun özgün ve çağdaş anlamını 
tespit etme ve İslâm'ı asrın idrakine söyletme imkânını vermez. 
Şunu da belirtmeliyiz ki, İslâm dünyasında on dört asırdan 
beri önemli bir kültür birikimini 
günümüze taşıyan tefsirler, elbette reddedilemez. Fakat onlar 
ne Kur'an'dır ne de İslâm... 
Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlara söyleyeceği, bir asırda ve bütün zaman ve mekânlar için 
kavranıp ifade edilmiştir gerekçesiyle, artık tefsir edilmeyeceğini düşünmek, Kelâmullah'ı tanımamak demektir. O nedenle 
'lbnu"l-vakt' (yaşadığı çağın 
ürünü) tabir edilen her müfessirin ya da görüş sahibinin ayete 
verdiği mana, onlara dayalı hükümler ve uygulamalar, mutlaka o müfessiri var eden kültürün 
bir yansımasıdır. Fakat yine de 
sistemli bir biçimde eleştiriye tabi tutulmadan okurmamalıdır. 


Dr. Mehmet Bulut 





Türkiye Büyük Millet Medlisini Açış banal 
Din ve Din Hizmetlerine İlişkin Sözleri 


azi Mustafa Kemal Atā- 
türk, 1920-1923 yılları 
ko arasında Büyük Millet 
Meclisi Başkanı, 1923-1938 yılları 
arasında da Cumhurbaşkanı olarak, 
Büyük Millet Meclisi'nin yeni yaşama yıllarının başlaması dolayısıyla 
birer açış konuşması yapmıştır. (İ 
Kasım 1938'de Meclis'in beşinci 
dönem, dördüncü yasama Yılı açilirken, Atatürk'ün rahatsızlığı dolayısıyla, açış nutku Başbakan Celal 
Bayar tarafından okunmuştur). 
Meclis Başkanı sıfatıyla 1922, 
1923 ve 1924 yıllarında yaptığı açış 
konuşmalarında Atatürk, İslâm dini 
ve ülkemizdeki din hizmetleri —&i 
bu yıllarda ülkemizde din hizmetlerinin idaresi “Şer'iye ve Evkaf Vekâleti” adıyla bir bakanlık eliyle yürütülüyordu- konularına da temas et- 


miştir. 
Aşağıda, sözü edilen yıllarda, 
Atatürk'ün Meclis Kürsüsünden 


yaptığı açış konuşmaları içinde din 
ve din hizmetleri ile ilgili olan ifadeleri bir araya getirilerek sunulmuştur, Bu sözleri, ikinci el kaynaklardan -ki bunların çoğunda sâdeleştirme yapılmıştır. aktarmak yerine, 
ilk elden kaynak durumundaki Bü- 


yük Millet Meclisi'nin tutanak dergileri olan Zabıt Ceridelerini ve 
bunların da eski harfli ilk baskılarını 
taramak suretiyle tespit ettik, kaynaklarını da gösterdik. Bunları, herhangi bir sadeleştirme cihetine gitmeden orijinal şekliyle sunduk. 
Cümlelerde geçen ve bugün fazla 
kullanılmayan bazı kelime ve terkiplerin sözlüklere bakılmak suretiyle 
rahatlıkla anlaşılabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca bu sözleri kronolojik 
bir sıra takip ederek sıraladığımızı 
belirtmek isteriz, 

l Dönem 3. Yasama Yılını Açış 
konuşmasından (1 Mart 1338 / 
1922): 

“eJ İnsanlar yalnız maddi degil, bilhassa bu kuva-yi maddiyede 
mündemiç kuva-yi maneviyenin 
tahtı tesirinde âmildirler. Milletler 
de böyledir. Kuvve-i maneviye ise 
bilhassa İlim ve imarı ile âli bir surette inkişaf eder (...).” 

“(...J) Bizim takip edeceğimiz 
maarif siyasetinin temeli, evvelâ 
mevcut cehli izale etmektir. Teferruata girmekten ictinaben bu fikrimi birkaç kelime tavzih etmek için 
diyebilirim ki, alelitlak umům köylüye okumak, yazmak ve vatanını, 


milletini, dinini, dünyasını tarıtacak 
kadar coğrafi, tarihi, dini ve ahlâki 
malümat vermek ve a'mal-i erbaayi 
öğretmek maaril programımızın en 
ilk hedefidir (Bravo sesleri).” (Zabit 
Ceridesi, Devre; 1, Yıl 3, İçtimaz 1, c. 18,3- 7} 

“Efendiler! Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri 
tahsilin hududu ne olursa olsun, en 
evvel ve her şeyden evvel Türkiye'nin istiklâline, kendi benliğine ve 
ananât-ı milliyesine düşman olan 
bütün anasırla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir (Alkışlar). Beynelmilel vaziyet-i cihana göre, böyle bir cidalin istilzam edildiği anasır- 
i rühiye ile mücehhez olmayan fertlere ve bu mahiyette fertlerden mürekkep cemiyetlere hayat ve istiklâl 
yoktur (Bravo sesleri)” 

“Umür-i Şer'iye Vekâletimizin 
bir senelik mesaisini kemâl-i ehemmiyetle tetkik ettim. Muhassalayı 
şayanı takdir buldum, Teşekkür ve 
tebrik ederim. Umür-i Şer'iyenin 
temşiti hakkında nokta-i nazar serdine esasen mahal yoktur. Çünkü 
bu husus nusüs-i Kur'aniye ile hasildır. Yalnız varid-i hatır olan bir noktayı söylemeden geçemeyeceğim: 

“Efendiler! Camilerin mukaddes 
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minberleri halkın rühani, ahlâki 
gıdalarına en âli, en feyyaz menbalardır. Binaenaleyh; camilerin 
ve mescidlerin minberlerinden 
halki tenvir ve irşad edecek kıymetli hutbelerin muhteviyatına 
halkça ittilâ imkanını temin, 
Şer'iye Vekâlet-i Celilesinin mühim bir vazifesidir (Şiddetli alkışlar, bravo sesleri). 

“Minberlerden halkın anlayabileceği lisanla ruh ve dimağa hitap olunmakla Ehl-i İslâmın vücudu canlanır, dimağı saflanır, imani kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur 
(Alkışlar). 

“Fakat, buna nazaran hutebayi kiramın haiz olmaları lâzım gelen evsaf-ı ilmiye, liyakat- mahsüsa ve ahvâl-i âleme vukuf, haz-i 
ehemmiyettir. 

“Bütün vaiz ve hatiplerin bu 
ümniyeye hadim olacak surette 
yetiştirilmesine Şer'iye Vekâletinir 
sarf-ı mukadderet edeceğini ümit 
ederim.” (Ayrı kaynak, s- 8) 

“Efendiler! Evkaf mesâiline gelince: Malümdüur ki, evkaf, memleketimizin mühim bir servetini 
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teşkil eder. Bu servetten millet ve 


memleketi hakkiyle müstefit edebilmek için Şer'iye Vekâletiyle beraber bütün Hey'et-i Veki- : 
lenin ve hatta Meclis-i 
Alinin bu hususu 
ehemmiyetle tetkik ile bu büyük 
müessesenin 
harabiden wikayesini vē 
memlekete 
semere-bahş 
bir hale 
vazni temenni eylerim. 

"Efendiler! 
Evkafın hikmet- 
İ mevzuu nazarı 
dikkate alınınca, 
bunun müessesât-i 
diniye ile beraber hizmet ve muavenet-i içtimaiyeyi istihdaf ettiği tahakkuk eder (Pek doğru sesleri). 

“Vakıfların; imarethaneler, bimarhaneler, hastahaneler, misafirhaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler, 
mektepler, medreseler ve sair irfan müesseselerine şamil bulunmuş olması evkaf meselesinin hallinde riayeti elzem olan esasâtı 
göstermektedir (Pek doğru seslerij, (Ayni kaymak, s. 8-9) 

“Efendiler! İstanbul, Cenab-ı 
Peygamber'in bizzat alaka gösterdiği Eba Eyyüb Ensari Halid Hazretlerinin on dört asırdan beri 
meşhedinin temas ve nezareti 
maneviyesi altında tuttuğu bir şehirdir. Beş asır müddet Türkiye'nin makarr-ı hükümeti olmuştur (...)” (Aym kaynak, s. 11-13) 

l Dönem 4. Yasama Yılını 


Açış Konuşmasından (IMart 
1339/1923); 
“Efendiler! o Şer'iye Vekâleti, 


geçen sene zarfında birisi *Şüra-yı 
İftâ', diğeri de 'Tetkikat ve Telifat- 
i İslamiye" namıyla iki heyet vücuda getirmiştir. 

“Usül ve âdâtin tağayyür ve 
tebdili ile vuku bulan hadisâtırı, 
naâsın ihtiyacatını nazarı dikkate 
almak suretiyle hallini temin et- 

















mek Şüra-yı İftâ'nırı bilcümle mesaisini istinat ettireceği esas olmalıdır, 


“Tetkikat ve Telifat-ı İslâmiye Heyeti'nin vezaili 
İh, meyanında hikmet-i 
4  İslâmiyeyi Garp nazariyat-ı İlmiye ve 
felsefeleriyle mukayese ve akvam-ı İslamiye- 
nin itikadi, ilmi, içtimai, ih- 
i sal, iktisadi havatlarına ait 
şuündti tetkik 
ve melayicini 
neşreylemek 
zikre şayan 
ehemmiyeti haizdir. Tetkikat için 
- bir kütüphane tesis 
edildi. İstanbul'dan, 
Avrupa'dan ve Misir'dan 
bir kısım mühim kitaplar 
celp olundu. Ehemmiyetli birçok 
kitap da Avrupa'ya ve Misir'a sipariş edildi, 

“Şer'iye Vekaleti, medreselerin 
tevhidini ve asri müessese haline 
ifrağını istihdaf etmektedir. Vekâlet, asri müctehit ve müfessirlere 
menşe olmak üzere bir 'Külliye-i lslâmiye" vücuda getirmeye büyük 
ehemmiyet atfetmektedir.” {Zabat 
Çeridesi, Devret 1, Yil: 4, İçtima: 1, e. 28, $ 
13) 

il. Dönem 1. 
Açış Konuşmasından (1 
1340/1924): 

“Lat İntisabıyla mutmain ve 
mesut bulunduğumuz Diyanet-i 
İslâmiyeyi, asırlardan beri müteâmil olduğu veçhile bir vasıta-ı siyaset mevkiinden tenzih ve i'lâ etmek elzem olduğu hakikatini müsahede ediyoruz. Mukaddes ve låhüti olan itikadât ve vicdaniyâtımızı muğlak ve mütelevvin olan ve 
her türlü menfaat ve ihtirasâta sah- 
ne-i tecelliyat olan siyasetten ve siyasetin bütün uzviyatından bir an 
evvel ve katiyen tahlis etmek milletin dünyevi ve uhrevi saadetinin 
emrettiği bir zarurettir. Ancak bu 
suretle Diyanet-i İslâmiyenin maaliyeti tecelli eder.” (Zabıt Ceridesi, 
Devre: 2. Mik 1, İçime: 1, c7, & 5-6) 


Yasama Yilim 
Mart 


Uünyamızda misafir 

kelimesini Yüce 

Tanrı'ya izafe ederek kullanan başka 
bir millet var mıdır acaba? Son 
yıllarda ancak birkaç senede bir 
gidebildiğim köyümde, rahmetli dedemin şimdilerde ancak yıkıntıları ayakta kalabilmiş 
misafir odasının önünde, bu 
soru aklıma geldi. Oldukça da 
mütevazı boyutlardaki bu yapı, 
çocukluğumda bana ne kadar 
da büyük gelirdi! 

Benim ailem esas olarak Baikesir'in Gönen ilçesine bağlı 
Ömerler köyündendir. Burada 
sözünü ettiğim annem ve dedem ise komşu Atgölcük köyünde oturmakta idi. Biz de 
her yaz Karakeçili Yörükleri'nin 
oturduğu, tamami yakın akrabalarımızdan oluşan bu iki kō- 
ye gider, tatilimizi buralarda 
geçirirdik. Şimdi düşünüyorum 
da, gitgide benden daha da 
uzaklaşan ve koyu bir sis tabakasıyla örtülen, çocukluğumun 
kahramanlarından bugün ne 
kadar azı hayatta diyorum! On- 
İara sonsuz kerem sahibi olan 
Mevlâ'mın rahmetini dilemekten başka elimden ne gelebilir 
ki? Bu noktada aklıma; onları 
güzel anılarıyla hatırlayabileceğim, hayırla yâd edip, iyilikleriyle anabileceğim geliyor. Öyle ise Atgölcük'teki dedemin 





misafir odasından bahsetme- 


nin tam yeridir diye düşünüyorum. 
Atgölcük, Emirler ve Suçıktı 
ile birlikte, üç ayrı mahalle halinde, Gönen'in yüzün üzerindeki köyünden biridir. Toplam 
on beş, yirmi hâne kadar bir 
dağ köyüdür, Çok önemli bir 
yol güzergâhında da bulunmamaktadır. Bununla birlikte burada dedem Hasan Tonbak'ın 
bir misafir odası bulunmaktaydı. Ailenin oturduğu evin bahçesinde ambarla birlikte müşterek bir çatı altında inşa edilmiş 
olan misafir odası, hatırlayabildiğim kadarıyla pek boş kalmazdı, Misafirler genelde atlarwla gelirlerdi. Bu takdirde at 
ahıra çekilirdi. Misafirin gelişiyle birlikte evin bir başka demirbaşi, dağ köylerinin o dönemde vazgeçilmezlerinden olan 
köpeği de bir münasip yere 
bağlanırdı. 

Misafire ağırlıklı olarak süt, 
yumurta ve tavuk etinden yapılmış yemekler hazırlanır, tatlı 
olarak da un helvasi veya kabak 
pişirilirdi. Şayet ekmek yapılalı 
birkaç gür olmuşsa, yani yeteri 
kadar taze değilse, poğaça hazırlanırdı. Mevsimine göre ocak 
tutuşturulur, bana pek tatlı gelen sohbetler yapılırdı. 

Misafir odalarıyla ilgili belleğimdeki bir anı da, 1972 sonbaharında Yüksek İslâm Enstitüsü'nü bitirerek gittiğim Tekirdağ'da, bir Ramazan akşamı iftar ettiğimiz 
Karacakılavuz köyündeki Ahmet Ağa'nın odasıdır. 
Tarhana çorbası, yoğurtlu biber ve karpuz o günkü 
yediklerimizden hatırımda kalanlar. Ahmet Ağa her 
hafta Tekirdağ'a gelirdi. Hâlâ babam kadar sevdiğim rahmetli Çorbacı Üner'in dükkanında, ülkemizin hayrına olduğunu düşündüğümüz uzun sohbetler ederdik. Herhalde bu dostlar bizden duâ beklemekteler ki böyle durup dururken onları hatirlamaktayım. 

Hayatımın farklı dönemlerinde güzel yurdumuzun değişik yörelerini ziyaret etme ve bu sirada resmi ilişkilerimiz haricinde sıradan insanlarla temas etme imkânı bulduğumda, Ege'si, Akdeniz ve Karadenizi, İç Anadolu'su, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'suyla her yörede sayısız ve sınırsız misafirperverlik 
şekilleriyle karşılaştım. Bütün doğallığıyla bizim insanma tanıma fırsatı bulduğumda, geçmişimizden 
gelen niteliklerimizi İslâm'ın prensipleriyle birleştirerek, zamanın ve zeminin ihtiyaçları doğrultusunda 
ortaya konan örnekleri gördüm, iftihar ettim, sayılarının artmasını diledim. 

Cezayir'de bulunduğum sirada bu ülke halkının 
misafir severliğinin çeşitli örnekleriyle karşılaşmıştım. 
Kasantina Üniversitesi'nde Osmanlıca dersleri verdiğim 1983-85 dönemindeki ilk Ramazan'da, yeni evli bir çift olan Emine ve Nurettin Aymer'in bir ay süresince beni iftar sofralarına misafir etmeleri, ayrıca 
sahur yemeğimi de hazırlayıp vermeleri kolay unutulacak bir durum değildir. Çünkü evin hanımı bir lisede öğretmen olduğundan iftara yakın bir saate kadar dışarıda çalışmak mecburiyetinde idi, her istediği yemeklik malzeme çarşıda pazarda bulanamamaktaydı, ayrıca da beni ülke dışından, itibar edilmesi gereken bir konuk olarak değerlendirdiğinden 
her gün farklı yemekler hazırlamaya çalışmaktaydı. 
Bununla birlikte daha da enteresan olanı, bana çok 
büyük bir misafirperverlik örneği olarak görünen bu 
konuyu anlattığımda Cezayirlilerin, hiç de etkilenmemeleri ve “bundan doğal ne olabilir, bir Müslüman oruç tutuyor, diğer kardeşi de ona iftar veriyor, 
sizi onlar fark etmiş, kısmet onlaraymış, yoksa hangi 
Cezayirli aile olsa bunu eksiksiz yapardı” demeleriy- 
di. 

Bir başka örnek ise Cezayir'in güneyinde çölde 
bir vaha zinciri oluşturan Vadiimizap bölgesindeki 
yapılanma içerisinde, çok sayıda misafire hizmet veren mahalleye ait müşterek misafir odalarıdır. Caminin en yüksekte yapıldığı ve imamların da geçimlerini kendi ellerinin emekleriyle temin ettikleri bu bölgeden zihnimde kalanlar arasında, içtimai yardımlaşmanın pek enteresan bir misali olmak Üzere, yirmi beş çifte birlikte düğün yapılması kadar, elli misafiri barındıran büyük misafir odaları bulunmaktadir. Birkaç saat içerisinde bu kadar kalabalık bir gruba yemek hazırlanmış olmasını ise, Afrika'nın bu bölgesinde görmek, insanı ayrıca hayrete düşürmektey- 
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di. Bununla birlikte daha da hayret edilecek yani, Afrika'da Nijerya'dan hac amacıyla yola çıkan bir kişi- 
nin, bu uzun sefer sırasında hiç otel parası vermeden 
gidip gelebileceğinin söylenmekte olmasıdır. Demekki Müslüman her yerde misafirperverdir, bizim 
farkımız ise kapımızı çalanı Tarırı'nın Misafiri olarak 
isimlendirmemiz, ona hizmet gerektiğine inanmamız ve bu inancı yaşanan bir düstur halinde hayatımizin vazgeçilmezleri arasına sokmuş olmamızdır. 

Yedi dil bilen İngiliz ordusunun çok yetenekli ve 
genç bir subayı olan Yzb. Frederick Burnaby, Yanında uşağı Radford olduğu halde 1876'da ülkemize 
geliyor ve Üsküdar'dan Kars'a kadar uzayan bir seyahati gerçekleştiriyor ve bu sırada gördüklerini bir kitapta (Küçük Asya Seyahatnamesi Anadolu'da Bir İngiliz Subayı 
1876, Çev. Meral Gaspıralı, İstanbul, 1998, s. 72-74) topluyor. 
Bu sırada gerçekten dikkat çekici misafirperverlik hikâyeleri dinliyor, bazılarına da bizzat şahit oluyor. 
Nitekim Ankara'daki İngiliz Konsolos Yardımcısı kendisine şunları söylemiştir: Birkaç yıl önce Thompson 
adındaki bir dostu, Karadeniz tarafından Ankara'ya 
gelirken yolu bir köye uğramış, geceyi geçirmek istediği hanın bütün odalarının tutulmuş, ağzına kadar dolu olduğu cevabini almıştı. Fakat Thompson 
Türkleri iyi tanımaktadır. Hemen paltosunu çıkarır ve 
bahçeye yayar. Görünüşte geceyi açık havada geçirecektir. Hiç gecikmeksizin arkasında bir ses işitir, 
başını çevirince yaşlı birinin kendisine yaklaştığını 
görür. Müslüman Türk köylüsü, “Niçin burada uyuyorsunuz?” diye sormaktadır. “Handa boş oda bulunmadığı için” cevabını alınca; “Sizin bu yaptığınız 
asla doğru değil, Bir yabancı nasıl olur da sokaklar- 
da bırakılır. Benimle geliniz” demiştir. Ona temiz bir 
yatak, leziz yiyecekler hazırlamış, konuğuyla bizzat 
kendisi meşgul olmuş, karşılığında ondan hiçbir şey 
istememiştir. Bunları anlatan İngiliz Konsolos Yardımcısı sözlerini şöylece tamamlamıştır; “(Bu) Türk 
bir Müslüman'dı; Thompson ise bir Hıristiyan. Türk, 
İngiltere'de benzer bir durumla karşılaşsaydı, hiç tarımadıkları bir yabancıya karşı bu şekilde davranacak kaç İngiliz çıkardı dersiniz?” 

Yzb. F. Burnaby hatıralarının devamında Türklerin misafir severliklerinin ve cömertliklerinin örneklerine ait kendi başından geçen bazı olayları anlatıyor. 
Yüzbaşı Ankara'da ziyaret ettiği Paşa'nın kütüphanesindeki Osmanlı Tarihi adlı bir eserle ilgilenmiştir. 
Bunun üzerine on ciltlik eser takımıyla kendisine hediye edilmiştir. Fakat o günün şartlarında maddi ve 
manevi değeri pek yüksek olan bu takımı onun taşiması mümkün değildir. Bu durumu anlatarak bu hediyeyi kabul etmez, Şu sözler onun bu konudaki değerlendirmeleridir; “Türklerin konukseverliği meşhurdur. Cömertlikleri de öyle, Hatta bu erdemlerini 
abarttıkları bile söylenebilir. Bazen bir atı beğendiğim görüldükten sonra, hayvanın sahibi tarafından 
kabul etmemi rica eden bir pusulayla, ahırıma yollandığına şaşkınlık içinde tanık olmuştum. 

Beni konuk edenlerin, böylesine cömertçe verdikleri armağanlarını geri çevirmek için bahane bulmak- 


ta çoğu kez zorlanıyordum. Armağan fazla ağır olduğu takdirde, “Ne yazık ki daha fazla yük kabul edemem” diyordum. Yollanan bir at olduğu takdirde armağanı, hayvanlara bakacak yeterli hizmetkârim olmadığını söyleyerek geri çevirmem kaçınılmazdı. 

Cevap, “Benim fazlasıyla hizmetkârim var. Benimkilerden birini alın. Yolculuğunuz süresince size 
eşlik eder, sonra da yanıma döner” olurdu çoğu kez, 

Türk ulusunu yerin dibine batıran, onu dünyada 
akla gelebilecek her türlü kötülükle suçlayan ülkemizin insanları, hikâyeler yazmayı bırakıp, Anadolu'da 
küçük bir yolculuğa çıksalar iyi ederler. “Şeytan, betimlendiği kadar kara değildir” diyen eski bir atasözü 
vardır. Kendilerini Hıristiyan sayan yazarlar. Birçok 
konularda Küçük Asya'daki Türklerder ders alsalardı 
keşke.” 

Bununla birlikte hayatta her şey güzel, biz hep 
doğru ve en iyiyi yaparız diye de bir kural bulunmamaktadır. Nitekim Şerefeddin Mağmümü'nir 1894 
Eylülünün ortalarında başlayarak dört ayı geçen bir 
zaman dilimini içeren seyahati sırasında karşılaştığı 
çeşitli sıkıntılar yarında, kaldığı otel ve han odalari- 
nın uygunsuz şartları dikkate alınınca, bu durum daha da kolaylıkla anlaşılabilmektedir. 

Şerefeddin Mağmümi dönemin başkenti İstanbul'da doktordur ve Bursa ile çevresinde ortaya çıkan 
kolera salgini dolayısıyla kuruları tibbi ekibin üyelerinden biri olarak 11 Eylül 1894'te Bursa'ya hareket 
etmiştir. Şehir merkezi ve çevresindeki çalışmalarını 
müteâkip Karacabey üzerinden Bandırma'ya geçen 
doktorumuz, burada iken Erdek'i ziyaret etmiş, daha 
sonra Susurluk'a uğrayarak Balıkesir'e gelmiştir. Bulunduğu her merkezde tıbbi konularla, görevi gereği 
ilgilenen Dr. Mağmümi, gezip görülmesi gereken 
yerleri meraklı bir seyyah tavrıyla incelemiş ve müşahedeleriyle intibalarını hatıra defterine kaydetmiştir. 
Balıkesir'den Edremit, Burhaniye ve Ayvalık'a giden 
buradan deniz yoluyla İstanbul'a dönen Şerefeddin 
Mağrmümi'nir seyahati süresince en çok sıkıntıyı kalma yeri konusunda çektiğini görüyoruz. Devlet görevlisi olan, dolayısıyla maaşı haricinde belirli bir yol 
gideri de almış olan Dr. Mağmümi, bir bakıma bu 
durumun doğal sonucu olarak ücretini ödeyerek uygun yerlerde kalmak istemiştir. Fakat gerçekten üzülünecek bir durumdur ki, yüzyıllar öncesinde Türkiye 
Selçukluları (1075-1308) döneminde, bu ülkenin 
ana ve hatta ikinci derecedeki yollarını irili ufaklı vakif kervansaraylarla süsleyen, buralarda müslim gayrimüslim ayırımı yapmadan, yollara düşen herkese 
ücretsiz hizmet veren bir milletin çocukları, şimdi şehir we kasabalarında parasını ödeyenlere yeterli konaklama hizmeti verememektedirler. Bununla birlikte 5. Mağrnümü önce kismen Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika edilen ve daha sonra 1909'da Kahire'de yayınlanan hatıralarında (Seyahat Hatıraları “Anadolu 
ve Suriye'de”, Kahire, 1327. Bu kitap son zamanlarda Cahit Kayra 
taralından sedeleştirilerek Bir Osmanlı Doktorunun Arıları Yüz Til 
Önce Anadolu ve Suriye, İstanbul, 2001, 2653, basılmıştır) misafir odalarıyla ilgili çok dikkat çekici bir örnekten de 








bahsetmektedir ki, o da Burhaniye'de Ahmet Efendi'ye aittir. Bizi aramadığı için göremediği, göremediği için de bize aktaramadığını düşündüğümüz, gezi bölgesindeki diğer misafir odalarına bir örnek olması dileği ve onların bugün belki isimleri unutulmuş 
sahiplerinin hatırasını hayırla yâd etme temennisiyle 
$. Mağmümü'nin kitabının bu kısa bölümünü burada 
vermek İstiyoruz. 

“Bereket versin acemilik etmeyip Hükümet Korrağı'nda bir geceyi geçirmek için oda bulabilir miyim 
diye kasabayı dolaştım da bu sayede bölgenin ileri 
gelenlerinden Ahmet Efendi ismindeki zatın bir misafir dairesi bulunduğunu ve ne kadar memurlar gelirlerse buraya indiklerini öğrendim. Birisi önüme düşüp oraya götürdü ve eşyamı da naklettiler. 

Bu misafir dairesi Ahmet Efendi'nin konağı karşisında ayrı selamlık gibi bir şey idi. Üç odadan ibaretti. Biri benim girdiğim, zemini hasırla örtülmüş, kerevetli uzun minder, masa üzerinde ufacık bir ayna, 
üzerinde bir çalar saat asılı. Nargile, çubuk ve sair 
ufak tefek edevât. Misafirler ne arasa bulacak. Diğer 
iki odanın döşemesi bayağı derecede olup burada 
kalan yolculara uygun. Ben orada iken köylere cerre 
gitmek için gelmiş sekiz on medrese öğrencisi bu 
odalara yerleştirilmişti. Misafirlere hizmet etmek üzere özel bir de hizmetçi vardi. Yolcuların beygiri falan 
olursa çekmek için alt katta bir de ahır bulunduğunu 
odayı kaplamış gübre kokusundan anladım. Burhaniye'de üç günlük kalışım sırasında gördüğüm ikram- 
dan dolayı buranın sahibine ömrüm boyunca minnettar kaldım. Sabahları mangal ateşle doldurulup 
getirilir. Öğle ve akşam iki tabla yemek gelir. Birini 
medrese öğrencilerine birini benim odaya koyarlar. 
Misafiri olduğumuz Ahmet Efendi de ekseriya sofrada bulunarak beraberce yemek yer. Kendi gelemezse oğlunu yerine gönderirdi. Geceleri konu komşu 
toplanarak güzel güzel sohbetler olunurdu. 

Yemeklerin hepsinin zeytin yağıyla pişirilmiş olmasından dolayı şikayet edecek olursam nankörlüğüme verilmez sanırım, Esasen zeytin yağından hoşlarmayan, İstanbul'da bile zeytin yağlı yemeği ancak tadan bir kimse yumurtadan, kuzu etinden tutunuz da 
pilavına, helvasına varıncaya kadar zeytin yağıyla pişirilmiş yemeklerin karşısında bulunursa ne derece sikinti çekeceğini tasavvur etmeli ve şikayetini mazur 
görmeli! Hele yemeklerin sıcak olması da başka! Bununla birlikte yağları şerbet gibi. Neylersin ki alışılmamiş, Zeytin yağsız olarak yalnız türlü çorbasi vardı. 
Yani tarhananın fasulye, nohut, havuç ve lahana ile 
karışık pişirilmesinden ibaret bir yemek. Buna en ziyade kaşık daldıran ve en sonra bırakan ben olurdum”, 

Zaman değişmektedir. Bu durum bize ihtiyaçlara 
farklı çözümler üretme sorumluluğu vermektedir. Ne 
mutlu bu bilinç içerisinde olanlara ve ne mutlu bu 
hedef doğrultusunda yol alabilenlere! 
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Şükrü Özbuğday — 
Din İşleri Yüksek Kurulu Uyesi 


Bayram günlerinde 
annemizin-babamızın ellerini öpüp 
hayır dualarını almalıyız. Kur'an-ı 
Kerim'de, Yüce Allah'a ibadetten 
sonra, ana-babaya 
saygı ve iyilik emredilmiş, onlara karşı 
“öf” bile demek yasaklanmıştır. 





Müstesnâ Gece ve Mutlu Gün 


amazan Ayı'nın yirmi yedinci gecesi lslâm âleminde “Kadir Gecesi”olarak bilinir ve kutlanır. Çünkü bu gece hayırlarla dolu olayların meydana geldiği bir gecedir. 
Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Bu gece, çok değerli ve müstesnâ bir gece olduğundan Kur'an-i Kerim'de müstakil bir süre ile 
şerefi yükseltilmiş, doksanyedinci süre olan “Kadir 
Süresi” buna tahsis edilmiştir. Bu sürede gece ile ilgili olarak şöyle buyurulur: 

“şüphesiz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrâil) o gecede, Rablerinin izniyle 
her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin 
ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadir, 1-5) 

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, Ramazan ayında Kadir gecesinde inmiştir. Kur'an-ı Kerim gibi, insanlık için bir hidayet rehberi olan yüce kitabın 
böyle bir gecede inmesi, ona çok büyük bir şeref 
kazandırmış, kadrini yüceltmiştir. Şâir bunu ne güzel ifade eder; 





Hakk'ın en şa'şaalı nüru tecelli etti, 

Doğdu Kur'an güneşi, leyle-i fetret bitti. 

Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmesi, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olması, Cenab-ı 
Hakk'ın, ezelde takdir ettiği şeylerden bir yıllık 
olayların, ana kitaptan alınarak, görevli meleklere 
bildirdiği gece olması sebebiyle de Kadir gecesi 
üstün bir değer taşımaktadır. Büyük melek Cebrail (a.s.)'ın, diğer meleklerle bu gece yeryüzüne 
inerek, Allah'a ibâdet eden kulları selâmlamaları 
ve bu gecenin tan yeri ağarana kadar selâm ve 
esenlik olması da ilâhi rahmetin çok güzel bir tecellisidir. 

Kadir gecesine mahsus bir ibâdet yoktur. Ancak bu geceyi namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, tevbe ve istiğfarda bulunmak, dua etmek suretiyle ihyâ edilmesi uygun olur. Üzerinde namaz 
borcu olanlar -hiç olmazsa bir günlük- kaza namazı kılabilirler. Böylece, hem namaz borçlarından 
bir kısmını ödemiş, hem de geceyi ihyâ etmiş 
olurlar. Hamaz borcu olmayanların ise nâfile namaz kılmaları, sevap kazanmaya ve geceyi değerlendirmeye vesile olur. 


Kur'an-i Kerim'in yeryüzüne inmeye başladığı 
bu gecede bol bol Kur'an-ı Kerim okumak da, bu 
yüce kitabın şefâatçi olmasına sebep olabilir. Bu 
konuda Hz. Peygamber (s.a.5.) şöyle buyururlar; 
“Kuran okuyunuz, çünkü o, kıyamet gününde 
okuyana şefaatçi olarak gelir.” (Müslim, Misâfirin, 
254) 

Ayrıca bu gecede okunabilecek bir duâyı da 
Peygamberimiz (s.a.5.), eşi Hz. Aişe (r.a.)'ye öğretmiştir. Hz. Âişe (r.a.), bunu şöyle anlatır: 

Hz. Peygamber'e dedim ki: 

“Ey Allah'ın Rasülü, Kadir gecesine rastlarsam 
nasıl duâ edeyim?” 

Peygamberimiz (5.a.5.): 

- “Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, 
beni de affet” diye duâ et” buyurdu. (Tirmizi, Deavdt, 85) 

Ramazan Bayramı'nı idrâk etmek üzereyiz. Bu 
bakımdan biraz da bayramların dini ve milli hayatımızdaki öneminden bahsetmek yerinde olur. 

Toplumlara ve uluslara ait toplu sevinç, mutluluk ve ortak kutlama vesilesi olarak kabul edilen 
belirli zamanlar vardır. Bu zamanlara bayram denir. Ötedenberi her toplumun ve din mensuplarınim bayramları olagelmiştir. Bayram, neşe ve sevinç günü demektir. Belli günlerde süslenmek, 
neşelenmek ve eğlenmek suretiyle dinlenmek, sikıntıları atarak rahatlamak, üzüntüleri bırakıp top- 
İuca hoş vakit geçirmek bir ihtiyaçtır. 

Bayramların, milli ve dini duyguların, inanışlarnin pekişmesi, taze ve canlı tutulması fonksiyonu 
yanında, toplumun birlik ve beraberliğini sağlamada ve bunun bireylerin bilincinde yer etmesin- 
de de büyük önemi vardır. Gerçekten dini bayramlar, insanlar arasında kaynaşmanın, dostlukları ve ahbaplıkları ilerletmenin bir yolu olarak belli 
bir öneme sahip oldukları gibi, dini his ve şuurun 
sosyal hayatta tazelenmesinin de bir vesilesidir. 

Bayramlar, sosyal dayanışma ve barış şuurunun fertlere kuvvetle hâkim olduğu günlerdir. 
Dargınların kucaklaşması, aralarında kin ve nefret 
bulunan kabile, âile ve şahısların düşmanlık ve husümet duygularının sevgiye dönüşmesi, küçüklerin büyüklere saygi, büyüklerin küçüklere sevgi 
göstermesi, hastaların ziyaret edilmesi, verilecek 
küçük hediyelerle çocukların gönüllerinin alınma- 
si, hısım ve akrabanın bir kere daha yeniden kaynaşması, genellikle bayram günlerinde mümkün 
olmaktadır, 
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Hz. Peygamber, Medine'ye hicret ettiklerinde, 
Medinelilerin eğlendikleri iki günleri vardı. Hz. 
Peygamber: 

“Bu günler nedir? Diye sorduğunda Medineliler: 

-Biz cåhiliyetten beri bu günlerde eğleniriz.” 
dediler. 

Bunun üzerine Peygamberimiz: 

“Allah size, o iki gün yerine daha hayırlı iki 
bayram vermiştir” buyurmuştur. (Ebü Dåvüd, Salât, 245; Nesâi, Salâtü'l-İdeyn, yö 
günden beri kutlanagelen bu iki 
bayram, müslüman milletlerin 
aynı zamanda milli bayramları 
da olmuştur. 

Bayram günleri mutlak ve 
hâlis ibâdet günü olmadığı 
gibi, katıksız eğlenme günü 
de değildir. Bu iki hususu bir 
arada toplayan günlerdir. 
Bayramları ibâdet ve taatten 
tecrit edip, sadece oyun, eğlence, zevk ve safâ günü olarak 
anlamak yanlış olduğu gibi, meşru oyunlardan ve mubah eğlencelerden soyutlayarak, sırf bir ibâdet ve 
taat günü olarak anlamak da hatalıdır. 
Çünkü insanın manevi varlığı yanında, maddi varlığının da beslenmeye ihtiyacı vardır. İbadet ve 
taatlarla ruh ve kalp gibi manevi varlığımız tatmin 
edildiği gibi, çeşitli ikram ve ziyafetlerle, belli ölçüler içinde yapılan meşru oyun ve eğlencelerle 
de maddi varlığımız tatmin edilmiş olur. 

Meşru sınırlar içinde yapılan oyun ve eğlenceler, bayramların özünde mevcuttur. Nitekim Hz, 
Peygamber, bir bayram günü habeşliler tarafindan 
oynanan 






















Kur'an-ı Kerim, Ramazan 
ayında Kadir gecesinde inmiştir. Kur'anı Kerim gibi, insanlık 
için bir hidayet rehberi 
olan yüce kitabın böyle 
bir gecede inmesi, ona 
çok büyük bir şeref 
kazandırmış, kadrini yüceltmiştir. 


kalkan ve mızrak oyununu Hz. Âişe ile birlikte seyretmiş; yine Hz. Aişe'nin hâne-i saâdette muğanniye kızlara bazı ezgiler söyletmesine ses çıkarmamıştır. (Bkz. Buhâri, İdeyn, 3; Müslim, İdeyn,16) Ancak 
şurası unutulmamalıdır ki, her şeyin ifradı olduğu 
gibi, oyun ve eğlencenin de ifradı iyi değildir. Bu 
sebeple oyun ve eğlence konusunda ölçülü hareket etmek, meşrüiyet ve cevaz sınırlarına dikkatle 
riâyet etmek gerekir. (Prof. Dr. Süleyman Uludağ, lslâm'da Emir ve Yasakların Hikmeti, TOV Yayını, Arıkara-1989, 5.101,102,103) 
Bayram günlerinde annemizin-bâbamızın ellerini öpüp hayır dualarıni almalıyız. Kur'an-ı Kerim'de, Yüce Allah'a ibadetten sonra, anababaya saygı ve iyilik emredilmiş, onlara karşı “öf” bile demek yasaklanmıştır. (Bkz. İsrâ, 23) 
Akraba ve komşularla tebrikleşerek, karşılıklı sevgi ve saygı duygularımızı aktarmalıyız. Karşılaştığımız herkese selâm vermeli, tanıdığımız ve tanımadığımız kimselerin bayramını kutlamalıyız. Tanıdıklarımızı ziyaret ederek, hatırlarını 
sormalı ve gönüllerini almalıyız. Hastanelerde ve evlerde yatan hastaları ziyaret 
etmeli, şifa dileklerimizi sunmalıyız. Yetimlerin ve 
kimsesiz çocukların başlarını okşamalı, onlara anne ve baba gibi davranmalıyız. Çevremizdeki yoksullara ve bakıma muhtaç çocuklara yardım ellerimizi uzatmalı, onların da bayram sevinci yaşamalarını sağlamalıyız. Bizden duâ bekleyen ölülerimizin mezarlarına giderek ruhlarını şâd etmeliyiz. 
Tanıdıklarımızdan dargın olanları barıştırmaya çalışmalı ve aralarını bulmalıyız. Çocuklara hediyeler 
dağıtmalı ve onları sevindirmeliyiz. Her zaman olduğu gibi, bayram günlerinde de, yüce dinimizin 
emrettiği şekilde çevremizdeki insanlara iyi 
davranmalı, incitici ve zarar verici davranışlardan sakınmalıyız. Bütün bunlar, 
toplum fertlerini birbiriyle kaynaştırarak milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında; devleti ve milleti rahatsız 
eden ayrılık ve düşmanlıkların bertaraf edilmesinde etkili olan hususlardır. 
Bütün okuyucularımızın Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını tebrik ediyor, hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. 
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İsa Gürler 
Eyüp Müftüsü 








yüp Sultan Camii İstanbul'un ilk selatin 

camisidir. İstanbul'u 

fetheden Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında 
Ebü Eyyüb el-Ensari Hazretlerinin türbesini yaptırmış, beş 
yıl sonra da 1458 tarihinde 
Eyüp Sultan Camii'ni türbenin yanı başına inşa ettirmiştir. 

Caminin şadırvanlı dış awlusuna batı ve güney kapılarından girilmektedir. Güney 
kapısının hemen yanında 
hünkar mahfeline ulaşan 
rampanın başlangıcı ve muvakkithane yer alır. Avlu kuzeyinde önemli şahısların 


medfun bulunduğu bir hazire, ortasında sekiz sütuna 
oturan geniş saçaklı mermer 
bir şadırvan bulunmaktadır. 
İç avluya doğu ve batı kapılarından girilmektedir. Avlunun ortasındaki çınarın Ebü 
Eyüb el-Ensari'nin kabrini kesif yoluyla bulan Akşemseddin'in kabrin yerini belirlemek için diktiği, Fatih Sultan 
Mehmed'in kabrin baş ve 
ayak uçlarından söküp kıble 
tarafına diktiği iki çınardan 
biri olduğu söylenir. Diğerinin de 1910-1915 yıllarına 
kadar ayakta kaldığı, ancak 
yaşlılığı sebebiyle kuruduğu 
yıkıldığı söylenilmektedir. 


Çınarın bulunduğu sofa 
alçak bir duvarla sınırlı olup, 
üzerinde dökme demir şebeke ve köşelerde barok sitilde 
çeşmeler yerleştirilmiştir. Bir 
söylentiye göre bu sofa, Hazreti Eyyüb'un gasledildiği 
yerdir. Ayak altında kalmaması için etrafı çevrilmiştir. 

Avlu, üç kolda devam 
eden son cemaat mahalli revaklarının sonuçlandığı dördüncü cephede türbe ile kapanır. Eyüp Sultan Türbesi 
İstanbul'da bugüne kadar 
özgün tasarımını koruyabilmiş en eski Osmanlı mezar 
anıtıdır. 
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Küfeki taşından inşa edilen 
sekizgen planlı türbenin iç ve 
camiye bakan dış duvarı XV. , 
XVI, ve XVIL yüzyıllara ait devşirme çinilerle kaplıdır. 

Türbenin iç kısmı, cami av- 
İusundan girilen ziyaret mahalli olan bölüm ve Ebü Eyyüb 
el-Ensari Hazretleri'nin kabri- 
nin, sandukasının bulunduğu 
bölüm olmak üzere iki ana 
bölümden oluşmaktadır. Sandukanın üzerinde bulunan siyah atlastan yapılmış örtü Sultan Il. Mahmud tarafından 
konmuş, sandukanın çevresinde bulunan dökme gümüş 
şebekeyi Sultan Ill.Selim yaptırmıştır. Sandukanın bulunduğu türbenin asıl girişinde 
bulunan sedef parmaklık kapı 
bizzat Il. Abdulhamid'in el işi 
olup kıymetli bir eserdir. (Istanbullu Sahabeler Dr. Necdet Yılmaz, Dr. 
Coskun Yılmaz) 

Türbe hat sanatının örnekleri açısından son derece zengindir. Türbedeki güzel hat 
örnekleri Sultan Il. Mahmud, 
l. Ahmed, Il. Mustafa, Ill. $elim, Sultan Abdülaziz, hattat 
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Osman Efendi, Ahmed Razi 
Efendi, Yesârizâde Mustafa İzzet Efendi ve Mahmud Celaleddin Efendi gibi hattatlara 
aittir, 

Türbe muhtelif zamanlarda tamir edilmiş, en önemli 
tamirleri Sultan |. Ahmed, Sultan Ill. Ahmed, Sultan 1. Mahmud, Ili, Selim ve ll. Mahmud 
gerçekleştirmiş, bu tamirler 
esnasında türbeye sebil, hâcet 
penceresi, kadınlar mescidi, 
giriş kısmı, çıkış kısmı (uzun 
yol) ve cüzhane bölümleri eklenmiştir. 

Eyüp Sultan Camii 1766 
yılında meydana gelen depremde büyük zarar görmüş, 
onarım yetersiz kalınca Ill. Selim tarafından yeniden inşa 
edilmiştir. Cami 25 Ekim 
1800 tarihinde IIl. Selim'in kauldığı selamlık töreniyle resmen ibadete açılmıştır, Ill. Selim'in yeniden yaptırdığı cami 
Türk Barok'u üslübundadır. 

Caminin minareleri ilk camiden kalan yegane elemanlar olduğundan klasik üslup 
özellikleri bozulmamıştır. IIl. 


Ahmed döneminde mahya 
kurulabilmesi için minare 
boyları yükseltilerek ikişer şerefeli hale getirilmiş, bu vesile ile caminin minareleri de 
yenilenmiştir. 

Caminin harem avlusu ve 
içinde bulunan şadırvan, 
odalar, muvakkithane, hünkâr mahfeline giden rampalı 
merdiven ve onun devamı 
olan asma kat Ill. Selim tarafından caminin yeniden inşa- 
si sırasında ilave edilmiştir. 

Eyüp Sultan Camii tek 
kubbeli olup, ana kubbe 17 
metre capındadır. Bunun etrafında 8 yarım kubbe ve köşelerde de 4 küçük kubbe 
vardır. Mihrab eyvan şeklindedir. Minberi mermerdir. 
Kubbe, altı taş sütuna oturtulmuştur. Son cemaat yerinin önünde altı sütunlu ve 
yedi kubbeli bir revak bulunmaktadır. Caminin içinde sütun yoktur. Orta kubbe etraında sağlam kemerler vardır. 

Eyüp Sultan Camii Osmanlı Devlet Protokolünde 
ve Osmanlı siyaset hayatında 
son derece önemli bir yer işgal etmiştir. Çünkü Eyüp Sultan Camii, tahta çıkacak Osmanl hükümdarlarının kılıç 
kuşandıkları ve bir nevi yönetimlerini omeşrulaştırdıkları 
yerdi. Yönetime geçecek hükümdar tahta oturmadan 
önce camiye gelir, Ebü Eyyüb 
el-Ensari Hazretleri'nin kabrini ziyaret eder, sonra da devrin seçkin âlimlerinden biri 
Topkapı Sarayı'ndaki Mukaddes Emanetler arasından getirilen sahabeye ait kılıçlar- 
dan birini ona takdim ederdi. 
Kendisine verilen bu kılıçı 
sembolik olarak kuşanan ve 
artık yönetimi meşrülaşan padişah daha sonra Topkapı Sa- 


rayı'na gider ve orada icra 
edilen cülüs merasimiyle tahta otururdu. 

Yeni hükümdar deniz yoluyla Eyüp'e gelir, merasimle 
kılıç kuşandıktan sonra Edirnekapı'dan Divânyolu güzergahı ile Topkapı Sarayı'na dönerdi. 

Eyüp Sultan'da kılıç kuşanma merasimi ilk icra ve ihdas eden Fatih Sultan Mehmed'e Akşemseddin tarafından kılıç kuşatılmış ve bu 
an'ane son padişah Sultan 
Vahdettin'e kadar devam et- 


miştir. 
Eyüp Sultan Camii adeta 
Osmanlı ülkesinin kalbi ol- 


muştur. Osmanlılar caminin 
bulunduğu bu semti mübarek beldelerin bir şubesi gibi 
görmüş, Medine-i Münevvere ile arasında benzerlik, paralellik kurmuş, Eyüp'e abdestsiz ayak basılmamış, hacca gidenler Eyüp Sultan Camii'ni ziyaret etmeden yola 
çıkmamıştır. 
Gayrimüslimlerin Harameyn'e yaklaştırılmama kuralı Eyüp Sultan'da da söz konusu olmuş, bu mekana bazı 
dönemlerde gayrimüslim sokulmamıştır. Eyüp Sultan Türbesi içinde bulunan kuyunun, 
halk arasında zemzem suyu 
ile aynı kaynaktan geldiğine 
inanılmıştır. Osmanlı insanı 
bu semti Hicaz'a benzetmeye 
gayret etmiş, bu da Haremeyn'e, Hz. Peygember'e ve 
o'nun mihmandarı Ebü Eyyüb (r.a.)'a hürmet ve muhabbetten kaynaklanmıştır. 


İspanyol edebiyatının şaheseri Don Ouijote'nin (Donkişot) yaratıcısı ünlü yazar 
Cervantes'den sonra İspanya 





dışında en fazla taninan, 
Mahşerin Dört Atlısı adlı eseri neredeyse tüm dünya dillerine çevrilen, Kan ve Kum, 
Kulübe, Sazlar ve Çamur, 
Portakal Aağaçları Arasında 
adlı kitapları Türkçe'ye çevrilmiş, dünyaca ünlü bir İspanyol romancısı olan Vicente 
Blazco İbanez XX. yüzyılın 
başlarında ülkemize gelmiş 
izlenimlerini anlattığı Öriente 
(Doğu) adlı kitabında Hiristiyan olması sebebiyle Eyüp 
Sultan Camii'ne giremediğini 
belirtmiştir. İbanez şöyle demiştir: 

“Kutsal Eyüp Camii Türk 
milletinin dini mahremiyetini 
ve esrarını koruyan tek yerdir. Hiçbir Hiristiyan onun iç 


avlusunun döşeme taşlarına 
bile adımını atamamıştır. Yol- 


cular önünden geçerken, 
bahçe ve avlularını çevreleyen duvardaki parmaklık ve 
kapılardan içeri bakmaktan 
kaçınırlar. Beni İstanbul'a götürecek bir vapur arayışı içinde Haliç'in sahiline doğru gi- 


kültür-sanat 


derken, Eyüp'e çok yakın sokakların arasında yolumu 
kaybettim. Dar bir sokağın 
sonunda parmaklıkları açık 
büyük bir kemer gördüm. 
Yaklaştım, önde boş ve serin 
bir avlu, daha ötede bir kemer, iyice ileride etrafı duvarlarla çevrili, güneşin aydınlattığı büyük bir alan ve ortasında otobur bir canavar gibi 
yükselen, dalları görünmeyen, beşyüz yıllık bir çınarın 
devasa gövdesi. Çinilerle 
kaplı avluların gölgesinde 
çeşmeler çağlıyor, fıskiyeler 
sularını yeşil mermer havuzlara döküyorlardı. Yüzlerce 
koyu renkli güvercin sütun 
başlarında kanat çıpıyor, bağırışları su damlalarının sessiz- 


liğini bölüyordu. Bunlar kutsal 
caminin avlularıydı. İstanbul'a 
yaptığı ziyaret sırasında bizzat 
Alman İmparatoru'nun (ll. 
Wilhelm) bile içine giremediği, Hiristiyanlar için erişilmez 
olan mabedin avlularıydı. Bir 
yanda yeşil ve siyah çinilerden 
oluşan esrarengiz bir cephe, 
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at nalı şeklindeki kemerin orta yerinde ise Türk işi bir lam- 
ba asılı. Henüz başımı uzatmıştım ki, zaptiye, yani bir 
Türk jandarması bana doğru 
geldi. İhtiyatlı bir şekilde 
uzaklaştım. Ama güvercinleriyle, çeşmeleriyle ve yeşil siyah ön cephesiyle son derece 
esrarengiz, tenha avlunun o 
bir anlık görüntüsü zihnim- 
den kolay koyla silinmeyecek, 
Kutsal Eyüp Camii'nin içinde 
ne vardır acaba?” 

Eyüp Sultan Camii ve Türbesi inşa edildiğinden bu yana en ünlü ziyaret yerlerin- 
den biri olmuştur. 

İstanbul'un ve Anadolu'nun her köşesinden uzun 
bir yol kat ederek sadece türbeyi ziyaret etmek ve camide 
bir vakit namaz kılmak için 
gelenler olmaktadır. Bu ziyaretler ramazan ayının, kandil 
gecelerinin, dini bayramların, 
düğün ve sünnet merasimlerinin adeta vazgeçilmez bir 
parçası haline gelmiştir. 

Ziyaretçiler sadece hayattayken değil öldükten sonra 
da bu civarda olmayı istemişler ve bu civarda defnedilmeyi arzu etmişlerdir. 

Eyüp Sultan Camii niçin 
büyük bir ziyaret merkezi halindedir? Niçin her kesimden 
ziyaretçilerle her gün dolup 
taşmaktadır? Bu câzibenin sebebi ve burayı şerefli kılan nedir? 

Mekke-i o Mükerreme'yi 
mukaddes kılan, buradaki Kâbe-i Muazzama, Harem-i Şerif, Safâ ve Merve Tepeleri, 
Arafat ve Nur Dağları ve diğer şeâir-i İslam'dır. 

Medine-i oMünevvere'yi 
mübarek yapan da burada 
bulunan Mescid-i Nebevi, 
Hücre-i Saadet, Ravza-i Mutahhara, Kubâ Mescidi ve diğer mübarek mekanlardır. 
Kudüs'ü böyle yapan ise 
Mescid-i Aksa'dır. 

İşte Eyüp Sultan Camii'ni 
aziz kılan ve cazibe merkezi 
haline getiren de burada yatarı ve buraya adını vermiş 
olan Mihmandâr-ı Nebi Ebü 
Eyyüb el-Ensari Hazretleridir. 

O olmasaydı, ne burası 
her gün ziyaretçilerlerle dolup taşar, ne de açık hava 
müzesi halindeki Eyüp ilçesi 
kurulurdu. 

Yahya Kemal Beyatlı bu 
mekanda yaşadığı duyguları 
şöyle anlatmaktadır: 

“Eyüp, Türklerin ölüm 
şehri Eyüp Avrupa toprağının 
bittiği sahilde İslam cennetinin bir bahçesi gibi yeşil duruyor. Bu ölüm şehrine bir 
defa girenler, kendilerini bir 
servi ve çini rüyası içinde kaybolmuş gibi hissettikleri zaman biliyorlar mı ki hakikaten 
bir rüyada bulunuyorlar? 
Eyüp'ün bu servi çini rüyasın- 
dan uyanan bir zair diyebilir 
ki: “Neredeyim?” Bulunduğum yer İslam cennetinin yeşil bir bahçesini andırıyor. 
Mamafih me kadar garip ki 
Rum kayserlerinin “Vlaherna” 
dedikleri meşhur saraylarının 
harabesi burada. Upuzun giden bu surlar o kayserlerin 
müdafaa siperleriydi. Bu toprakta Medine'de doğmuş, 
Muhammed'le görüşmüş ve 
konuşmuş olan bir sahâbe 
yatıyor ki, ismi Ebâ Eyyüb Hâlid 1... Medine nerede? Bizans 
sarayının burçları nerede? 
Bunların arasında ne münasebet var? Bu toprağa lslam'ın yeşil nüru niçin böyle 
bol yağmış? Ben de bu sualleri kendi kendime sordum. 
Düşünmeye başladığım za- 


man Eyüp'ün mâverası gözlerime bir kat daha nurlu göründü.” (Yahya Kemal, Aziz İstanbul) 

Eyüp Sultan'a gelmiş bir 
bayan ziyaretçi yaşadığı duygulari şöyle anlatıyor: “Beni 
sıcak evimden ayrılıp yollara 
düşüp buraya gelmeye kimse 
zorlamıyor. Zaman, para vs. 
harcayarak, canı gönülden 
bir aşkla buraya koşuyorum. 
Buraya akşam gün batımında 
gelmelisiniz. Günün son ışıkları, ağaçlar, güvercinler ve 
eski binalar hepsi bir olup insana öyle büyük bir haz veriyor kil Aynı duyguları başka 
mekanlarda da yaşayabiliyoruz ama Eyüp Sultan Hazretleri ile burası insanın gözün- 
de bir başka güzelleşiyor. Sadece seyredip dalıyoruz.” 

Mardin'den ve Tekirdağ'dan ziyarete gelen iki bayan ise ; “Peygamberimizi 
evinde misafir eden Eyüp Sultan Hazretleri burada olduğu 
için ziyarete geldiklerini, burada büyük bir huzur bulduklarını” belirtmişlerdir.” 

O halde ilçemizin ve ilimizin dini ve sosyo-kültürel hayatında çok önemli bir yeri 
olan, camimize ve semtimize 
adını veren, aziz kılan, bir cazibe merkezi haline getiren 
Mihmandar-ı Nebi Ebü Eyyüb el-Ensari Hazretlerini iyi 
tanımalıyız. O'nun Hz.Peygamber sevgisini, şecaat, sabır ve takvasını örnek edinmeye çalışmalıyız. Ziyaret esnasında İslam'a ve Hz. Peygamber'in sünnetine uymayan bid'at ve hurafelerden 
kesinlikle kaçınmalıyız. 





kültür-sanat 


Mehmet Alkan 


ZAMA 


Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, 

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli, 

İstiklâl marşımızın bu muhteşem satırları, 
ilk öğrendiğim günden beri içimde çağlar. 
Ezan-ı Muhammedi'nin manevi hayatımızdaki yeri ve önemi bundan daha güzel anlatılabilir mi? 

Hazreti Bilal (r.a.)'den günümüze, insanlığı oraya ve O'na çağıran bu ses, her zaman 
cevabını bulmuş ve dünya var oldukça da 
bulacaktır. Bu çağrı kelimeleri aşan, açıklaramaz, kavranamaz bir davettir. Arapçayı ve 
Türkçeyi bilmeyen niceleri, dinledikleri muhtesem ezanlarla hidayete mazhar olmuşlardır. Bu konuda yüzlerce hidayet hikayesi 
duymuş olmalısınız ses cihazı kullanılmayan 
dönemlerde, İstanbul Ortaköy'der Hafız Burhan merhumun okuduğu sabah ezanını dinlemek için, Uskudar sahillerinde bekleşenler 
hakkında ben çok rivayet duydum. 

Ezanın hayatımızdaki kiymetini bilebilmek 
için kısa bir ayrılık yeter. Ezan seslerinden 
uzak bir ülkede bir süre yaşayınca ve geri dününce bunu yaşarız. Hele uzun yıllar ezansız 
kalmış kulaklar için o, gerçek bir rahmet çağlayanı gibidir. 

O mukaddes çağrıya kapılarak vardığımız 
camiide, aynı ziyafet devam eder. Müezzin 
mahfilinden, namaza davet eden salavat ve 
kaamete, imamın aynı makam ve üslüpla kıraat ile cevabı, pek mükemmel ve münasiptir. Tesbihat ve aşr-ı şerifle, gönlümüz ve ku- 


laklarımız mutmain olarak dünyaya döner. 

Günlük hayat içerisinde beş vakit yaşanan 
bu çerçeve, özel gün ve gecelerde, mevlitler- 
de, kandillerde, ramazan ve bayram günlerinde çok daha genişler ve zenginleşir. Naatler, tekbirler, salâ ve salâtlar, temcit ve tevşihler, duraklar, kasideler dizilerle sökün 
eder. 

Kültür hayatımızın zirvelerini oluşturan 
çağlarda Mimar Sinan en güzel mabetleri insaa ederken, İtriler, Zakiri Hasan Efendiler, 
İsmail Dede'ler ve niceleri de salâtları, tekbirleri, temcitleri besteleyerek, mabetlerin içini 
dolduracak manevi atmosferin mimarları olmuşlar. 

Yeni bir yüzyılın başında,manevi hayatımızı şekillendiren temel değerler ve en 
önemli merkezler olan camilerimizi, eski saltanatlı günlerini aratmayacak güzellikler ve 
bereketle doldurabilmek, yeniden merkez kilabilmek için yapılacak pek çok şey var. Billur 
sesli müezzinlerimizin beş vakit semalarımız- 
da yankılanan seslerini bekleyen nice müminler var, saatlerini ezan vaktine kurmuş. 

İnsanımıza en güzel seslerle, en ahenkli 
makamlarla ulaşmak zorundayız. Yavrularımız hayatlarını inşa ederken eri önemli yapı 
taşlarımızdan biri, şüphesiz bu müsikimiz 
olacaktır. | Adımız konurken, daha birkaç 
günlük sabi iken duyduğumuz o ilâhi davet, 
son selâmıza kadar bizimle beraber olsun. 
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İlhami Ayrancı 
DİE Eğitim Uzmanı 
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AMAN GUNER 
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small Güneş'in sanal 
hayatına verdiği altı yıllik aradan sonra çektiği 
ilk film olan “The 
İmam”, 14 Ekim'de 110 salonda 
aynı anda vizyona girdi. Film, 
İmam Hatip Lisesi mezunu bir 
bilgisayar mühendisinin, ait olduğu kimliği saklama çabası 
içindeyken, kendi kimliğiyle yüzleşmesi üzerine kurulu, Filmde 
olayların anlatımı, ideolojik bakış 
açısı özellikle arka plana atılarak 
ve ironik bir üslup kullanılarak 
yapılmakta, böylece meselenin 
psikolojik yanı öne çikarılmaktadır. Film, köye gelen gelenekse- 
arasında gelişen karşılıklı değişimlerin yaşandığı bir hikayeyi 
anlatmaktadır. 
İşe, Emrullah Hacıoğlu olan 
adını Emre Baykara olarak değiştirerek başlayan genç adam, 
uzun saçları ve tutkun olduğu 
Harley Davidson'uyla etrafına 
bambaşka bir kimlik sunmaktadir. Onun kimliğinden koparak 
bu dönüşümü yaşaması, ilk 
gençlik yıllarında çevresinin kinayici yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır. Lise yıllarında “ölü 
yikayıcısı” diye alay edilmesi 
onun zihninin en derin yerinde 
hep sakli kalacaktır. 

Emre, uzun saçlı, motosiklet 
kullanan farklı bir imam tipidir. 
Laptop'la çocuklara Kur'an okumayı ve bilgisayar kullanmayı 
öğretmekte, oyunlar oynatmaktadır. Onları motosikletine bindirerek gezdirmekte ve onlarla 
içtenlikle ilgilenmektedir. Üniversiteyi bitirdikten sonra İngiltere'de Master yapmış, Istanbul'da iş kurmuştur. Günün bi- 


rinde, liseden arkadaşı olan ve 
imam olarak görev yapan 101 
Mehmet'in gelmesiyle hayatı altüst olur. Mide Kanseri olan 
Mehmet hoca, yataklı tedavi 
görmesi gerektiğinden köyünün 
imamsiz kalmasina üzülmekte, 
Emre'den Ramazan ayında kendisinin yerine imamlık yapacak 
birisini bulmasını istemektedir. 
Arkadaşının bu dileğini bizzat 
yerine getirmeye karar veren 
Emre, motoruyla yola çıkar. Alışılmışın dışındaki bu köy imamını köyde yeni maceralar beklemektedir. Emre burada yaşadığı 
bir aylık süre içerisinde kendisiyle, geçmişiyle ve yaşadığı toplumla yüzleşir. 

Çekimleri Malatya ve İstanbul'da yapıları filmin yönetmeni 
İsmail Güneş. Senaryosu ise Güneş'in “Gülün Bittiği Yer”, “Çiz- 


me” ve “Küçük ve Sonsuz Yürek” filmlerinde de birlikte çalıştığı Ömer Lütfü Mete'ye ait. 
Başrollerini, Eşref Ziya (Emre 
Baykara), Ahmet Yenilmez (Hacı 
Feyzullah), Burak Yenilmez (Tarik), Sinan Akyol (Hasan), Emin 
Gürsoy (Mehmet), Turgay Tanülkü (Şükrü) ve Aslıhan Güner 
(Zehra) paylaşıyor. Filmin dikkat 
çeken noktalarından birisi, yapiamann da, başrol oyuncusunun da İmam-Hatip mezunu olmasi. 

Din görevlilerinin bir filme 
konu olması yeni bir durum değildir. Yaklaşık yüzyıllık bir geçmişe sahip olan Türk sinemasında, din ve onun görevlileri olan 
imamlar birçok filmde az veya 
çok işlenmiş ve yer almıştır. Bizim konumuz olan “The İmam” 
benzeri filmlerin geçmişi ise henüz 50 yılı bile bulmaz. Çünkü 
ülkemizde bu türden filmler 
1960'lı yıllardan sonra tek tük 
sinema yazılarında bir endişe 
olarak beliren ve 1970'te Yücel 
Çakmaklı tarafından Şule Yüksel 
Şenlerin “Huzur Sokağı” adlı romanından sinemaya uyarlanan 
“Birleşen Yollarla ilk bilinçli örneğini veren bir sinema akımıdır. “Birleşen Yollar"ın başrol 
oyuncusu, modern bir ailenin 
kızı olan Feyza (Türkan Şoray) 
ile fakir, dinine bağlı bir üniversite öğrencisi olan Bilal'in (İzzet 
Günay) önceleri sevgi şeklinde 
başlayan yakınlaşmalarının giderek manevi bir etki biçimine 
dönüşmesi, sonuçta ise ailevi sebeplerle bir araya gelemeyip 
başka kişilerle evlenmeleri, mutsuz olan Feyza'nın, babaannesi- 
nin ve okuduğu kitapların etkisi 
ile yeni bir hayat biçimi seçme- 
si, kocası ölüp dul kaldıktarı sonra kızını da yeni dünya görüşüne göre yetiştirmesi “Birleşen 
Yollar” filminin temel konusunu 
teşkil eder, Yücel Çakmaklı'nın 
bu filmden sonra çektiği, Necip 
Fazıl'ın “Deprem” adlı eserin- 
den sinemaya uyarlanan, ölümcül bir hasta ile hemşiresinin aşk 
öyküsü olan “Çile” (1971), bü- 


yük kentteki zengin ve sahte yaşarılıdan kaçıp köyüne giden bir 
genç kızın öyküsü “Zehra” 
(1972), çocukluğunda dini terbiye almasına rağmen Avrupa'ya gittikten sonra yozlaşan 
bir Türk gencinin hikayesi olan 
“Oğlum Osman” (1974), kızını 
üniversite eğitimi için büyük 
umutlarla İstanbul'a getiren cefakar bir Anadolu kadınının kizinı ve insani değerlerini korumak 
için giriştiği mücadelenin öyküsünün anlatıldığı “Kızım Ayşe” 
(1974), kumar ve Uyuşturucu 
müptelası olan kocasını bu alışkanlıktarı vazgeçirmek için mücadele eden bir kadının açmazlarını anlatan “Diriliş” (1974) 
adlı filmler de bu türden sinema 
örnekleridir. (Ömer Menekşe, Türk 
Sinemasında Din ve Din Adamı İmajı, 
1i. Uluslar Arası Dini Yayınlar Kongre- 
si-Tebliğ ve Müzakereleri- Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 2005, sh., 
48.) 

Türk sinemasında bazı filmlerde din adamları genel olarak; 
jurnalci, çıkarcı, kendi çıkarı için 
başkasının gözünü oymaya hazır tipler olarak sunulmuştur. Dine, din adamına veya dindar insana ve dini değerlere saldırma, 
onları aşağılayıp kötüleme ortak 
bir tutum olarak karşımıza çıkmaktadır. (Menekşe, a.g.e, sh., 49) 
Çünkü bu filmlerde din adamlan, düşmanla işbirliği yapan tipler olarak çizilmişlerdir. Bir tarafta vatanı kurtarmak isteyenler, 
öbür tarafta vatanın kurtarılmasırı istemeyen vatan hainleri 
vardır. Dindar görünümlü, çıkarcı ve yobaz Hacı Fettah Efendi tipi öyle çizilmiştir ki, filmi 
seyreden kimse, ondan daha 
aşağılık, daha çıkarcı ve daha 
din simsarı bir insan olamayacaği yargısına varır. (Cevat Rifat Atilhan, Vurun Kahpeye, Sebilürreşad, Il, 
(41) İstanbul, 1941, sh, 250) İşin 
daha vahim olanı ve bizi daha 
çok ilgilendiren tarafı, burada 
çizilen entrikacı, hain, çıkarcı 
ama aynı zamanda halkın yanında görünen sahte dindar tipinin, kendisinden sonra gelen 


olumsuz din adamı tiplemelerinde de etkili olmasıdır. (Alemdar Yalçın, Cumhuriyet Dönemi Türk 
Romani, Günce Yayınları, Ankara 
1992, sh., 128.) Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun aynı adli romanından senaryolaştırılan “Yaban” (1996) filminde de dini 
vasıf taşıyan Şeyh İsmail, ayni 
Hacı Fettah Efendi gibi bağnaz, 
kafası hurafelerle dolu, bu hurafelerle çevresindekilerin elinde 
avucunda ne varsa alan birisidir. 
Yani din kisvesi altnda bir sahtekardır. (Ömer Menekşe, age., sh., 
51) 

Türk sinemasında din adamı 
ile ilgili bu olumsuz örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu türden filmleri seyreden milyonlar, 
onlar hakkında hep olumsuz bir 
intibaya sahip olmakta, toplumda din adamı imajı, olumsuz 
şahsiyetler, itici ve çirkin tipler 
gibi algılanmaktadır. Bu filmlerde iyi kahramanlar fizik olarak 
da iyidirler. Kötülerin ise ruh 
dünyaları sanki suratlarına ve fizik yapılarına da aksetmiştir. 
Adeta kriminal tipler olan bu 
kimselerin daha ilk görüşte fena 
işler yapacakları bellidir. (Yalçın, 
ag.e,,126) Bu filmlerdeki din 
adamı; din ve dine âit terimleri 
ağzından düşürmeyen ve bunu 
yerli yersiz kullanan, başında yeşil bir örme takke bulunan, belinde bir ucu yerlerde sürünen 
kuşağı bulunan, kirli şalvarını savurarak yürüyen ve satın almak 
için bir benzerini kolay kolay bulamayacağınız türde pabuçları 
olan, bakımsız sakallı, karı çanağına dönmüş fıldır fıldır dönen 
gözleriyle, tükürükler saçarak ve 
avazı çıktığı kadar bağırarak konuşan, elinde kocaman bir tespih bulunan entrikacı, menfaatperest bir tiptir. 

Ömer Menekşe'nin çok yerinde tespitinde olduğu gibi, 
(Menekşe, age, sh, 54.) Türk sinemasında görülen bir özellik 
de, doğunun geri kalmışlığı, kadimin ezilmişliği, törelerden kaynaklanan kimi trajik durumlar, 
ilgisi olsun olmasın İslam'a maledilmeye çalışılmıştır. Hiçbir 
Müslüman'ın kabullenemeyeceği, safça bir kadercilik anlayışı, 
kimi saçma gelenekler, sanki İslam'ın özüymüş gibi yansıtılarak 
fatura İslam'a çıkarılmış, böylece İslam, mücadele ettiği şeylerle itham olunmak gibi çok çarpici bir durumla karşı karşıya 
gelmiştir. Çünkü, kaçırılan kızın 
baba evine döndüğünde kendisini öldürmesini İslam emretmez! (Bedrana). Kanamalı hastanın tezek üstüne oturunca iyileşeceği (Fıratın Cinleri) inanışı 
öncelikle İslam'a terstir. Ne var 
ki, bu tür filmlerde hep İslam 
mahkum edilmek istenmiş, sinemamızdaki din ve din adami 
anlayışı bir türlü gereken konuma oturtulamamıştır. Çünkü, 
Türk sinemasındaki din adamı, 
ya nikah ve yağmur duasıyla hatırlanan bir tiptir, yada muska 
yazan, nefesi kuvvetli üfürükçülük yapan, insanlardan din adına para toplayıp kendi menfaatine kullanan gerici bir tiptir. 
Yine bu tür filmlerde dikkat çeken bir husus da, adeta din adina yapılan her şeyin aksaması, 
doğru dürüst yapılamamasıdır. 
Örneğin namaz kılan başrol 
oyuncusunun bile namazın erkanını layıkıyla yerine getirememesi ve sonuçta traji-komik durumlarını ortaya çıkmasıdır. 
Sonuç olarak söylemek gerekirse, sinemanın kültürel değerler sistemine ilişkin etkileri çevresinde ortaya koyduğu din 
adamı imajı oldukça tahrip edicidir. Toplumda var olan din 
adamı saygınlığıyla örtüşmeyen 
bir sunumla karşı karşıya kaldığı 
açıktır. Sunuları din adamı imaji, toplumda belli bir saygınlığı 
olan ve en önde kabul edilen, 
bilimsel bilgiye dayalı eğitim 
görmüş din adamları ayırt edilmeden büyücü, hokkabaz bir 
hoca tiplemesi ile birlikte verilmekte, din adamı sosyal hayattan koparılarak camiye hapsedilmekte, sonuçta sloganlaşan 
bu eylem, “Hoca camide” 
gençlerin dilinde pelesenk hale 
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gelmektedir. (Menekşe, a.g.e, shu 
62) 

Bireysel ve toplumsal düzeyde kültür oluşturan, en önemli 
iletişim araçlarından birisi olan 
sinemamızda çizilen kaba, gerici, yobaz, hurafelerle örülmüş 
din adamı tipi, toplumun etik 
ve estetik değerlerini hiçe sayan 
bir kitle kültürüne dönüşerek zihinlere bunun kazılmasına sebep olmakta ve toplumda saygı 
duyulan din adamı imajı aşındırılmaktadır. 

Şunu da ifade etmeliyiz; Her 
ne kadar Türk sinemasında din 
ve din adamı genel olarak 
olumsuz bir tiplemeyle sunulmuşsa da, zaman zaman olumlu örnekler de görülmüştür. 
Bunlar nadir olduğu için toplum, zihinlerine yerleşmiş olumsuz din adamı imajından farklı 
olarak kendisine sunulan din 
adamı portrelerini şaşkınlık ve 
hayranlıkla izlemiştir. Sağlıklı 
din adami tipine sahip olmak 
için sinemada olumsuz din adami imajı çizmekteri vazgeçmek, 
din adamına gereken saygınlığı 
kazandırmak, ona gereken değeri vermek, onu toplum için 
bir garnitür olarak görme alışkanlığından vazgeçmek gerekir. 
Bu sebeple, ortaya konan kötü 
imajları birer eleştiri olarak kabul etmeli ve bu imajın düzeltilmesi için herkes üzerine düşeni 
yapmalıdır. Bunu sağlamak sadece Diyanet İşleri Başkanlığının 
değil, bu toplumda yaşayan 
herkesin görevi olmadır. 

Öte yandan, din görevlileri 
ile ilgili ortaya çıkan olumsuz 
imajların nedenlerini sadece dişarıda ararnamalıyız. Dışarıdaki 
problemlerin yanında, kendi eksikliklerimizi de ciddi şekilde öz 
eleştiri süzgecinden geçirmemiz 
gerekmektedir. Diyanet İşleri 
Başkanlığı da bu eksiklikleri gidermek için gerçekleştireceği 
projelerinde diğer kurumlarla 
yardımlaşmalı, özellikle dil, estetik, iletişim vb. alanlarda personelin eksikleri giderilmelidir. 


Sonuç 

“The” kelimesi İngilizce'de; 
başına geldiği isme belirlilik anlami verir, Ama bu filmin adında 
bu kelimenin kullanılması çok 
daha başka sebeplerden kaynaklanıyor. Konuya ilgi ve dikkat çekmek de bunlardan birisi. 
Yapımcı Güneş, hem Doğulu 
hem Batılı yanımıza vurgu yaptıklarını, ayrıca bu kelimenin 
filmde rol aları Tarık (Burak Yenilmez), Hasan (Sinan Akyol) ve 
Emre (Eşref Ziya)'nin isimlerinin 
baş harflerinden oluştuğunu 
söylüyor. (Star TV 14.10.2005, 
01.40 Gece Haberleri) Yapımcı 
Mustafa Cihat'da filmin ismindeki “the”yla ilgili olarak; “aslında bir kompleksi anlatması açisından böyle bir şey yaptık. 
Çünkü filmde, adamın komplekslerini, aşamadığı problemlerini anlatıyoruz. İngilizce'yle 
hem ilgili hem değil, ironi var 
aslında” diyor. (Çiğdem Kömürcüoğlu, Tempo, 11 Ekim 2005, sy, 931, 
$h, 21.) 

Burada filmin her karesini 
mercek altına alarak derinlemesine tahliller yapabilmemiz 
mümkün değil. Bu sebeple, biz 
filmle ilgili söylenecek her şeyi 
söylediğimiz iddiasında değiliz. 
Benim filmde gördüğüm en aykırı durum, imamın minbere ve 
kürsüye sarıksız çıkmasıydı. Her 
şeye rağmen, hem İmam Hatip 
Lisesi mezunu, hem bu okullar- 
da beş yıl öğretmen olarak görev yapmış, hem de imamlarla 
ilgili bir kurumda görev yapan 
birisi olarak, İslam'ırı insana huzur sunan mesajını insanımıza 
aktarmakla görevli din görevlileri konusunu, estetik bir zevk 
ve sinemasal bir akış içerisinde 
ve yukardan beri örneklerini 
vermeye çalıştığımız olumsuz 
imajın aksine, konuya olumlu 
katkılar saylayacak tarzda ele alması sebebiyle “The İmam" adli film beni mutlu etti. 








18. yüzyılın ikinci yarısında Batı Avrupa'da başlayan ve giderek bütün dünyaya yayılan sanayi devrimiyle, teknolojik ve ekonomik alanda hızlı bir gelişim ve değişim sürecine girilmiştir. Bu değişim, toplumsal ve kültürel hayatı da büyük ölçüde etkilemiştir. Bu değişimden en çok etkilenen sosyal kurumlardan biri de âiledir. 

Göç, hızlı kentleşme ve sanayi devriminin sunduğu yeni hayat biçimleri ve yeni değer yargıları, aile kurumunu bir şaşkınlık sürecine iterek temel fonksiyonlarını (kültürel, biyolojik, psikolojik, dini, sosyal 
statü, koruyuculuk, eğlenme ve dinlenme) yerine 
getiremeyecek derecede zayıflamasına yol açmıştır. 
Ayrıca aile kurumu bazı özelliklerini de (cinsellik ve 
neslin devamı, çocukların bakımı ve yetiştirilmesi, 
yeni nesillere kültürel kimliğin iletilmesi, dini ve ahlâki değerlerin kazandırılması, tarihsel ve toplumsal 
bilincin aktarılması, sevgi, saygı ve hoşgörü esasına 
dayanan tutum ve değerlerin yerleştirilmesi) yitirmeye başlamıştır. Bunun sonucunda ailenin bölünmesi, parçalanması, tek ebeveynli ailelerin giderek 
artması, boşanma oranlarının ve evlilik dışı beraberliklerin artması (evlilik dışı beraberliklerden nesebi 
gayri sahih çocukların doğması), kültürel ve ahlâki 
yozlaşma, toplumsal anomi, suç oranlarının artması, uyuşturucu kullanımı, şiddetin yaygınlaşması, 
kimlik bunalımı, milli ve manevi değerlerden yoksunluk, psikolojik rahatsızlıklar, tatminsizlik gibi insanı ve dolayısıyla toplumu tehdit eden sorunlar 
başgöstermiştir. Bu sorunlar batı ülkelerine oranla 
ülkemizde daha düşük oranlarda görülmekle bera- 


4 
p” i M 
E 


Aile Birliğinin Parçalanmas 


Rahime Beder Şe 


seni Aratrma | 






ber; giderek yükselen bir eğilimin varlığı da dikkati 
çekmektedir. 

Toplumu tehdit eden sorunlardan biri olan boşanma, aile birliğinin yıkılması ve yerine yeni bir düzen kurulması anlamına gelen zor bir süreçtir. Toplumsal değişimin aileye yansıması bazı durumlarda 
eşler arasında aşılması güç sorunlar doğurur. Sözkonusu sorunların aile içinde çözümlenememesi ve 
evliliği kurtarmaya yönelik gayretlerin sonuçsuz kalması, aileyi temelden sarsmaktadır. Sonuçta, bosanma yoluyla aile parçalanmakta ve aile bireyleri yeni 
sorunlarla baş başa kalmaktadır. 

Ülkemizde aile bağlarının sağlamlığı, evliliklerin 
sürmesinin önemli ve kabul gören toplumsal bir kural olması ve boşanmanın İslâm dinince yasaklarımasa da hoşgörülmeyen bir olgu olarak değerlendirilmesi nedeniyle, boşanma bugüne kadar çok 
önemli bir sorun olarak algılanmamıştır. Dünyanın 
birçok ülkesiyle karşılaştırıldığında Türkiye'deki boşanma oranlarının hâlâ çok düşük düzeylerde olması sevindirici bir durum iken, son yıllarda bosanma 
oranlarında olağanüstü bir yükseliş trendinin ortaya 
çıkması da düşündürücüdür. Türk toplumunda modernleşme, kentleşme, kadının çalışma hayatına katılımının artması, ekonomik krizler gibi sosyal olgular, boşanma oranlarını yükseltmektedir. Türk toplumunun gücünün aile yapısı ve aile bağlarının sağlamlığından kaynaklandığı gerçeği göz önüne alındığında, boşanmaların artması ve aile yapısının hızlı değişimi, toplumumuzu tehdit eden önemli bir 
sorun olarak algılanmalıdır. 
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Boşanma olayı; sebepleri, gerçekleşme şekli ve 
sonuçlari yönünden; dini inançlardan, gelenekler- 
den ve hukuki düzenlemelerden etkilenmektedir. 
Bazı toplumlarda boşanma asla kabul görmemiş, 
buna karşılık özellikle modern çağda bazı toplumlarda olağan ve hatta sıradan bir durum olarak algilarımıştır. Boşanmaya karşı olumsuz tutumda kültürel değerlerin önemli bir etkisi vardır. Boşanmış kişi, bir evliliği sürdüremeyecek ve karısını ya da kocasını idare edemeyecek 
kadar beceriksiz olmakla itham edilmektedir. Ancak bu baskı diğer yandan boşanmayı önleyen bir durum 
da oluşturmaktadır. Boşanmış kadmn toplumsal baskıdan zarar 
göreceği endişesi yarında, varsa 
çocukların da boşanma nedeniyle bir anlamda anne ya da babasini kaybedecek olması, boşanmaya ilişkin olumsuz tutumların 
başlıca sosyal kaynakları durumurdadir, 

İslâm dininde boşanma yasaklanmış değildir. Boşanmış erkek ve 
kadının hukuki durumu ile ilgili çeşitli 
hüküm ayetleri vardır. Ancak evlilik ve 
aile kurumunun toplumun temeli olarak algılanması ve bu yönüyle bir anlamda kutsal kabul edilmesi nedeniyle, mümkün olduğunca devamından yana bir tavir konulmuştur. İslâm dininin 
temel kaynaklarından biri durumunda olan Peygamberin sünnetinde de boşanma hoş karşılanmamaktadır. "Allah'ın katında mubahların en sevilme- 
yeni boşamadır", “Evlenin, boşanmayın, çünkü Allah, zevkine ve keyfine düşkün erkek ve kadınları 
sevmez”, “Kadınlarınızı ancak zina töhmetiyle boşayabilirsiniz" mealindeki hadisler, İslâm dininin Peygamberinin konuya bakışını özetlemektedir. Türk 
toplumunda boşanmaya karşı gösterilen tepkide bu 
bakış açısının önemli bir katkısının olduğu açıktır, 

Boşanma ciddi sosyal sorunları ortaya çıkarma 
potansiyeli olan; aynı zamanda boşanma vakaları- 
nın nedenlerinin bilinmesi ve uygun önlemlerin 
alınmasıyla da azaltılabilme imkanı olan bir sorundur. Bu nedenle boşanmalardaki son yıllarda ortaya 
çikan hızlı yükselişin nedenlerinin tespit edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü ancak bu tespitlerle boşanmaların azaltılabilmesine yönelik alınabilecek önlemler için sağlıklı bir zemin oluşturulabilecektir. Boanmaya yol açan faktörler ortadan kaldırılmaya çalışılirken, diğer yandan da boşanmadan sonraki dönemde, aile fertlerinin boşanma nedeniyle uğrayabilecekleri psikolojik ve sosyo-ekonomik zararları 
önleyebilecek çözümler bulunmalıdır. 

Boşanma olayının gerçekleşmesine neden olan 
çok sayıda sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik 
faktör bulunmaktadır. Boşanma ile ilgili yapılan 
araştırmalarda geçim sıkıntısı, kocanın karısını dövmesi, içki ve kumarı, evlilik dışı ilişkisi, çocukları dövmesi, kıskarıçlığı, cinsel sorunlar, çocuk bakımı ve 
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yetiştirilmesi, akrabalarla ilişkiler, kadının bedensel 
rahatsızlığı, kocanın fuhuşa zorlaması, kocanın ruhsal hastalığı, kocanın bedensel hastalığı, kadının 
ruhsal hastalığı, uyuşturucu, ilgisizlik, suç işleme, 
terk, boşarıma sebepleri olarak gösterilmiştir. Bu sebepler sağlıksız evliliklerde karşılaşılan sorunlarla örtüşmektedir. - 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan, Boşanma $ebepleri Araştırması'nın sonuçlarına göre, sağlıksız bir evliliğin sebepleri altı 
gruba ayrılmıştır. Bunlar sırası ile eşlerin doğrudan diğerine yönelmeyen ve önemli toplumsal tepki de 
doğurmayan genel nitelikli yanlış 
davranışları, eşlerin diğer eşe ya 
da çocuklara yönelen ve fakat yoğun toplumsal tepki doğurmayan yanlış davranışları, eşlerin birbirini yeterince tanımadan evlenmesinin sonucu olarak ortaya çikan çeşitli türde uyumsuzluk hälleri, eşlerin kusurundan kaynaklanmayan ancak evliliğin yürümesini zor 
hatta imkansız hâle getiren haller, eşlerin önemli toplumsal tepki doğuran ve 
ahlaksızca sayilan davranışları, eşler arasin- 
da temelde geleneksel rol dağılımının reddin- 
den kaynaklanan ve çeşitli konularda kendisini gösteren otorite tartışması hâli (beklendiği ölçüde yüksek oranda birinci öncelikli boşanma sebebi olarak 
karşılaşılmamıştır). Görüldüğü gibi evliliklerin bosanma İle sonuçlanmaması için sağlıklı bir şekilde 
kurulması gerekmektedir. Bunun için, eş adayları 
öncelikle doğru bir eş seçimi yapabilmelidir. Bu 
amaçla eşler verimli bir nişanlılık dönemi geçirmeli, 
birbirlerini iyi tanımalı, çevrenin bilgisine ve yardımına başvurmalı ve gerekirse bu aşamada evlilikten 
vazgeçebilmelidir. 

Eşler birbirine denk olmalı, aile hayatının nasıl 
yürütüleceği konusunda önceden birbirlerinin fikrini almalı, temel konularda anlaşabilmeli ve bir tür 
gelecek planı yapmalıdır. 

Ayrıca doğru tercihlere dayanan ve böylece baştan sağlıklı kurulmuş bir evliliğin, bu şekilde devam 
edebilmesi için de eşlerin duygusal olgunlukta olmaları, karşılıklı anlayış ve fedakârlıkla birbirlerini 
her zaman desteklemeleri gerekmektedir. Yakın akraba ve arkadaş çevresinin de evliliğin sağlıklı devamina katkısı önemlidir. Dikkatli ve ölçülü bir biçimde ve sadece problemleri çözmek amacıyla aileye 
müdahale edilmelidir. 

Ailenin sağlıklı devamı için devlete de önemli 
görevler düşmektedir. Devlet alacağı sosyal ve ekonomik tedbirlerle aileyi güçlendirici çalışmalar yapmalı ve mevcut çalışmaları geliştirmelidir. Bu kapsamda, aileler için sosyal hizmetlerin verildiği aile 
danışma merkezlerinin sayı ve kalitesinin arttırılma- 
si İle ailenin ekonomik olarak desteklenmesi acil tedbirlerdir. 


ocuk ve şiir masumiyetin ve saflığın iki 
önemli sembolüdür. Gül güzelliğinde iki 
değerimiz. Çiçek çiçek açılan sevinçlerimiz... Evimizin meşesi, gönlümüzün rnuhabbet bestesi hep onlardır. Dünyaya yeni bir pencere açmak, sıcak gülücükler saçmak için birer vesiledir... Dünyaya gelen bebekler kadar temiz olan 
şairin dilinden dökülen mısralar, bir de çocukları, 
çocukluğumuzu anlatiyorsa o zaman kulak kesilmek lâzımdır. Yavuz Bülent Bâkiler “Orda Bir Çocuk 
Burda Ben” başlıklı şiirinde şöyle diyor; 

Bir ana gülümserken yorgun ve güzel 

Yüreği müjdelerle tüy gibi hafiflerken, 

Orda, bir çocuk doğar sımsıcak dünyamıza 

Burda ben... 

Dal nasıl, yaprak nasıl, ekin nasıl büyürse 





Musa Tektaş 


Toprak nasıl uyanırsa bir incecik yağmurdan 

Orda bir çocuk büyür yumak yumak bir nur- 
dan, 

Burda ben... 

Çocuklar birer lütuftur. Dünya var oldukça onlar ile gelecek hayalleri kurulur, vakti geldiğinde nice projeler gerçekleşir ve yeryüzü yeniden imar olu- 
MUT. 

Bir zamanlar çocuk olan yetişkinlerin, çocukların dünyasına kolayca girebilmesi, onları anlayabilmesi gerekmektedir. Çocukların ise, büyükleri anlamasını, onların istediği şekilde davranmasını beklemek sanırım yanlış olur. Çocukların anlaşılabilmeleri, düş dünyalarının zenginliklerinin kavranılabilme- 
si için onları dinlemek, gözlemlemek vb, gibi pek 
çok yol vardır. Anne babayı çocuğa ulaştırabilecek 
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bu yollardan biri de edebiyattır. Masallar, tekerlemeler, ninniler, çocuklar için yazılmış öykü, roman 
ya da şiirler zaman zaman anne-babalar için yol 
gösterici olabilir. Bu bakımdan çocuklar için yazılmış her edebi ürün dikkate değerdir. (Tülin Arseven 
Çocuk Şiirleri, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Yıl: 5 
5: S0. 5.35, Ankara 2004) 
Masal ülkesinin şehzadesi çocuk 


Çocuk, hayal ve masal ülkesinin şehzadesidir. 


O, kendince çizdiği bu diyarda dünyalar kurar, kendince şekil verir. Şiir de bu özel yapısından dolayı 
çocuğa en çok yakışan bir türdür. Bu yüzden çocuk 
için yazilan edebi eserlerde, özellikle şiirde, bu dünyayı göz ardı etmemek gerekir. Çocuk, hayalleri ile 
yaşayan ve bu hayallerini paylaşmaktan çok hoşlanan bir varlıktır. Ancak, çocuğa göre yazılan eserlerde ve bu eserler içerisinde şiirde, mümkün olduğunca dengeli bir yol izlemek gereklidir. Her ne kadar çocuk gerçek dünyanın sınırlarını zaman zaman zorlasa bile, gerçeklik ve yaşadıkları ile elde ettiklerinden yola çıkan çocuğun, bu yönü şiirde 
özellikle dikkate alınması gereken bir özelliktir. Hayal ve duygular çocukların yaşantı sınırlarını aşmamalı, mümkünse bu unsurlarla olaylar arasında 
güçlü bir bağlantı kurulmalıdır. (Gıyasettin Aytaş, Hece Aylık Edebiyat Dergisi (Türk Şiiri Özel Sayısı), Yıl 5, 5. 54, 
Ankara 2001) 

Garip bir şekilde hayatın kollarına düşen, çocukluk yılları aile firakıyla geçen Arif Nihat Asya, 
çocuk masumiyetinin hayalini kurduğu “Masallarla” şiirinde annesine olan sevgisini dile getirir. Wlasallarla örülü bir geçmişin, kültür birikiminin hayal 
alemindeki düşünceyle birleşmesi bu şiiri doğurur; 

Benim de bir annem olsa annemin 

Beşiğini seve seve sallardım; 

Gülse güller açılırdı içimde 

Ve ağlasa inci inci ağlardım. 

Işılda ey mavi saray ışılda: 
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Pırıl parıl şehnişinler, kapılar... 

Senin kirk gün, kırk gecelik düğünün, 

Benim kırk gün, kırk gecelik yasım var. 

Sesler gelir sarnıçların dibinden: 

Çikayım mı, çıkayım mı? Çık da gör! 

Bir yikilmiş, bir yıkılmış yerdeyiz... 

Daha neler yıkacaksın yık da gör! 

Çağlar yüksük dolusuymuş ve hayat 

İki iğne bir çuvaldız boyu yol... 

Söyle anne: Neye yarar niçindir 

Demir çarık, demir asâ, demir kol? 

Oğlun oldum ey anneler annesi... 

Türküce de masalca da bilirim 

Şehnişinden sarkıtırsan saçıni 

Saçlarına tırmanarak gelirim. 

“Anneler ve Çocuklar” isimli şiirinde Sezai Karakoç da anne-çocuk bütünlüğünü tasvir eder. Birbirinden ayrılmayan ne kadar önemli varlıklar olduğunu anlatır. Annenin ölümü çocuğu yalnızlığa 
iterken, çocuğun ölümü güneşin sönmesi gibi anatılır. Anne ölünce çocuk, çocuk ölünce anne perişanıdır, ızdırap içindedir bir yerde duramaz olur. Bu 
ızdırabı yüreğinde yaşayan şair mısraları şahit tutar 
anne ve çocuk gözüyle; 

Anne öldü mü çocuk 

Bahçenin en yalnız köşesinde 

Elinde siyah bir çubuk 

Ağzında küçük bir leke 

Çocuk öldü mü güneş 

Simsiyah görünür gözüne 

Elinde bir ip nereye 

Bilmez bağlıyacağını anne 

Kaçak herkesten 

Durmaz bir yerde 

Anne ölünce çocuk 

Çocuk ölünce anne 

Çocukların gelişimi ve eğitimi ile ilgilenmek, 
onlarla ilgili en büyük bir görevdir. Bu nedenle; Allah'ın kullarına öğüdü, hep dosdoğru dine sarılmak 
olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssalar içerisinde anlatıldığı şekliyle Hz. Lokman'dan bahsedilirken şöyle buyruluyor: “(Lokman dedi ki:) *Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış ve başına gelenlere sabret!” (Lokman, 17) 

Çocuk duası 

Babalar, anneler ve velilerin öğütlerinin fayda 
vermesi ve yönlendirmelerinin işe yaraması için 
mutlaka güzel birer örnek olmaları gerekir. Çocuklarımızı sevgi ve saygi dolu bir insan olarak yetiştirebilmek için; çocuğumuz bizde yalnız kendilerine 
değil, başka insanlara karşi da, o iyi niyetli, sevgi ve 
saygı dolu duyguları görmeli kendisine örnek almalıdır. İnsanların başkalarına gösterdiği saygı, aslında 
kendisinin me kadar saygıya layık olduğunu gösterir. Çünkü saygı herkese gösterilebilecek bir duygudur. 

Küçük yaştan itibaren ilk önce, kısa ama dini 
içerikli kelimeler öğretilir çocuklara. “Allah” “Lailahe illallah” “Elhamdülillah” demesi sağlanır. Müslü- 


man bir ailede yetişen çocukların dini eğitiminin temeli de mutlaka bu evrelerde atılır. Dualar, namaz 
sureleri küçük yaşlarda iken öğretilir. Vatan sevgisi, 
sıcak sinelere şiir sıcaklığıyla nakşedilir... Ziya Gökalp'in çok bilinen “Çocuk Duası” isimli şiiri bize bu 
gerçekliği hatırlatıyor; 

Her sabah erken 

Uyanırım ben, 

Derim gönülden; 

Elhamdülillâh, 


Bülbüller sazda, 
Güller niyazda, 
Derim namazda; 
Elhamdülillâh. 


Şimdi gün doğar, 
Der hep insanlar, 
Vazifemiz var: 
Elhamdülillâh. 


Buyurur Hünkâr, 
Altun anahtar, 
Mektebi açar: 
Elhamdülillâh , 


Her sabah erken, 

Düdük ötmeder, 

Sınıftayım ben: 

Elhamdülillâh. 

Bilinçli anne ve babalar çocuklarına küçük yaştayker yardım etmeyi, hediyeleşmeyi, paylaşmayı 
öğretir. Çocuklara alınan sürpriz hediyeler ve onların başkalarına sunması için verilen hediyeler muhakkak ki nazik ruhlarda büyük bir etki oluşturmaktadır. Ailesinden öğrendiği hediyeleşme ve başkalariyla hoş geçinme hissiyatı bütün hayat boyunca 
onun prensibi olacaktır. Küçük yaşlarda iken verilmesi gereken bir başka bilgi ve beceri ise; zorluklar 
karşısında sıkıntılara katlanabilecek sağlam duygulara sahip olmasıdır. Küçük çaplı da olsa hayatın 
zorluklarını görmeli, onlara karşı öz güveni ile mücadele verebilme kuvveti kazanmalıdır. Çünkü ünlü 
Türk bilgini Yusuf Has Hacip; “Kimin çocukları naz 
ile yetiştirilirse onlara ağlamak düşer” sözüyle yetiştirme esnasındaki kuvvet kazandırılması noktasına 
işaret etmektedir. 

Çocukluk yıllarında güzel bir terbiye ile yetişen, 
“Çocuk istikbâlin ümididir, çocuk nesillerin öncüsüdür. Çocuk var olma çabasının başarılı meyvasıdır.” 
diyen Kâzım Karabekir Paşa, çocukluğundaki anıların etkisiyle olsa gerek ki çocuklar için kitaplar yazmuş, projeler üretmiş, yaptığı her faaliyette çocuklara yönelik hizmetlere önem vermiştir. Kendi dilinden bir çocukluk hatırasını vererek yazımız bitirelirri; 

Unutulmaz bir hatıra 

Birgün Van'da bir zabitin düğün yemeğine babam beni de götürdü. Sofrada yanıma Rus Konso- 





aile 


losu tesadüf etmişti. Benim üstümde yaver yüzbaas elbisesi vardı. Ve babamın solunda oturuyordum. Yuvarlak bir masada yemek yiyorduk. Benim 
yemek yiyişim ve halim konsolosun dikkatini çekmiş, benimle konuştu. Az Türkçe biliyordu, tercümanda vardı. Gülerek sordu: 

- "Bu elbiseyi neden giyiyorsun ?” 

Sıkılmadan cevap verdim: 

- Seviyorum da ondan... 

- "Bu ne üniforması?" 

- “Yüzbaşı yaver,” 

- "Sen kimin yaverisin?" 

- "Babamın..." 

- "Yaverler ne yapar?” 

- "Verilen işi..." 

- “Verilen işi yapamazsan ne yaparsın?" , 

- “Babam bana yapamayacağım işi vermez..." 

- "Büyüyünce ne olacaksın?” 

- “Kumandan.” 

Konsolos benim sıkılmadan verdiğim cevaplar- 
dan çok hislendi ve babama dedi; “Bu çocuğun bakışları büyük kabiliyet gösteriyor, sözleri de hayreti 





şayandır. Sizi tebrik ederim, Ben buna bir hediye 
vereceğim lütfen kabul buyurun. Ben bu çocuğu 
unutmayacağım, hediyem beni de ona unutturmaz” dedi. 

Şairlerimizin gönül pınarından dökülen mısralar 
saf ve berrak şiir umanını oluştururken, çocuk şiirlerine ve çocukça duygulara da pek fazla yer verilmiş 
olduğunu sevinçle görüyoruz. Hediye veren de 
alan da unutmaz zaten. Unutulanlar hatırlanmayacak derecede önemsiz olanlardır. Çocuklarımız, şiirlerimiz ve'bu iki önemli değeri takdir eden okuyucularımız bizim için çok önemlidir, unutmuyoruz. 
Unutturmayacağız... 
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Arap yarımadasının güneydoğu 
ucunda yer alan Birleşik Arap 
Emirlikleri, doğusunda Uman ve 
Uman Körfezi, güneyinde ve güneydoğusunda Suudi Arabistan, 
kuzeyinde Basra Körfezi ve kuzeybatısında Kotor ile çevrilir. 
Basra Körlezi'nin girişinde son 
derece hayati konuma sahiptir. 
Arazi yapısı genelde en fazla 
150 metre yüksekliği geçmeyen 
çöllerden ibarettir. Kışın ve bahar aylarında kum fırtınaları 
şiddetli geçer. Akarsu kaynakları 
almadığı için içme suyu ihtiyacı, 
deniz suyu arıtılarak elde edilmektedir. 

Yüzölçümü: 83.600 km” 
Başşehri: Ebüzabi (Abudabi) 
Nüfus: 4.000.000 

Para Birimi: Dirhem 

Dili: Arapça 
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Birleşik Arap Emirlikleri 
Ebüzabi (Abudabi), Dübey 
(Dubai), Amcân, Ümmü". 
Kayveyn, Re'sü'İ-Hayme ve 
Füceyre isimli, yedi ayrı emirliğin bir araya getirilerek oluşturdukları bir devlettir. 

İhracat yaptığı ülkeler arasında Japonya, Fransa, Çin, 
Almanya, ABD, Hindistan, 
Güney Kore önde gelirken; ithalatında daha ziyade Fransa, 
ABD, İngiltere, Italya ve Japonya ilk sıralarda yer alırlar. 

Tarih 

Arap yarımadasının Basra 
Körfezi sahilinde yer alan bu 
bölgeye, Mezopotamya'da 
hakim olan güçlü devletlerin 
nüfuzunun ulaştığı bilinmektedir. Ancak o döneme âit 
pek fazla bir tarihi kalıntı henüz bulunamamıştır. Bugünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin 
bulunduğu yaklaşık 1318 


Doç, Dr. Ahmet Kavas 
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km.lik sahil şeridi, Hazreti Muhammed'in vefatından önce 
İslâmlaştı. Hâriciler'in İbâdiye 
kolundan bir kısmının yedinci 
yüzyılın sonunda bu tarafa 
göç ettiği bilinmektedir. Şii 
Karmatiler ise kendileri gibi 
aynı mezhepten olmalarına 
rağmen, Fâtımiler'e karşı Abbasiler'in tarafını tutunca, 
mezheptaşları tarafından dokuzuncu yüzyıl sonu ve onuncu yüzyil başında Uman Sahillerine sürüldüler. 

AA. yüzyılın başlarına kādar bu bölgeye Sevâhil-i 
Uman, Sahil Emirlikleri, Antlaşmalı Emirlikler (el-İmârâtü'l-Mütesâlihaj), Ateşkes 5ahili gibi isimler verilmekteydi. 

Portekizliler'in 1497 yilin- 
da Güney Afrika'daki Ümit 
Burnu'nu aşması, ileride bütün Avrupalılar için Hindistan 
yolunun açılmasına vesile ol- 


du. Doğu Afrika sahillerinde 
asırlar önce kurulmuş kırk kadar Müslüman şehir devleti 
vardı ve bunlar Portekiz donarıması tarafından birer birer 
yakılıp yıkıldılar. Ardından bu 
donanma Kızıldeniz ve Arap 
yarımadasının güneyindeki limanları işgale başladı, Bu dönemde karşılarında Mısır'daki 
Memlük idaresinin donanmasını buldular. Yaklaşık on sene 





bunlarla başa baş mücadele 
ettiler. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı almasıyla 
birlikte, Kızıldeniz donanması 
da Osmanlı idaresine geçti. 
Bundan sonra XVI. yüzyıl boyunca bütün Kızıldeniz ve 
Aden Körfezi civarı, Osmanlı- 
Portekiz deniz savaşlarına sah- 
ne oldu. 

25-30 kadar köyün sıralandığı bugünkü Birleşik Arap 
Emirlikleri'nin sahillerinde, her 
biri müstakil konumda ve başlarındaki şeyhlerin idaresinde 
emirlikler vardı. Köyler içerisinde dört beş bin haneye sahip 
olanlar mevcuttu. Bunların en 
büyükleri İngilizler tarafından 
anlaşmayla iç işlerinde serbest, 
dış ilişkilerinde ise bağımlı hâle 
getirildiler. Ancak kağıt üzerindeki anlaşmaya rağmen onlar 
bu bağımlılığı hiçbir zaman 


kabullenmediler. Özellikle 
Re'sül-Hayme Şeyhi, İngilizleri 
bayağı uğraştırdı. 

XIX. yüzyılın ikinci yarisın- 
da Osmanlı Devleti'nin bir taraftan Yemen üzerinde yeniden artan nüfuzu, diğer taraftan 1869 yılında Süveyş kanaının açılmasıyla birlikte, Arap 
yarımadası çevresinin gemilerle kolayca aşılıp, Basra Körfezi'ne ulaşma imkanı doğması 


İngilizleri ciddi manada ürküttü. Bunun üzerime Ebüzabi, 
Dübey ve Şârika isimli emirliklerle 1892'de yeni bir anlaşma 
imzalama ihtiyacı hissetti. Buradaki şeyhlere zaman zaman 
büyük hediyeler vererek karşılığında sahil şeridindeki kalelere 
ve Basra Körfezi'ndeki vapurlara İngiliz bayrağı asılmasını istedi. Ancak hediyeleri kabul 
eden şeyhler, bayrak takılması 
talebini şiddetle reddettiler, 
Osmanlı Devleti'nin Basra wilayetine 1871 yılında bağlanan 
Necid sancağının Katar kazasına komşu olan Ebüzabi şeyhi 
ve diğerleri, Osmanlı bayrağı 
taşımak istiyorlardı. Bunu anlayan İngilizler oldukça endişelendiler. Ayni dönemde Katar, 
Kuveyt, Bahreyn ve Ebüzabi 
emirlikleri arasında huzursuzluklar yaşanmaktaydı ve Üs- 





manlı Devleti bölgenin huzur 
ve selameti için bunlara müdahale etmek durumunda kaliyordu. Katar'ın Osmanlı Devleti'ne bağlı bir kaza olması, İngilizler'in bölgedeki menfaatlerini daha yakından takip etmelerine sebep oldu. Çünkü 
1914 yılına kadar Osmanlı 
Devleti, Umân Emirlikleri ile 
yapılanı antlaşmaların hiçbirisini tanımamıştı. Hâliyle Birleşik 
Arap Emirlikleri'ni oluşturan 
yedi şeyhin idaresindeki yerler, 
bilhassa Hindistan sömürgesi 
güzergâhında hayati önemi 
haiz olduğu için elde tutulması gerekiyordu. 

Basra Körfezi sahilindeki 
Ebüşehr limanında bulunan |ngiliz konsolosu Ebüzabi ve diğer şeyhliklere gelerek, kalelerine ve vapurlarına İngiliz bayrağı asmalarını teklif etti. Bu 
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gelişmeden duydukları rahatsızlıkları Osmanlı Devleti'nin 
güney İran'daki Bender Abbas'a bağlı Lence (Linga) fahri 
şehbenderi (konsolosu) Muhammed b. Ahmed el-Hâce'ye 
ilettiler. Bu şehbender yazdığı 
raporlarda Tahran'daki Osmanlı sefirinin bu bölgeye gereken önemi vermediğini, oysaki bu şeyhlerin Osmanlı Devleti nüfuzuna girmek istedikleini, gönderilecek Osmanlı 
sancağına büyük hürmet ederek vapurlarına asacaklarını bildirdi. Hatta Basra Körfezi'ne 
gönderilecek yolcu ve eşya taşıyacak bir veya iki vapur bölgenin tamamına yakını ehli 
sünnet vel-cemaat olan bölge 
Müslümanlarını devlete daha 
fazla yaklaştıracaktı. 

Lence fahri şehbenderi Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan bugünkü şeyhlerin dedeleri konumundaki bu kimselerden Ebüzâbi emiri Şeyh Zâyid 
b. Halife'ye üçüncü dereceden, oğullarından Şeyh Tahnün'a, Şeyh Sekr'e ve Şeyh 
Hamdân b. Şeyh Zâyid'e dör- 


düncü dereceden, Ebüzabi 


meşâyihinden Şeyh Halef be. 
Atebe'ye üçüncü dereceden, 
oğlu Şeyh Ahmed b. Şeyh Halefe dördüncü dereceden, 
Dübey Emiri Şeyh Besti b. Süheyl'e ve yine buranın meşayihinden Şeyh Mâni' b. Mektüm'a, Şeyh Mâcid b. Sâni ve 
diğerlerine dördüncü dereceden nişanlar verilmesini talep 
etti. Çünkü her birisi kendilerini İngilizler'den ziyade Osmanlılar'a daha yakın hissediyorlar ve etraflarındakiler buna 
çok sevineceklerdi. 

Ne var ki 1908'de İkinci 
Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, ardından önce İtalyanlarin 1911'de Trablusgarp'a 
saldırması, 19127'deki Balkan 
Savaşı'nın ve 1914'te Birinci 
Dünya Savaşı'nın başlaması ile 
1915 yılında patlayan Yemen 
Meselesi gibi, ciddi manada sikıntılı bir döneme girilmiş oldu. Adim adım Osmanlı Devleti'ni yok etmeyi amaçlayan 
bu istenmeyen gelişmeler pek 
çok yerde sömürgeci devletlerin önünü açarken, özellikle 
Basra Körefezi civarında İngilizler'in elini iyice rahatlattı. 
1920 yılında Ebüzabi ve diğer 
emirlikleri yaptıkları bir antlaşmayla, bölgeyi daha da kendilerine bağımlı kıldılar. 

Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla Arap dünyasında başlayan bağımsızlık akımları kısa 
zamanda her tarafi sardı ve 
Ebüzabi ve çevresinde de bu 
akım etkili olmaya başladı. 
1930 yılında İngilizler, bugünkü ülke sınırlarının büyük bir 








kısmını belirlediler. İngiltere 
1952 yılımda emirliklerle arasındaki münasebetleri düzeltmek üzere Antlaşmalı Emirlikler Meclisi'ni kurdularsa da, 
1968 yılında bu bölgeden çekildiler. 

Birleşik Arap Emirlikleri 
devletini oluşturan yedi emirlikten en büyüğü olan Ebüzabi, ülke topraklarının yüzde 
seksenden fazlasına sahiptir. 
Dübey ise arazi bakımından 
küçük olmasına rağmen, dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden birisi olarak Ebüzabi ile bir rekabet hâlindedir. 
Üçüncü önemli emirlik ise Şârika olup, diğer dördü daha ziyade Ebüzabi ve Dübey'in nüfuzu altında kalmaktadırlar. Bu 
yedi emirlikten altısı Basra Körfezi sahilinde yer alırken, sadece Füceyre Uman Denizi sahilindedir. Her bir şehir merkezi 
oranın en ileri gelen ailesi tarafından idare edilmektedir. 
Ebüzabi'de Nehâyân ailesi, 
Dübey'de Mektüm ailesi, eş- 
Şarika ve Re'sü"l-Hayme'de Kavasım ailesi, Acmân'da en-Muaymi o ailesi, Ümmü'l-Kayveyn'de el-Muallâ ailesi ve el- 








Füceyre'de eş-Şarki ailesi hüküm sürmektedir. 

Ülkede bulunan yabancı 
nüfuzu genelde Asya kökenli 
veya Ortadoğu'daki Arap ülkelerinden gelenler oluşturur ve 
bunlar değişik bakanlık hizmetlerinde, eğitim faaliyetlerinde ve medya kuruluşlarında 
yoğun olarak çalışırlar. Hatta 
ülke nüfusunun sadece yüzde 
yirmisini Emirlikler'in kendi 
ahalisi oluştururken, geriye kaları yabancı asıllıdır. Ülke nüfusu inanılmaz bir artış göstererek 35 senede yirmi kat artmıştır. Çünkü 1971'de ülke 
bağımsızlığına kavuştuğunda 
nüfusu 180.000 iken, 1989'da 


1.800.000, 1997'de 
3.000.000, 2002'de 
3.440.000'e ulaşmış ve 


2005'te bu rakam 4.000.000 
civarında tahmin edilmektedir. 

Ekonomi 

Birleşik Arap Emirlikleri devletinin sahip olduğu arazilerin 
beşte dördü çöllerle kaplı olup, 
iç kısımlarda bulunan bazı vahalarda başta hurma üretimi 
olmak üzere bazı ürünlerin ziraatı yapılabilmektedir. Yine 
sahil şeridinin bazı kısımları 


özel sulama imkanlarıyla sınırlı 
da olsa ziraata açıldı. Yaklaşık 
bir buçuk milyon civarında küçük ve büyük baş hayvanın 
beslendiği ülkede hayvancılığa 
önem verilmektedir. Tarih boyunca inci kıyıları olarak da bilinen ülkenin sahillerinde, sömürgecilik öncesinden bağımsızlığa kadar uzanan dönemde 
inci çıkarılması önemli bir gelir 
kaynağı idi. Yine balıkçılık halkırı geçimine ciddi katkı sağlamaktadır. Hürmüz boğazında- 
ki meşru ve gayri meşru ticaret 
için son derece uygun bir yer 
olduğundan emirliklerde oldukça fazla tüccar vardı. 
1930'lu yıllarda Birleşik 
Arap Emirlikleri'nde İngilizler 
tarafından başlatılan petrol 
arama çalışmaları, 1958 yilin- 
da Ebüzabi'nin iç kısımlarında 
petrol bulunmasıyla yeni bir 
dönemi başlattı. Ülke ekonomisinin böylece can damarı ortaya çıkmış oldu. 1962 yılında 
ilk defa dünya pazarlarına akmaya başlayan bu petrol yataklarını daha sonra Birleşik 
Arap Emirlikleri'ne ait deniz 
kısmında bulunan petrol yataklarının açılması izledi. Hâlen 
dünyanın dördüncü petrol 
üreten ülkesi olarak dünya petrol rezervlerinin yüzde onuna 
sahip bir ülkedir. Doğalgaz re- 


zervleri ile dünyada üçüncü sırada yer alan ülke, her iki tabii 
kaynaktan elde ettiği gelirlerle 
kısa zamanda büyük bir cazibe 
merkezi hâline dönüştü, Özellikle Dübey şehri bu kalkınma- 
dan en fazla istifade ederek, 
büyük bir ticaret merkezi olarak yanı başındaki Ebüzabi'den 
daha hızlı gelişerek nüfusu hizla arttı ve 67/0.000'e ulaştı. 
Birleşik Arap Emirlikleri petrol ve doğalgazdan elde ettiği 
gelirlerle, hava ulaşımına büyük ağırlık verdi ve Emirates 
Havayolları dünyanın bütün 
önemli merkezlerine uçuş gerçekleştirmektedir. Milletlerarası Dübey Havaalanı öncelikle 
Güney Asya, Uzak Doğu, Doğu ve Güney Afrika, Avrupa, 
Amerika'ya uçuşlarıyla adeta 
havayolu trafiğinin merkezinde yer almaktadır. Böylesine 
önemli bir konuma sahip olduğu için de dünyanın önde gelen havayolu şirketleri Uzak 
doğu, Güney Asya, Avrupa ve 
Doğu Afrika arasındaki seferleri için, bu havaalanını mutlaka 
kullanmak zorunda kalıyorlar. 
Son yıllarda yapılan turistik yatırımlara ve Dübey'in serbest 
bölge yapılmasına dayalı olarak, dünyanın en fazla turist 
çeken ülkelerden birisi oldu. 
Dübey bu gelişmelere bağlı 
olarak daha liberal uygulamalara kapılarını açarken, mesela 
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eş-Şarika muhafazakârlığıyla 
öne çıkmaktadır. 

Ülkede İslâmiyet 

İslâm'ın Arap yarımadasının tamamına yakınında yayıldığı Hazreti Peygamber döneminde, Uman sahillerindeki 
Araplar da Müslümanlaştılar. 
Hâlen ülkenin resmi dini İslâm 
olup devletin anayasası şeriata 
dayanmaktadır. 

Ebüzabi ve Dübey'de resmi 
mezhep Maliki, Füceyre'de Şafii iken, diğer dördünün resmi 
mezhebi ise Hanbelilik'tir. Aynca İran'dan buraya göç eden 
Şiiler bulunmaktadır ki, Müslümanların 9616'sını oluştururlar. XIX. yüzyılda ise Vehhâbilik epeyce müntesip buldu. 
Ayrıca Asya'dan bu ülkeye bilhassa bağımsızlık sonrası göç 
edenlerin de büyük bir kısmı 
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Müslüman olup çok azı Hindu'dur. Avrupalılar'dan burada yaşayanlar genelde Hırıstiyan olup sayıları birkaç binle 
ifade edilmektedir. 

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 
bulunan camiler ve vakıflarla 
ilgili her türlü işleri düzenleme 
görevi Adalet, İslâm İşleri ve 
Vakıflar Bakanlığı'na (Vüzâretü'l-Adl ve'ş-Şuün el-İslâmiyye 
ve'l-Evkâf) bağlıdır. Ülkede ceza ve şahsi konularda, İslâmi 
kurallara göre hüküm veren 
mahkemeler bulunmaktadır. 

Başta Afrika'nın fakir Müsliman ülkeleri olmak üzere İslâm dünyasında muhtaç Müslümanlar için, Birleşik Arap 
Emirlikleri büyük yatırımlar 
yapmaktadır. Okul, yol, cami 
inşaatları gibi yatırımlarla bu 
ülkelere destek oluyor. Ülkede 





bulunan gayrimüslimlerin İslâm dinini kabul etmeleri için 
yoğun bir tebliğ faaliyeti yürütüyor ve Müslümanlığı kabul 
edenleri ödüllendiriyor. Bu sebeple her sene yüzlerce kişi İslâm dinini kabul ediyor. 
Kültür ve medeniyet 
Arap yarımadasının iç bölgelerinden gelerek sahile yerleşen kabileler buralarda çok 
sayıda hisarlar inşa ettiler. Bas- 
ta Körfezi ve Uman Denizi'ndeki ticaret gemilerine baskınlar düzenleyen korsanların, 
bunlardan olduğu iddia edilmekteydi. Hatta İngilizler'in de 
Ebüzabi ve çevresini istila ederken, onların bu tavırlarını bahane etmişti. Oysaki İngiltere, 
Batı Avrupa'dan denizleri aşarak buraya gelirken tamamen 
istila niyetiyle gelmiş ve işgal 
ettiği bu ülkenin insanlarını 
korsanlıkla suçlarken, aslında 
yer altı ve yerüstü kaynakları- 
nın tamamını ellerinden alıp 
kendi menfaatine kullanmıştı. 
Bugün sahil şeridindeki kır- 
ka yakın eski yerleşim yerinin 
kalıntıları hem Birleşik Arap 
Emirlikleri'nden, hem de yabanci ülkelerden gelen arkeoloğlar tarafından gün yüzüne 
çıkarılıyor. Ülkenin en eski tarihi camii Uman Denizi sahilindeki Füceyre emirliğinde bulunmaktadır. 1971 yılında bağımsızlığını kazanan ülkede 
bugüne kadar çok sayıda büyük cami inşa edildi. 

İngiliz sömürgeciliği zamanında ahalinin eğitim seviyesi 
çok düşüktü. Bu dönemde eğitim almak isteyenler Mısır, 
Irak, Suriye gibi ülkelere gidiyorlardı. Bağımsızlık sonrası 
eğitime büyük önem verildi ve 
okuma yazma oranı otuz senede yüzde seksen seviyesine 
geldi. 1976 yılında temelleri 
ülkenin iç bölgesindeki el-Ayn 
şehrinde atılan Birleşik Arap 
Emirlikleri Üniversitesi'ne, 
1977-1978 eğitim-öğretim yilında edebiyat, bilim, mülkiye 
ve eğitim fakültelerine öğrenci 
alınmaya başlandı. 1980-1981 
öğretim yılında ise hukuk ve 
şeriat, mühendislik ve ziraat fakülteleri ilave edildi. Bugün 
20.000'e yakın öğrencisiyle 
bölgenin bilim ve teknoloji alanına katkı sağlamaktadır. 1998 
yılında ise Zâyid Üniversitesi 
(Câmiatü Zâyid) açılmış ve burada ülkenin geleceğine yön 
verecek devlet adamlarının yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

Ülkenin en büyük kütüphamesi eş-Şarika emirliğindeki 
Mektebetü'ş-Şârika'dır. İlk defa 1968 yılında Kâatü İfrikiyye 
isimli kültür merkezinin içinde 
açılan kütüphane, 4 Kasım 
1998 tarihinde eş-Şârika Emiri 





Dr. Şeyh Sultan Bin Muhammed el-Kasimi tarafından yeni 
binasında açıldı ve burayı Arap 
dünyasının kültür başkenti 
yapmayı amaçladılar. Ülkenin 
en önemli kültür merkezi olan 
Kâatü's-Sekâfe ise, Şeyh Zayid 
en-Neyahan tarafından bu ṣehirde açıldı. 

Birleşik Arap Emirlikleri bağımsızlık sonrası Arap dünyası 
içinde edebi faaliyetlere büyük 
değer verdiği için bunun meyvelerini almış ve günümüzde 
Arap dilinde hem klasik dönem tarzında, hem de modern 
tarzda şiirleriyle tanınan epeyce şair yetişmiştir. Arap şiirinde 
farklı bir tarz olan “nebâti” şiir 
geleneği daha ziyade bu ülkeye mahsus olup, bu tarz Şiir 
yazan şairler arasında el-Mâcid 
b. Zâhir ve el-Muin eş-Şemsi 
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bunların en meşhurlarındandır. Klasik Arap şiirinde ise $ålim el-Üveys, Şeyh Sekr b. Sultan el-Kasımi, Dr. Ahmed el- 
Medeni ve Sultan el-Üveys'in 
isimleri öne çıkmaktadır. vlodern şiirde ise Abdülhamid Ahmed, Meysüm el-Kâsımi, Meryem Ferec Cuma ve İbrahim 
Mübarek bunlardan sadece 
birkaç önemli isim olarak zikredilebilir. Bütün yazar ve şairleri 
bünyesinde toplayan İttihadü 
Küttâb ve Üdebâi'l-lmârât ülkenin kültür hayatını zenginleştirmektedir. Medya alanın- 
da büyük yatırım yapan ülkede, el-Beyân ve el-İttihâd gibi 
altısı Arapça, Khaleej Times, 
The Emirates News ve Gulf 
News gibi üçü İngilizce olmak 
üzere, dokuz günlük gazete 
çıkmaktadır. 
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İslâm'a Haksızlık Yapmayın, Şiddetin Kaynağını Dinde Değil Yoksul. 
luk ve Yoksunlukta Arayın 

05-09.2005 tarihleri arasında lstanbul'da düzenlenen VI. Avrasya lslam Şürası sonuç bildirgesinin değerlendirildiği haberlerden birinde, İslâm'a Haksızlık Yapmayın (Hürriyet, 
10.09.2005) diğerinde ise, Şiddetin 
Kaynağını Dinde Değil Yoksulluk ve 
Yoksunlukta Arayın (Zaman, 
10.09.2005) başlığı yer alıyor. Şüraya 
ilişkim habere konulan başlıkların 
olumlu mesaj verdiklerini söylemek 
mümkündür. Tabii bu arada yoksulluğa düşmenin, şiddeti meşru kılacağı 
gibi bir anlamın çıkarılmaması gerektiğini belirtmek gerekir, 

İslâm adına birtakım terör hadiselerinin yapılmasının yanlışlığına dikkat 
çekilen bildirgede, şiddetin kaynağı- 
nın dinter olmadığı vurgulanarak, Bath medyada İslâm'ı hedef alanı ithamların arttığına dikkat çekildi, 

Masum insanlara yönelik şiddet ve 
terör eylemleri için hiçbir mazeret ileri 
sürülemeyeceğine dikkat çekilen bildirgede, bu eylemcilerle herhangi bir 
din arasında bağ kurulmaması tavsiye 
ediliyor. “Hiç kuşkusuz bu kabil bir ilişki, ne İslâmı ne de diğer dinler için asla kabul edilemez, İnsanları şiddete 
iten temel sorunlar farklı ögelerden 
beslenebilir. Şiddetin asıl kaynağını, 
herhangi bir dinde aramak yerine, şiddetin coğrafyasında var olan yoksulluk 
ve yoksunluk durumlarının, derinlikli 
bir tahlilini yapmak gerekir,” 

Müslümanı kimliğinin İslâm'ın geürdiklerine inanan ve kendilerini lslâm'a olan mensubiyetleriyle tanımlayan insanları ifade ettiği vurgulanan 
bildirgede, şu ifadelere yer veriliyor: 
“Özellikle Batılı medyada olay ve kişileri değil, İslâm'ı ve Müslüman kimliğini doğrudan hedef alan ithamlar, terör ve şiddetle İslâm'ı eşleştirme gayretlerinin, giderek bütün Müslümanları şiddetle yüklü kimlik algısının hedefi 
hâline getirmektedir.” “Her yönüyle 
barış dini olan İslâm'ın, farklı kaynaklardan beslenen şiddet ve yıkımın 
meşrulaştırıcı bir gücü olarak ilan edilmeye çalışılması, sadece İslâm'a haksizlik değil, bütün dinlere, insanoğluna umut ve huzur veren bütün maneviyat değerlerine karşı yapılmış bir 
haksızlıktır." 

Özellikle Batılı medyada zaman 
zaman İslâm hakkında oluşturulmaya 
çalışılan yanlış imajın, medeniyetler 
uyumuna değil medeniyetler çatışmasina hizmet edeceği açıktır. Böylesine 
haksız tutumların etkileri ve sonuçları 
da kuşkusuz dünya barışına katkı sağlamayacaktır. 


ga DİYANET AYLIK DERGİ KASIM 7005 
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Hizmet Günlüğü Tutmak 

Altınoluk Dergisinin Ağustos 
(2005) sayısında, Sayin İ.L.Çakan, fakültelerini başarıyla tamamlayarak mezun olan ilâhiyatçılara hitaben oldukça 
içten ve mesajlarla dolu bazı hatırlatmalarda bulunuyor, 

"Fakültenizi bitirip diplomalarınızı 
almaya hak kazandınız. Bütün kalbimle sizleri kutluyor, mutluluğunuzu pâylaşıyor, ailelerinizi tebrik ediyorum. 

Sizler de biliyorsunuz ki, —kimileriniz için söz konusu olabilecek lisansüstü eğitim imkanım saymazsak- bugün 
biten, resmi anlamdaki öğrenim hayatirizdır. Diplomalarınız bunun belgesidir. Yoksa kesinlikle tahsilinizin, öğrenme ihtiyaç ve görevinizin sona erdiği- 
nin belgesi değildir. Sizler, mezuniyeti 
olmayan hayat mektebine şimdi adım 
atıyorsunuz. Yani aslında sizler için 
gerçek öğrenim hayatı daha yeni başiyor. Beşikten mezara kadar ilim Öğrenmek, “bilgi medeniyetinin yani 
bizim medeniyetimizin, İslâm medeniyetinin ilk akla gelen simgesi ve en temel ilkesidir. 

Eğitim görmüş insanların önde 
geler nitelikleri arasında, ana dilini 
doğru kullanmak, nazik tavırlı olmak; 
tefekkür ve değerlendirme gücüne sahip bulunmak, sürekli gelişmeye açık 
ve verimli olmak yer almaktadır. Tüm 
bunların uygulama alanı, bütünüyle 
insan hayatıdır. 

O halde hedefiniz bellidir: Olumlu 
işler yapmak, faydalı ve verimli olmak, 
Bir başka deyişle aldıklarınızla değil, 
werdiklerinizle kazandığınızın bilincinde olmak, Bana öyle geliyor ki, İlâhiyat 
eğitimi almış olanların asıl farkı işte bu 
noktadadır. 

Sizleri her çeşit hayat şartlarında, 
sürekli olumluluk ve verimlilik gayreti 
içinde olmak yüceltecektir. Sizin bu 
gayretinizi insanlar bilmese de hiç kuşkunuz olmasın ki, tarih görmezden 
gelmeyecektir. 

Sevgili meslektaşlarım, 
© Bundan sonraki hayatınızda içinde 
bulunacağınız çevrenin güzelliklerini 
paylaşmak ve arttırabilmek için etrafimiza karşi duyarlı olmaya, hizmet günlüğü tutup hatıralarınızı kaydetmeye 
çalışınız. İmkanlarınız ölçüsünde ama 
israrla mesleğiniz ve işinizle ilgili gelişmeleri, her düzeyde takip etmekten 
geri kalmamaya bakınız. Sizin birikimleriniz ve hizmetleriniz, geleceğimizin 
aydınlığını arttıracaktır.” 

İlâhiyat eğitimi almanın ayrıca bir 
güzelliği ve özelliği vardır. Bir kere ilâhiyat eğitiminde sadece teolojik formasyonda değil, eğitim, tarih, felsefe, 
mantık, bati ve doğu dilleri (Arapça, 
Farsça), güzel sanatlar (hat, tezhip), 
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palsografi gibi derslerle, bu alanlarda 
temel formasyon kazandırılmaya çalışılmaktadır. İlâhiyat eğitimi alan bir 
mezun tek yönlü değil, bilakis anılan 
alanlarda belirli bir düzeyde bilgi birikimine sahip donanımda yetişmiş olmaktadır. Bu da hiç şüphesiz toplumumuzun gerek örgün, gerekse yaygin eğitimi açısından önemli bir kazanımdır. Önemli olan bu donanımdan 
yeteri kadar ve verimli olarak yararlanabilmektir. 

Sayin Çakar'ın yazısında alti çizilmesi gereken bir nokta var ki, eminim 
buna sizler de iştirak edersiniz. Müellii, 
sahip olunan güzellikleri toplumun 
güzellikleri ile bütünleştirerek, daha 
mükemmele gitmenin önemine işaret 
ederek, toplum yararına yapılacak çalışmalarda bir hizmet aşki ve yarçı 
içinde bulunmanın hayatiyetine dikkat 
çekmektedir, Hele bir teklifi var ki oldukça ilgi çekici. “Hizmet günlüğü 
tutmak." Tabiatıyla hiçbir hizmeti we- 
ya hizmet gibi bir düşüncesi olmayanir, hizmet günlüğü gibi bir tekellüfü 
de olamaz kuşkusuz. Sözümüz böylesine yüce bir değeri kendine dert edinenlere... 

Bu deyişin öz olarak açılımı; “Bugün Allah için ne yaptın?" sorusunun 
kendi benliğimizde ifadesini bulmasıdır. Toplumumuzun yüceliği için her 
an yeni bir artı değer üretmenin gayretinde olmak. Ve bu gayretlerin bir 
hasılasını teşkil edecek, yaptığı hayırlı 
hizmetleri dercederek kayda geçireceği bir günlük tutabilmek... 

Rahmetli Sakıp Sabancı'nın ifadesiyle, vatana ve topluma karşı gönüllü 
hizmette bulunmanın, vefa ve cōmertliğini temelinde, “bu toprağın bize verdiğini ona geri vermek” vardır. 
Ayni zamanda her türlü nimetin gerçek sahibine karşı şükran borcu yatmaktadır. 

Kişi aldıkları ile değil, verdikleri ile 
ruh yüceliğine erişir. Vicdanen rahat 
olabilmek ve huzuru tadabilmek de 
veren gönül ve el olmaya bağlıdır. $unu unutmamak gerekir: 

Yeni mezunlar ve göreve yeni başlayanlar hatta öncekiler, bu güzel öneriye pekâlâ kulak verirlerse, hem këndileri ile yüz yüze gelmiş olurlar hem 
de topluma hizmet adına bir şeyler 
yapmanın çabası içime girebilirler. Halka hizmeti görevlerin en güzeli bilmek, aydınlığına ulaşmak, her meslek 
grubunun aşkı olursa çok daha müreffeh bir toplum hâline geliriz. 


Caoa kii 








1966'da Mısır'da, 1969'da Malezya'da yapılan konferanslarda konu detaylı tartışılmış, 26 Şubat-3 Mart 1973 
tarihlerinde Kuveyt'te İslâm Ülkeleri Evkaf ve Din İşleri Bakanları konferansın- 


da, “Kameri ayların tespitinde asil olanı 
hilalin Ru'yetidir, Ru'yet'in vaki olduğu 
kesin bilgi fade eden haber yolları ile sabit olur. Ancak kuvvetli deliller gösterilirse habere itibar edilmez. Bu kuvvetli deillerden biri de astronomi hesaplarıdır, 
kararı alırmış ve din ve astronomi sahasında mütehassıs ilim adamlarınca; “Kameri ayın içtimai takip eden geceden 
başlaması, Hilalin görülebilmesi için ay 
cisminin güneşten açısal uzaklığının 7“ 
den az olmaması, Ay cisminin Güneş 
battıktan sonra görülebilecek süre ufukta kalması, Hilalin görülebilme hesaplarında başlangıç noktası olarak Mekke'nin esas olarak alınması.” kararları 
doğrultusunda müşterek takvim hazırlanmış, 27-28 Nisan 1974'te Kuveyt 
Katar, Misir, Cezayir ve Tunus temsilcileriyle toplanan Takvim Komisyonu hazırlanan ortak takvimi onaylamışsa da, alınan kararlar da; hem kameri ayını içtima 
takip eden geceden başlaması ve hilalin 
görülebilmesi için Ay cisminin Güneşten 
açısal uzaklığının 7° den az olmaması 
maddesinde çelişki bulunduğundan ve 
başlangıç noktası olarak Mekke esas 
alındığından ihtilafı giderici sonuca ulaşılamamıştır. 

Geçtiğimiz 2005 yılı Kurban Bayramında başlangıç noktası olarak Mekke 
esas alındığından, bizden bir gün sonra 
yapılması istenmişse de, Başkanlığımızın 
konuya müdahil olması sonucu kurban 
bayramında birlik sağlarımıştır. 

27-30 Kasım 1978 de yapılan Ru'yeti Hilal Konferansında: Kualalumpur ve 
Kuveyt konferansı sonuçlarını tamamlayıcı ve geliştirici nitelikte çalışmalarını 
sürdürmüş ve oybirliğiyle: 

“İster çıplak gözle, İsterse modem ilmin rasat metotlarıyla olsun, asıl olan 
Hilal'in Ru'yeti'dir. Astronomların hesapla tespit ettikleri kameri aybaşlarına dinen itibar edilebilmesi için, onların bu 
tespitlerini Hilal'in güneş battıktarı sonra 
ve görüşe mani engellerin bulunmama- 
si hâlinde, gözle görülebilecek şekilde, 
ufukta fiilen mevcut olması esasına da- 






yandırılmaları, içtima'dan sonra Ay ile 
Güneş'in açısal uzaklığı 8 dereceden az 
olmamalıdır. Güneş'in batışı anında 
Ay'ın ufuktan yüksekliğinin açısal değeri, 
5 dereceden az olmamalıdır. Hilal'in 
Ru'yet edilebilmesi için belli bir yer şart 
değildir. Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde Hilal'in Ru'yet'i mümkün olursa, 
buna istinaden ayın başladığına hükmetmek doğru olur.” şeklinde kararlar 
alırımıştır. 

Bu kararlar çerçevesinde İslâm Ülkeleri Takvim Komisyonları oluşturulmuş, 
1987 yılına kadar Komisyon çalişmalarına devam edilmiş, alinan kararlar, hesap 
ve haritalarıyla birlikte bütün İslâm ülkelerine ulaştırılmış, 1987 yılından itibaren 
de hazırlanan hesap ve haritalar IKÖ kanalıyla İslâm ülkelerine ulaştırılmaktadır. 
2008 yılına kadar olan hesap ve haritalar da bütün İslâm ülkelerine gönderilmiştir, 

11-16 Ekim 1986 tarihinde Amman'da yapılan Mecmau'I-Fıkhi'i İslâmi'nin 3.dönem toplantısında: “Hadislerde yer alan oruca başlama ve bayram 
yapma konusundaki emirlerin muhatabı 
bütün Müslümanlar olduğu için, ru'yet 
bir yerde sabit olunca bütün Müslümanların buna uyması gerekir, İhtilğfi 
metâliye itibar edilmez. Ru'yetin esas 
alınması gerekir ancak hadislere ve kesin 
ilmi sonuçlara uygun olan astronomik 
hesap ve rasat çalışmalarından da faydalanılabilir” şeklinde karar alınmıştır. 

1999 yılında yapılan Urdün Astronomi Topluluğu tarafından düzenlenen 
LAstronomi Konferansında; “İslâm ülkelerinde hicri ayların belirlenmesindeki 
hata oranlarının değerlendirilmesi için 
çalışma yapılması” kararını almışlardır. 
29-31 Ekim 2001 tarihlerinde düzenlenen İl. Astronomi Konferansında, yukarıda alınan kararı değerlendiren Suriyeli 
araştırmacılardarı Dr. Celaleddin HANCI 
ve Prof. Dr. Hasan BİLANİ'nin Il.Astronomi Konleransina ortaklaşa sundukları 
tebliğde; 1950-2000 yılları arasında Suriye'deki Ramazan, Şevval, Zilhicce ve 
Muharrem aylarının şer'i ilan tarihlerini 
istatistiki olarak incelemişler ve bu ayların başlarığıçlarında 96 91 gibi çok yüksek oranda hata ile Kkarşılaştıklarını ifade 
etmişlerdir. 
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ch saatiyle 05.02'de İçtima, 02 Aralık Cuma günü 
sahillerinden itibaren görülmeye başlayacaktır. 


| Cevdet Ergün, 


/Vakit Hesapları SO MIC 


Başskanlğımz 1987 yılından itibaren 
bütün İl Müftülüklerimize gönderdiği 
Ramazan, Şevval ve Zilhicce aylarının hilal gözlem değerleri gönderilmiş ve bütün İl Müftülüklerimiz verdiğimiz değerler doğrultusunda rasatlarını yapmışlar, 
hilal görülecek dediğimiz tarihlerde hilali görmüşler veya hava kapalı olduğu 
konusunda ve raporlarını Başkanlığımıza 
bildirmişlerdir. Verdiğimiz tarihlerden 
önce hiçbir Müftülüğümüz hilali görememiştir. 

Başkanlığımız Internet ortamına girdikten sonra da Türkiye'nin ve dünyanın 
belli başlı ülkelerinin önemli şehirleri 
için, bütün kameri aybaşlarının hilal 
gözlem değerlerini yayınlayarak, rasat 
yapmak isteyen din kardeşlerimize yardimai olmuştur. 

Türkiye hariç bütün İslâm ülkelerinde İçtimayı takip eden günü, ayır ilk günü kabul ederek hazırlanan takvimler 
kullanılmaktadır. Suudi Arabistan, Mısır, 
Ürdün, Irak gibi ülkelerde Ramazan, 
şevval ve Zilhicce aylarına ait hilallerin 
gözlenerek, usülüne göre mahkeme kararıyla sübutundan sonra ramazan ve 
bayramların yapıldığı, ru'yetle takvim 
arasında fark bulunduğu takdirde, 
ru'yetin esas alındığı iddia edilmektedir. 
Ancak aybaşlarını ru'yetle tespit eden 
ülkeler arasında dahi ihtilâf-ı metâli'e itibar edildiğinden, zaman-zaman farklı 
uygulamalara rastlarımıştır. 1978 yılında 
irak, Kuveyt ve Libya 4 Ağustosta; Suudi 
Arabistan, Urdün, Mısır, Suriye, Lübnan, 
Tunus ve Cezayir 5 Ağustosta; Türkiye, 
Afganistan, İran, Fas, Malezya ve Nijerya 6 Ağustos'ta; Pakistan ise / Ağustos'ta Ramazana başlamışlardır. Ramazan Bayramı da 2-5 Eylül tarihleri arasin- 
da kutlarımıştır. 

Türkiye ise; “hilali görünce oruç tutunuz...” hadisi doğrultusunda ve 
Ru'yet-i Hilal Konferansı kararları çerçevesinde; Ay'ın içtima pozisyonundan eni 
az 8 ayrılması, Güneş battığı anda en 
az 5° ufkun üstünde olması ve hilalin 
Dünya'nın herhangi bir yerinden güneş 
batımından sonra batı ufkunda görülmesi esasına göre hesaplarını yaparak 
belirlemektedir. 








eğ rleri ile gözlem şemaları Başkanlık Web sit 








ide bulunmaktadır. 
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